ÜZEL 


İNYA 


İN i ğ 
| | 01 a 
W ) ç b vi : 
t ii i 
“e UNLU 
Ar 
İş ” Ni Vi i 


ii YL ŞAN 
"Korkmadan oynayacak © iç / il di 4 DAVAR DAŞLAŞINI mr üne 


geri kazanacağız" V bu ai 


Fotoğraf Shutterstock 


FUTBOLA DAİR HER ŞEY bizden takip edilir 


FourFourİwo.com.ir 


&) email mektupo442dergi.com © Twitter oFourFourTwoTR 


GEM 
Gi Facebook FourFourTwoTurkiye LI FourFourTwoTR 


HANGİ OTO? 


otomobil alım rehberi 


Türkiye'nin Ilk ve tek karşılaştırmalı otomobil alım renberi artık yayında! 


Www.hangioto.com 


iline N 


FourFourln 


-utbolu sevenlerin dergisi 


FourFourlwo 


ISSN 1306-5920 
İMTİYAZ SAHİBİ 
LIFT Dijital İletişim Hiz. A.Ş. adına 


Ömer Erdem omerdemâlifttr.com 


YÖNETİM 
Ertuğ Özdemir Yönetici Ortak ertugölifttr.com 


YAZI İŞLERİ 
Burak Özgül Editör burak©442dergi.com 


Ve beklediğimiz an geldi çattı! 4 yılda bir düzenlenen, 48 ay 


Ege Erdoğan Jr. Editör 


ege©442dergi.com boyunca yolunu gözlediğimiz efsane turnuvada ilk düdük, 2 bin imei 250 km kuzeyimizde, 14 Haziran'da çalacak. Moskova'daki açılış yilmaz.mermer©442dergi.com maçında ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan karşılaşacak ve o Gürkan Çağlar Fatağraf düdükten 1 ay 1 gün sonra kupa birilerinin ellerinde yükselmiş gurkanelifttr.com olacak. Messi, Ronaldo, Neymar, Salah, Son Heung-min, ya da Onur Ezer Sorumlu Yazı İşleri Müdürü diğer eri... 
onurdlifttr.com 
KATKIDA BULUNANLAR Bu ay dergide Dünya Kupası'nı işledik. Bizim için gayet keyifliydi. 
ek e Her cümlesinden ayrı zevk alarak ve tartışarak yazdık. 

şoğlu, Burak Ay N ' iki i 

- Şampiyonluk şansı en az olan takım Panama'nın “Biz bir 

e m arkadaşa bakıp çıkacağız” edasıyla oynayacağı maçlar, Messi ve Büşra Furat busradlifttr.com Ronaldo'nun bir dahaki turda karşılaşma olasılığı, Belçika'nın DİJİTAL OPERASYON altın kuşağından altın beklentileri, Almanya'nın zaferini Mehmet Emrah Konya emrah.konyadlifttr.com tekrarlama olasılığ i Brezilya'nın 2014'ü kl —— unutturmak için tüm kozlarını oynayacak olması, Fatih Yı tihelifttr. i se i iie : e v Fransa'nın finale göz kırpan kadrosu, İngilizlerin Ozan baş ozanilittrcom kupa hasreti, İspanya'nın forvetsizliği(), Salahlı EĞİTİM academyocampalgntrcom Mısır ve Maneli Senegal'in sürpriz yapıp üst İDARİ / LOJİSTİK turlarda boy gösterme olasılığı... 
Selçuk Ak selcukölifttr.com ABONELİK / MALİ İŞLER İhtimaller saymakla bitmez. Biz de her Cansu Özkaya muhasebedlifttr.com : B Abonelik için: boriedliftireom takımı ayrı ayrı inceleyip neler yapıp me yapamayacaklarına baktık. Dikkat çeken UNIPRINT Basım San.veTic. AŞ. oyuncularıyla yapılan soru-cevaplar da Ömerli Mah. Hadımköy-İstanbul Cad. No: 159 34555 , O , .. . 
Arnavutköy İstanbul TekO2127082840 incelememizi renklendiren röportajlar Yaygın süreli yayındır. O | d U. 
DAĞITIM . ” EY 3 ii m e Renkli bir Dünya Kupası olması dileğiyle... 


rl) Keyifli okumalar... 


LIFT DİJİTAL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. 

YEŞİLCE MAH. GÖKTÜRK CAD. ÇEŞNİ SOK. NO:4 KAT:2 LEVENT 34418 / KAĞITHANE / İSTANBUL / TÜRKİYE 490212 286 3579 www.lifttr.com 


Haymarket Consumer Magazines Genel Müdürü David Prasher Uluslararası Direktör Alaistar Lewis Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Afrika Lisans Geliştirme Direktörü 


Soru, öneri, şikayet... 


Hepsi için buradayım: ©burakozgl 


lan Porter 
FourFourTwo, Haymarket Magazines'in lisanslı yayınıdır. Türkiye'deki yayın hakları LIFT Dijital İletişim Hiz. A.Ş'ye aittir. Dergide yayınlanan 


yazı ve fotoğrafların tüm hakları yayınlayana, yayınlanan ilanların FT Analizler, FourFourTwo arşivinden 


sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. Yayınlayandan izin alınmaksızın tümüyle ya da kısmen kullanılamaz. FourFourTwo, basın ve yayın 


unutulmazlar FourFourTwo.com.tr'de... 


ilkelerine uymayı taahhüt eder. 


FIPp & En eğlenceli paylaşımlar için —# Fotoğraflar, videolar, yarışmalar... 
ooo takipte kalın: ©FourFourTwoTR Facebook.com/FourFourTwoTurkiye 


FourFourlmo Dergisi, 
APP (The intemational Federation ofthe Periodical Press üyesidir. 


4 FourFourTwo.com.tr 


(piri Oiperçiy (o inrerciiy 


2018 sezonu Intercity Tek 

Marka Kupa Yarışları ve Pist Günleri tüm hızıyla Intercity Istanbul Park'ta devam ediyor! 


Intercity Silver Cup'ta Clio'lar, Intercity Gold Cup'ta Megane'lar, Intercity Platinum Cup'ta Caterham'lar hazır. 


Pilotlar hazır. Pist Hazır. 
Siz de hazırsanız devam ediyoruz! 


21-22 Temmuz 2018 Pist Günleri 11-12 Ağustos 2018 Pist Günleri 1-2 Eylül 2018 Pist Günleri 21-22-23 Eylül 2018 Tek Marka Kupa Yarışları ve Pist Günleri 28-29-30 Eylül 2018 Tek Marka Kupa Yarışları ve Pist Günleri 27-28 Ekim 2018 Tek Marka Kupa Yarışları ve Pist Günleri —pe 


24-25 Kasım 2018 o Tek Marka Kupa Yarışları ve Pist Günleri 


Seyirci girişleri ücretsiz, otopark 20TL'dir. 


A GRUBU 
41 Rusya 
42 Suudi Arabistan 
43 Mısır 

4k Uruguay 
B GRUBU 
46 Portekiz 
48 Fas 

49 Iran 

50 İspanya 
C GRUBU 


54 Fransa 
56 Avustralya 


57 Peru 

58 Danimarka 
D GRUBU 

60 Arjantin 
62 İzlanda 


63 Hırvatistan 
64 Nijerya 


E GRUBU 

66 Brezilya 
68 O İsviçre 

69 Kosta Rika 
70 Sırbistan 
F GRUBU 

72 Almanya 
74 Meksika 
75 İsveç 

76 Güney Kore 
G GRUBU 

78 Belçika 
80 Panama 
81 Tunus 

82 İngiltere 
H GRUBU 

85 Polonya 
86 Senegal 
87 Kolombiya 
88 Japonya 


DENİZBANK AÇIKHAVA KONSERLERİ 


2 - 9 Temmuz Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi 
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SERTAB'IN MÜZİKALİ 


TEMMUZ 
SELDA BAĞCAN 


#AçıkhavaKonserleri 
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KIRILMA ANI... 


Bir oyuncunun, bir takımın, iki ulusun (İngiltere ve Mısır) kaderini etkileyen bir olay. Şampiyonlar Ligi finalinde işler Liverpool'un istediği şekilde ilerlerken sahneye Ramos çıktı. Sergio, Salah'ı koluna takıp yere düşürdüğünde sakatlanan yalnızca Salah değil, milyonlarca insanın hayalleriydi. 


Fotoğraf Shutterstock.com 


Ve oda veda etti. Andres Iniesta 22 senelik Barcelona kariyerini noktaladı. Arkasında birçok kupa ve zafer bırakan İspanyol yıldız, kaptanlık bandını çıkartıp Messi'ye teslim ettiğindeyse göz yaşlarına hakim olamamıştı. Iniesta artık kariyerine Japonya'nın Vissel Kobe takımında devam edecek. 
Yani uzaklara gitti o da arkasına bakmadan... 
Fotoğraf Shutterstock.com 


.., 


ATAN ALIR BEYLER! 


Norveç'in en büyük askeri gemisi KV Svalbard'da en büyük sorun futbol oynamaya müsait bir yer olmaması. Bu yüzden, uygun yükseklikte buz dağı bulduklarında ancak maç yapabiliyorlar! 
Donanma sahil muhafızları mürettebatı ile Norveç Deniz Araştırmaları Enstitüsü'nden gelen bilim adamları uygun şartların oluşmasıyla beraber çift kale maçta kozlarını paylaştı. Bilim kazansın! 
Fotoğraf Norsk Telegrambyra AS/Reuters 


HARRY 
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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nd ilk Dünya Kupası'nı 


HARRY 
KANE 


arry Kane, 12 Mart sabahı televizyonunu açtığında dejavu yaşamış olabilir. Sky Sports News, Tottenham forması giyen İngiliz oyuncunun yaşadığı sakatlığın haberini verirken alt bantta “Sezonu kapattı mı? Dünya Kupası'na yetişebilecek mi?” soruları geçiyordu. 

Kane, bir önceki gün Bournemouth'la oynanan karşılaşmada kaleci Asmir Begovic'le girdiği bir pozisyonda 

ayak bileğinden sakatlanmıştı. Kısa süreli tedavinin ardından maça devam etmek isteyen 24 yaşındaki oyuncu, çok geçmeden soyunma odasının yolunu tutmak zorunda kaldı. 
O an menajer Mauricio Pochettino'nun aklından binlerce düşünce geçiyordu; zira yıldız oyuncusunun yaklaşık 18 aylık süreçte iki kez benzer sakatlıklar yaşadığını görmüştü. Yani 2016'da yedi, 2017'de ise beş hafta sahalardan uzak kaldığını biliyordu. 

Kane teşhis için ülkenin en iyi doktorlarına götürüldüğünde bileğindeki şişlik henüz inmemişti. “Dünya Kupası'nda forma giymesini engelleyebilecek olan bilek 

sakatlığının teşhisi için kontrole giriyor” diye manşet atmıştı The Guardian. The Sun ise “Harry Kane'in Dünya Kupası hayali tehlikeye girdi, acilen bir büyücüye ihtiyacı var!” diyerek durumun vehametini ortaya koyuyordu. 

İngilizlerin panik yapmasına ya da büyücü çağırmasına gerek kalmadı; zira Kane, Tottenham'ın bir sonraki maçında Chelsea'ye karşı yedek kulübesinde yer aldı. Maviler'i deplasmanda 28 yıl sonra 3-1 mağlup eden Tottenham, yıldız oyuncusunun dönüşüyle adeta çifte bayram yaşadı. 

“Hiçbir zaman endişeye kapılmadım” diyor Kane, FourFourTwo'ya verdiği röportajda. “O an daha önceki sakatlıklarıma benzer bir şey yaşadığımı anlamıştım. O yüzden iyileşme sürecinin aşağı yukarı ne kadar süreceğine dair bir fikrim vardı. Tabii beklediğimden daha kısa sürmesi de harika oldu. Bileğimdeki şişlik inmiş, ayağım eski haline dönmüştü.” 

Kane, yaklaşık 16 sene önce bütün İngiltere'nin aynı anda odaklandığı bir diğer sakatlığı ona hatırlattığımızda gülüyor. “2002 Dünya Kupası'ndan önce David Beckham sakatlandığında benzer bir durum yaşanmıştı. O dönem gelişmeleri dışarıdan takip etmiştim, bu sene olayın merkezinde olmak ilginç bir deneyimdi!” 

Kane'in bahsettiği Beckham olayı, Nisan 2002'de gerçekleşmişti. O dönem İngiltere Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Beckham, Şampiyonlar Ligi'ndeki Deportivo karşılaşmasında sol ayağından ciddi bir sakatlık geçirince, o yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda forma 


giyme şansı zora girmişti. 


Elemelerdeki son maçta Yunanistan'a karşı bitime saniyeler kala attığı frikik golüyle İngiltere'yi Dünya Kupası'na götüren Beckham, ülkede kahraman ilan edilmişti. İngiliz halkı, onsuz bir turnuva hayal edemiyordu. Beckham'ın yaşadığı sakatlık, tüm ülkenin takıntısı haline gelmişti. Neyse ki çok geçmeden iyileşti ve Dünya Kupası'nda İngiltere forması giyeceği açıklandı. Tıpkı Kane gibi... 

“Dünya Kupası'nda Arjantin'e penaltıdan attığı golü hatırlıyorum” diyor Kane. İşin ilginci, o penaltının oluşumunda Michael Owen'ı düşüren, şu an Kane'in Tottenham'da menajerliğini yapan Mauricio 

Pochettino'ydu. “1998'deki turnuvada yaşadığı hayal kırıklığından 
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2002 Dünya Kupası'nda Rivaldo'nun İngiltere'ye attığı 


golü okulda izledi İlk milli maçında oyuna girdikten 79 


saniye sonra golle tanıştı 


dört sene sonra bu tarz bir performans sergilemesi gerçekten de harika bir şeydi.” 
Kane, gerçek anlamda hatırladığı ilk büyük turnuvanın 
2002 Dünya Kupası'nı söylüyor. “Çok iyi bir takımımız 
vardı, turnuvanın favorilerinden biriydik. Özellikle Brezilya'yla oynadığımız maçı unutamıyorum. 1-0 öne geçmiştik ama önce Rivaldo beraberliği yakaladı, sonra da Ronaldinho o meşhur frikik golünü atıp bizi eledi. Odönem 8-9 yaşlarındaydım, arada saat farkı olduğundan maçı okulda izlemiştim. Benim için çok uzun bir gün olmuştu!” 
Aradan yıllar geçti ve Kane'in şu anki görevi, milli takımı büyük bir heyecanla takip eden çocuklara o kadar uzun günler yaşatmamak... 
Bunun için de İngiltere formasıyla Dünya Kupası'nı kasıp kavurmaya 


fazlasıyla hazır! 


wi 


ARIM TURNUVADA 
ARIZ. BEN DE 


AYAKKABIYI 
İSTİYORUM” 


EURO 2016”YI UNUTTURMA HEDEFİ 


Kane'in Tottenham'da kendini kabul ettirmesi kolay olmadı ancak milli takım formasıyla parlaması sadece 79 saniye sürdü. 2014-15 sezonunda Tottenham adına sahaya çıktığı ilk 43 maçta 29 gol atan Kane, yorumcu ve taraftarlara göre bir an önce İngiltere Milli Takımı'na alınmalıydı. O dönem takımın başında yer alan Roy Hodgson da Kane'in bu formuna kayıtsız kalamadı ve Mart 2015'te Litvanya'yla oynanacak karşılaşmada genç oyuncuya yer verdi. 

Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçında rakibini konuk eden İngilizler, karşılaşmayı 3-0'lık skorla önde götürürken oyuna giren Kane, sadece 72 saniye sonra rakip fileleri havalandırarak milli takım kariyerine görkemli bir başlangıç yaptı. 

“Şu an ne kadar mutlu olduğumu anlatamam” diyordu maçın ardından Kane. “Hayallerim gerçek oldu. Benim için çok özel bir gece, bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Bu tecrübenin her anından keyif almaya çalışıyorum.” 

İngiltere forması giydiği üçüncü ve dördüncü maçlarda da gol atmayı başaran Kane, daha sonra 2016 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı maçları da içeren 13 maçlık süreçte sadece iki kez tabelayı değiştirebildi. Fransa'daki turnuva, Kane ve İngiltere için hayal kırıklığıyla tamamlanmıştı. 

“Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmiştik, takımda harika bir kimya vardı ama bazen ne yaparsanız yapın işler istediğiniz gibi gitmez. 
Neden başarısız olduğumuzu tek bir sebeple açıklamak çok zor.” 

Aslında İngiltere turnuvaya iyi başlamıştı. Rusya'yla 1-1 berabere kalmalarına rağmen çok iyi oynamışlar, daha sonra Galler'i geriden gelerek 2-1 mağlup etmişlerdi. Ne var ki son grup maçında Slovakya karşısında alınan 0-0'lık beraberlikle birlikte düşüş başladı. İkinci turda turnuvanın sürprizlerinden İzlanda'ya yenilen İngilizler, bir anda cümle aleme rezil oldu. 

“Sadece İzlanda değil, diğer maçlarda da özellikle üçüncü bölgede çok daha etkili olmalıydık. Potansiyelimizin tamamını sahaya yansıtamadığımızı biliyorduk, daha iyi oynayabilirdik. Şimdi bu yaz kendimizi affettirme şansına sahibiz. Aradan geçen süreçte çok daha iyi bir takım haline geldiğimizi düşünüyorum. Yeni hocamız Gareth Southgate göreve geldikten sonra bambaşka bir hava yakaladık. Artık Rusya'ya gidip elimizden geleni yapma zamanı!” 

Kane, geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Southgate'in ilk altı maçında görev yapamadı ama iyileşir iyileşmez kendini ilk 117'de buldu. İskoçya karşısında kaptan olarak sahaya çıkması, Southgate'in ona ne kadar güvendiğini anlatıyordu. 

“Çok iyi bir ilişkimiz var” diyor Kane, daha önce U-21 seviyesinde de birlikte çalıştığı hocası hakkında. 
“Antrenman metotlarını ve nasıl bir futbol oynattığını biliyordum. Özellikle oyunu geriden kurup, beklerimizi hücuma çıkarma konusunda özel bir talebi var. Bu sayede hücumda çok daha üretken olabiliyoruz.” 

Southgate'in gelişi, Kane'in milli formayla parlama sürecini de başlatmıştı. 2015 ve 2016 senelerinde İngiltere formasıyla çıktığı 17 maçta beş gol atabilen Kane, 2017'de oynadığı altı karşılaşmada rakip filelere yedi gol gönderdi. 

“Köklü bir değişiklikten bahsetmek zor, 


sadece takım olarak iyi bir seri yakaladık” diyor Kane. “Önce İskoçya deplasmanında, ardından da Fransa'yla oynanan hazırlık maçında attığım goller sayesinde öz güvenim pekişti. Milli formayla istikrarlı bir şekilde gol atmak, doğal olarak moral anlamında büyük fark yarattı.” 

Kendini milli takımda kabul ettirmesi, Kane için büyük anlam taşıyor. O, İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en aklı başında ve oturaklı oyuncu. Saha içinde takım arkadaşlarıyla çok iyi anlaşıyor ve her pozisyonda takımın ihtiyacını ön plana çıkarıp buna göre tercihler yapıyor. Elbette birtakım eleştirilere de maruz kaldığı oluyor ancak bunlardan potansiyelini en verimli şekilde gerçekleştirebileceği doğrultuda dersler çıkarmayı biliyor. Özellikle Euro 2016'daki performansının olumsuz izlerindan çabucak kurtulması, bu yaz düzenlenecek turnuva öncesi kritik önem taşıyor. 


Altta İngiltere'yi 
Rusya'da zirveye taşımaya hazır; 2011'de 
U-19 seviyesinde oynadı; Tottenham'da Dele 
Alli'yle kurduğu ortaklık, formunda önemli rol 


oynuyor 
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Üstte sağda “Bu kadar gol atarsan seni kaptan yaparım!” 

Altta Fransa'yla oynanan hazırlık maçında rakip filelere iki gol gönderdi 


“Hayatım boyunca İngiltere forması giymenin hayalini kurdum” diyor Kane. “Dört yaşında futbola başladığım günden bu yana en büyük motivasyonum bu oldu. Profesyonel olduğum ilk yıllarda milli takım havuzunda yer almıyordum çünkü o dönem kariyerim inişli çıkışlıydı. Düzenli forma giyebilmek için alt lig takımlarına kiralanıyordum.” 

İngiltere nin en önemli oyuncusu ve hatta kaptanı haline geldi. 
Sakatlanmadan önce forma giydiği son altı maçın dördünde pazubandı takan Kane'in Dünya Kupası'nda da bu onuru üstlenmesi bekleniyor. Yine de Southgate henüz bu konuda kesin kararını vermedi. 

“Onunla konuştuğumda bana henüz kafasında bunun netleşmediğini söyledi” diyor Kane. “Zaman içinde kararını verecekmiş. O yüzden bekleyip göreceğiz. Tabii ben kaptan olsam da, olmasam da sahaya çıkıp elimden geleni yapacağım.” 

Dünya Kupası'nda kaptanlık pazubandını takmak, Kane'in son dört sezonda gösterdiği çıkışı onurlandırmak adına bir hayli önem taşıyor. 


“0 HEYECANI YAŞAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM” 


Kane, dört sene önce bu zamanlar İngiltere Milli Takımı'nın oyuncu havuzunda yer almıyordu. 7 Nisan 2017'de oynanan Sunderland maçında Tottenham formasıyla ilk kez bir Premier Lig karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Kane, ilk golünü atmayı başardı. Daha sonraki iki maçta da rakip fileleri havalandırması, herkese bu çocukta iş olduğu mesajını vermişti. 

Paulinho ve Roberto Soldado gibi büyük beklentilerle transfer edilen oyuncuların hayal kırıklığı yarattığı o sezon Kane'in gösterdiği gelişim, Tottenham taraftarını mutlu etmeye yetti. Yine de birçokları bu yükselişten etkilenmişe benzemiyordu. Onu Premier Lig seviyesi için yeterli gören ancak milli takımda Wayne Rooney, Daniel Sturridge, Danny Welbeck, hatta Rickie Lambert'i kesecek seviyede olmadığını düşünenlerin sayısı hiç de az değildi. 

“Bir önceki Dünya Kupası sırasında tatildeydim, arkadaşlarla birlikte birçok maçı takip etme fırsatı buldum. Aslında iyi bir sezon geçirmiştim ama tabii ki turnuvaya giden İngiltere kadrosunda yer 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almayı beklemiyordum. Yine de o dönemden bunun hayalini kurmaya başlamıştım.” 

Kane yeteneğine her zaman inandı. Euro 2016'da yaşanan hayal kırıklığına rağmen motivasyonunu hiçbir zaman kaybetmedi ve işini yapmaya, yani gol atmaya devam etti. Söylediğinde göre bunun en büyük nedenlerinden biri, futbolu çok sevmesi. 

“Futbol oynamadığım zaman izleyecek maç arıyorum. Bu oyuna karşı büyük bir tutku besliyorum. İngiltere Milli Takımı'nı her turnuvada izlemek istiyorum. Bu yaz Rusya'daki Dünya Kupası öncesi de içimde müthiş bir heyecan var ve orada forma giymek için sabırsızlanıyorum.” 

Kane'in önünde büyük bir fırsat var. Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 


Tunus'la karşılaşacak olan İngiltere, ikinci karşılaşmasında Panama'yla puan mücadelesi verecek. Bu iki ülke de seviye olarak İngiltere'nin yakınlarında değil ve birer kapalı kutu olarak gizemlerini koruyor. 

“Onlarla ilgili detaylı bilgiye sahip değilim ama turnuva başlayana kadar gerekli analizi yaparım. Panama'nın elemelerde ABD'yi saf dışı bıraktığını biliyorum. Yani hafife alınacak bir ülke olmadıkları kesin. Bu tür turnuvalarda fazla tanımadığınız rakiplerin size zorluk çıkarması sürpriz sayılmaz. Biz buraya gelme hakkı kazanan hiçbir takımı küçümsemiyoruz ve her rakibe aynı şekilde konsantre olmayı hedefliyoruz.” 

İngiltere'nin gruptaki son maçında rakibi, diğer iki ülke kadar yabancı değil; kadrosunda Premier Lig'de forma giyen Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne gibi yıldızları barındıran Belçika. 
Bunların yanında, Kane'in bir hayli yakından tanıdığı isimler de mevcut. 

“Tottenham'dan takım arkadaşlarım Jan Vertonghen, Mousa Dembele ve Toby Alderweireld'i çok iyi tanıyorum. 
Ayrıca Premier Lig'de karşılıklı forma giydiğim birçok oyuncuya sahipler. Üst düzey isimlerden kurulu harika bir takımlar, bizi çok zorlu bir mücadele bekliyor.” 

Belçika'nın belki de gelmiş geçmiş en yetenekli jenerasyonuyla karşılaşacak olmak, büyük ihtimalle birçok oyuncuda endişe yaratır. Öte yandan gol atmayı artık nefes almak kadar sıradanlaştıran Kane'le rakip olmak da en az bu kadar dehşet verici bir durum! Bu sezon, Şampiyonlar Ligi tarihinde forma giydiği ilk dokuz maçta dokuz gol atan ilk oyuncu olan Kane, Premier Lig'de de 


100 gole Thierry Henry ve Sergio Agüero'dan daha az sayıda maçta 


ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. 


2017-18 sezonunda performansıyla göz kamaştıran tek İngiliz hücumcu Kane değildi. Manchester City'den Raheem Sterling, Manchester United'dan Marcus Rashford ve Jesse Lingard, Leicester'dan Jamie Vardy, Kane'in Tottenham'dan takım arkadaşı Dele Alli gibi isimler de bu yaz Rusya'da rakiplere korku salmaya 


hazırlanıyor. 


“Bu sezon Premier Lig'de gösterdiğimiz performansı Dünya Kupası'na taşıyabilirsek, rakipler için ciddi bir tehlike oluştururuz. 
Harika bir hücum hattımız var, turnuvadaki bütün takımların bizimle karşılaşmaya çekineceğini düşünüyorum.” 

Kane, Premier Lig ve Avrupa arenasında sergilediği performansla ne kadar üst düzey bir oyuncu olduğunu herkese gösterdi. İngiliz oyuncunun kurbanları arasında Liverpool, Arsenal, Juventus, 


Dortmund gibi kulüpler yer alıyor ve gördüğümüz kadarıyla bu e 


listeyi genişletmeye bir hayli kararlı. 


“Kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Önümde Cristiano Ronaldo gibi bir örnek var. Şu an 33 yaşında 


“901 KONUSU DUNYA KUPASI 
OLUNCA, KAZANMANIN NASIL 
BIR ŞEY OLDUGUNU HAYAL 
ETMEMEK İMKANSIZ” 


NANAY 
KANE 


önemliydi çünkü turnuvaya bu kadar az zaman kalmışken yeniden form tutmak kolay olmaz.” 

Bu doğrultuda; Kane'in yaşadığı sakatlık, İngiltere Milli Takımı için büyük bir şans bile olabilir. 2017'deki sakatlığının ardından yeşil sahalara dönüp, kulüp ve milli takım formasıyla çıktığı 14 maçta 11 gol atan Kane'in aynı senaryoyu tekrarlama ihtimali yok değil. 

“Tabii ki böyle bir şey gerçekleşebilir. O dönemki sakatlığımda vücuduma çok iyi baktım. Kaslarımın dinlenmeye ihtiyacı vardı ve ben de bunu fırsata çevirdim. Sadece fiziksel değil, mental anlamda da kendimi deşarj ettim. 
Futbol oynarken bu fırsatı pek bulduğumuz söylenemez. Umarım yine aynı şekilde hazır olurum. Oynadığım her turnuvada gol atmak ve kendimi kanıtlamak istiyorum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bunu başardım, şimdi sırada Dünya Kupası var!” 


“İNSANLARI GURURLANDIRMAK ISTIYORUM” 


“2018 Dünya Kupası öncesi herkesin gözü Kane'in üzerinde olacak. 
Televizyonlarda, gazetelerde, reklam panolarında hep onun yüzü yer alacak. 
Rusya'daki turnuvayı izlemek için televizyonunu açan ya da tribüne gelen taraftarların dikkati ona çevrilecek. Peki tüm bunları bilmek, Kane'in üzerinde ne tür bir baskı yaratıyor? “Elbette heyecan veriyor. Bazıları bunu baskı yaratan bir durum olarak görüyor olabilir ama ben tamamen olumlu bakıyorum. Orada sadece yeteneklerimi ortaya koymaya odaklandım. Hangi rakiple karşılaştığımızın önemi yok, sahaya çıkıp potansiyelimi yansıttığım 


sürecegol atacağıma ve İngiltere'yi zafere taşıyacağıma eminim.” 


O zaman biraz da Altın Ayakkabı'dan bahsedelim... Üst üste iki 


sezon Premier Lig'de gol kralı olan ve bu sezon Mohamed Salah'ın gerisinde kalan Kane, Gary Lineker'in 1986'da yaptığını tekrarlayıp turnuvanın en golcü oyuncusu olabilecek mi? “Neden olmasın?” diyor Kane gülerek. “Çok iyi bir takıma sahibiz. Özellikle hücum hattımız birbirinden kaliteli isimlerden kurulu. Konsantre olursak 


yenemeyeceğimiz takım yok. Ben de bir forvet olarak tabii ki Altın 


Ayakkabı'ya göz diktiğimi söyleyebilirim.” 

Kane, bu yarışta birçok ciddi rakibi olduğunu söylüyor: “Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Gonzalo Higuain, Robert Lewandowski... 
Turnuvaya birçok üst düzey golcü geliyor. İşim kolay değil ama zaten şimdilik en büyük konsantrasyonumu milli takımın başarısına yönlendirmiş durumdayım. Alıştığımız oyunu oynarsak, kaybetsek bile insanlar elimizden geleni yaptığımızı görecek. İngiliz halkı ile milli takım arasında güçlü bir bağ olması çok önemli. Ben de insanları gururlandırmak istiyorum.” 

Son yıllarda sert eleştirilere maruz kalan milli takıma itibarını geri kazandırmak, Kane için çok asil bir görev gibi duruyor ancak bu, tıpkı 


ama gol atmaya ve rekor kırmaya devam ediyor. Fiziksel | * 4 « © Tottenham'da olduğu gibi İngiltere'nin de en önemli oyuncusu 


ve mental anlamda kendini sürekli en üst seviyede tutuyor. Beslenmesine, egzersizlerine, çalışmalarına büyük önem veriyor. Ben de onun başardıklarını 


başarmak istiyorum.” 


Kane şimdilik doğru yolda; zira her sezon üzerine koyarak ilerliyor. “Form durumumdan gayet memnunum. Sezonu iyi bitirmek çok 


olmak istemeyeceği anlamına gelmiyor. Önünde büyük bir fırsat var ve bunun fazlasıyla farkında. 

“Söz konusu Dünya Kupası olunca, kazanmanın nasıl bir şey olduğunu hayal etmemek imkansız” diyor Kane. “Tüm ülkeyi mutlu etmek harika bir duygu olmalı. Tottenham taraftarıyla mükemmel bir ilişkimiz var ama tabii tüm İngiltere'ye böyle bir gurur yaşatmak özel bir tecrübe olacak.” & 


FourFourTwo.com.tr 23 


LK 


TL 


Dİ SÜNMEYEM 
(LNIKDINN. 


NEYMAR m * | 


014 Dünya Kupası yarı finalinde Almanya'yla oynayacakları 
karşılaşma öncesi Brezilyalı oyuncuların aklında o karşılaşmada sahada yer almayan takım arkadaşları vardı. 
Santra öncesi sahaya çıkan Sambacılar, arkasında “Neymar Jr” yazan 10 numaralı formayla muhabirlere poz verirken, ne kadar önemli bir oyuncudan yoksun olduklarını gözler önüne serdi. Turnuvada 22 yaşında olan Neymar, Almanya'yla oynanan yarı final karşılaşması esnasında 550 kilometre uzaktaki evinde, dört gün önce yaşadığı sakatlığın etkilerinden kurtulmaya çalışıyordu. Takım arkadaşları, karşılaşma öncesi onun formasıyla sahaya çıkarken “Geçmiş olsun” mesajı vermeyi amaçlamışlardı ancak 90 dakika sonunda ortaya çıkan sonuç, çok daha farklı bir anlam içeriyordu: Sen olmadan biz bir hiçiz! 

Brezilya, yıldız oyuncusu olmadan savaşa girmeye psikolojik ve taktiksel olarak hazır değildi. 2014 Dünya Kupası'nda her şey Neymar'la ilgiliydi; sadece Brezilya'nın değil, tüm turnuvanın resmi yüzü olarak kabul ediliyordu. O olmadan Sambacılar'ın finale çıkması imkansızdı ve 1950'de olduğu gibi yine kendi evlerinde düzenlenen Dünya Kupası'nı kazanamadılar. 

Aradan dört yıl geçti ve Brezilya'nın yaraları yavaş yavaş iyileşti. 
Yeni teknik direktörleri Adenor Leonardo Bacchi (Tite) yönetiminde yakaladıkları müthiş form, kaybolan öz güvenin yeniden aşılanmasını sağladı. Bunun en büyük sebeplerinden biri, Almanya'yla oynanan ve 1-0 kazanılan hazırlık maçıydı. Sambacılar, dört sene önce farklı mağlup oldukları rakipleriyle yine Neymar olmadan karşılaştı ancak bu kez sahadan galip ayrılmayı başardı. 

Evet, 2014'teki turnuvadan bu yana birçok şey değişmiş olabilir ancak bu takımın yıldızının Neymar olduğu yönünde en ufak bir tereddüt yok! Sambacılar, onun önderliğinde Rusya'daki Dünya Kupası'na büyük umutlarla geliyor ve dahası, üzerlerinde her zamankinden daha fazla baskı var. 


ARININ SÜREKLİ OLAYLARA Tümi TARAFTAR VE YORUMCULARIN GÜVENİN! KAZANMASINI ZORLAŞTIRIYOR 


Almanya'yla oynanan o yarı final öncesi yıldız oyuncusunu kaybeden Brezilya, adeta bir bilinmeyene doğru yola çıktı. Luiz Felipe Scolari'nin görev yaptığı ilk 27 maçın tamamında forma giyen tek oyuncu olan Neymar, 7-1'lik yenilgi öncesine kadarki süreçte olası dakikaların yüzde 92'sinde sahada kalmıştı. 

Ne var ki Brezilya'nın Rusya'ya daha hazır geldiği söylenebilir. Tite, Haziran 2016'da Dunga'nın yerine göreve geldikten sonraki 19 maçın altısına Neymar olmadan çıktı ve bu karşılaşmaların beşini kazandı (Venezuela, Kolombiya, Avustralya, Rusya ve Almanya). Bu süreçte sadece Arjantin'e mağlup oldular ve bu, Tite yönetimindeki tek yenilgileriydi. Ayrıca takım içindeki atmosfer, Dunga dönemine oranla çok daha iyi durumda. 

“Tite'nin harika bir futbol bilgisi var ve kusursuz bir lider” diyor 33 
yaşında stoper Miranda. “Göreve geldikten sonra taktiksel anlamda çok sağlam bir yapı inşa etti. Her oyuncudan en yüksek verimi almayı biliyor. Yedek oyuncular bile onu seviyor!” 

Brezilya'nın yükselişi, Tite'nin göreve geldiği gün başladı. Deneyimli çalıştırıcı, takımı Güney Amerika elemelerinde altıncı sıradayken devraldığında birçokları Sambacılar'ın Dünya Kupası'na katılmasının mucize olduğunu söylüyordu. Takımda büyük çaplı bir revizyona giden Tite, Mart 2017'de Brezilya'yı Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ilk ülke yapmayı başardı. 

Miranda, Tite'nin karizmasına vurgu yapmakta haklı. Brezilyalı çalıştırıcının teknik direktörlük becerilerinin yanı sıra sahip olduğu karakter, ciddi bir krize giren Sambacılar'ı bu kadar kısa sürede yeniden zirveye çıkarma konusunda önemli rol oynadı. Sadece takımdaki oyuncuların güvenini kazanmakla kalmayan Tite, bütün ülkeyi yanına çekmeyi başardı. Bu, daha önce Brezilya'yı çalıştıran teknik direktörler arasında nadiren görülen bir durum! 

Tite'nin yaptığı ilk işlerden biri, kaptanlık pazubandını Neymar'dan almak oldu. Bu karar ilk başta şüpheyle karşılandı; zira herkes bunun Neymar'ın egosunu zedeleyeceğini öne sürdü ancak zaman Tite'yi haklı çıkardı. Neymar bu konuda hiçbir sıkıntı yaratmazken; 19 maçta 
15 farklı oyuncuyu kaptan olarak görevlendiren Tite, takım kimyasının 
daha hızlı oluşmasını sağladı. 
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Tite, FourFourTwo'ya şöyle diyor: “Herkeste liderlik özelliği var. Ben de takımdaki her oyuncudan bir kaptana yakışır davranışlar sergilemesini istiyorum. 
Neymar herkese saygı duyuyor, takımdaki diğer oyuncular da ona saygı gösteriyor. 
Brezilya forması giymekten dolayı fazlasıyla mutlu. Biz de onunla aynı tarafta yer almaktan gurur duyuyoruz.” 

26 yaşındaki Neymar, kariyerinin ikinci 
Dünya Kupası'na bu kez poster çocuğu olarak değil, “futbol tarihinin en pahalı oyuncu” sıfatıyla geliyor. Dört sene önce yaşadığı kritik sakatlıktan sonra hayatında birçok önemli olay meydana geldi. 2015'te Barcelona'yla üç kupa kazandı, Brezilya'yı 2016 Olimpiyatları'nda zafere taşıdı, rekor ücretle PSG'ye transfer oldu... Kısacası; aradan geçen dört yıllık süreçte, futbol dünyası için çok daha etkili bir isim haline geldi. 

PSG'ye transfer olduğunda çok daha göz önüne gelen Neymar yeni takımında harika bir performans sergilerken, yeşil sahalara adım attığı andan itibaren peşini bırakmayan bela, bir kez daha karşısına çıktı. Yeni takım arkadaşı Edinson Cavani'nin rekor kırmasını sağlayacak penaltıyı kullanmasına izin vermeyen Brezilyalı, tribündeki taraftarın şiddetli protestosuna maruz kaldı. Kazan kaynamaya başlamıştı... 


RONALDO, 2014'TE NEYMAR'IN ÜZERİNDEKİ BASKIYI 1998'DE KENDİ ÜZERİNDEKİ BASKIYA BENZETTİ 


Neymar, kasım ayında Brezilya'nın Japonya'yı 3-1 yendiği karşılaşmada duygularına yenik düştü. Maç esnasında rakip sağ bek Hiroki Sakai'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gören Neymar, asıl bombayı karşılaşma sonrası patlattı. Düzenlenen basın toplantısına Tite'yle katılan yıldız oyuncu, gerçek dışı haberler uydurduğunu iddia ettiği basına serzenişte bulundu. Bu isyanın merkezinde, Cavani ve hocası Unai Emery vardı. Neymar, basın toplantısının sona ermesiyle birlikte salonu gözyaşları içinde terk etti. > 

Bir dönem Brezilya Milli Takımı forması giyen ve şu sıralarda Globo kanalında yorumculuk yapan Walter Casagrande, Neymar'ı maçlarda bencil olmakla suçladı. Casagrande, PSG'nin Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Real Madrid'e 3-1 yenildiği karşılaşmadaki performansı için Neymar hakkında “Şımarık bir futbolcu gibi, takımını sürekli eksik bırakıyor” şeklinde yorumlarda bulundu. Maçın ardından bu eleştirilere cevap veren Neymar'ın babası, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada oğlu hakkında gereksiz ifadeler kullanıldığını belirtti. 

Öte yandan, Neymar'ın olgunlaşması gerektiğini düşünmeyenler de var. 

“Neymar, 2014teki turnuvaya göreve çok daha olgun ve tecrübeli” diyor Manchester City'den Fernandinho. “O dönem Avrupa'daki ilk sezonunu geçirmişti, şu an ise dünyanın en iyi oyuncularından biri konumunda. 2014'teki turnuvada üzerinde gereksiz bir baskı olduğunu düşünüyorum ama buna rağmen gayet iyi bir performans sergiledi. Artık 


Yukarıdan aşağıya 
İngiltere çeyrek finalde Brezilya'nın rakibi olabilir; Brezilya'yı yıkan sakatlık; PSG'de inişli çıkışlı bir performans sergiliyor 


RONALDO'NUN 

2002'DEKI PERFORMANSI, 
RUSYA'DA NEYMAR'A ILKAM 
KAYNAGI OLABILIR 


çok daha üst seviyeye ulaştı ve bu doğal olarak Brezilya için harika haber.” 

Brezilya'nın unutulmaz oyuncularından Ronaldo, 2014 Dünya Kupası'nda Neymar'ın üzerinde yaratılan baskının 1998'deki turnuvada kendisi üzerinde yaratılana benzediğini söyledi. Ronaldo o turnuvada forma giydiğinde 21 yaşındaydı (Neymar'dan altı ay küçük) ve o da bu macerayı hayal ettiği şekilde noktalayamadı. Fransa'yla oynanan finalden önce yaşadığı rahatsızlığa rağmen sahaya çıkan Ronaldo, takımının 3-0'lık yenilgisine engel olamamıştı. 16 yıl sonra Brezilya'nın umudu bu kez Neymar'dı ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı. Birbirinden farklı zamanlarda Brezilya forması terleten iki yıldız ve hayal kırıklığıyla sonuçlanan iki hikaye... 

Ronaldo, dört sene sonraki turnuvada ikisi finalde olmak üzere toplam sekiz gol atarak Brezilya'yı dünya şampiyonu yapmayı başardı. 
İşte bu peri masalı, yıllar sonra Neymar'a ilham kaynağı olabilir. 

“Neymar her zamanki gibi başarıya aç olacak” diyor Tite. “2014'te yaşadığı hayal kırıklığını herkes biliyor ama zaman içinde bunu atlattı. 
Zaten üst düzey futbolcular için bu tür zorluklar her zaman olacak. 
Önemli olan, bunları en kısa sürede geride bırakabilmek. Bence bu, Neymar'a ekstra motivasyon kaynağı sağlayacak.” 


NEYMAR ARTIK RAKİP SAVUNMAYA PRES YAPAR HALE GELDİ 


Tite, Brezilya Milli Takımı'ndaki oyunculara takım olgusunu aşılamak için gece gündüz uğraşıyor ve buna Neymar da dâhil. Yıldız oyuncusunu hücum organizasyonlarının merkezine yerleştiren Tite, buna ek olarak top rakipteyken de varlığını hissettirmesini istiyor. Bu doğrultuda Neymar, artık rakip savunmaya pres yapar hale geldi. 
Zaten Tite'nin teknik direktörlüğünü yakından takip edenler, başarıya hep bu formülle ulaştığını bilir. Evet, Brezilya göze hoş gelen futbol oynamaya devam ediyor ancak işin savunma kısmını da ihmal etmiyor. 

“Neymar'ın artık savunmaya çok daha fazla önem verdiğini görebiliyoruz” diyor 1994te Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya kadrosunda yer alan Zinho. “Tite'nin yaptığı en büyük değişiklik bu. Her oyuncu belli bir taktik disiplinle hareket ederse, Neymar gibi oyuncular da performanslarını daha yukarı çıkarır.” 

Brezilya'nın Dünya Kupası yolculuğu, Neymar'ın 25 Şubat'ta yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sekteye uğradı. Yapılan ilk kontroller sonrası yıldız oyuncunun turnuvayı kaçıracağı söylendi ancak tedavi sürecinde alınan olumlu geri dönüş, güzel haberleri de beraberinde getirdi. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Neymar, Brezilya'nın 17 Haziran'da İsviçre'yle oynayacağı ilk grup maçına hazır olacak. 

Evet, Neymar'ın yokluğunda galibiyetler alacak ve hatta Almanya'yı yenmelerini sağlayacak taktiği buldular ancak herkes biliyor ki Brezilya'nın Dünya Kupası'ndaki tüm umutları Neymar'a bağlı olacak. o 


“SİN YAxırıs 


KAFASINA DAYALI 
DİR SİLAR gibin 


Yazı Martin Mazur 


Kulüp bazında kazanılabilecek her şeyi 

“ kazanan Lionel Messi için milli takım çok başka anlamlar taşıyor. Muhtemelen onu izleyeceğimiz son Dünya Kupası'nda da sadece başarıyı hedefliyor... 


antin Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Lionel inin 2018 Dünya Kupası öncesinde hissettiği baskıyı tek mleyle özetledi: “Dünya Kupası, Lionel Messi'nin kafasına anmış bir silah gibi; şampiyon olamazsa tetik çekilecek!” 
üz 30 yaşında olan Messi, kariyerinin dördüncü ve :söylediğine göre belki de son Dünya Kupası'na lanıyor. Bugüne kadar dört Dünya Kupası'nda forma 
& itek Arjantinli olan Maradona, İspanya 82 ile ABD 94 
arasında 21 maçta bu turnuvada boy gösterdi. Messi bu yaz takımını en az yarı finale taşırsa Maradona'nın rekorunu egale edecek. Tabii Messi'nin milli takım kariyeri, Maradona'nınkine göre çok daha büyük hayal kırıklıklarıyla geçti. 

Messi'nin omuzlarında, alınan her yenilgide ağırlaşan bir yük var. 
Bunun en büyük sebebi de Arjantin formasıyla dört final kaybetmiş olması; 2007 Copa America, 2014 Dünya Kupası, 2015 Copa America ve 2016 Copa America. Buna ek olarak; Arjantin, 1993'teki Copa America'dan sonra oynadığı yedi finalden de boynu bükük ayrıldı. 

Arjantin'in bu karanlık sürecinde Roberto Ayala, Juan Sebastian Veron, Juan Roman Riguelme ve Javier Zanetti gibi yıldız oyuncular görev yaparken; şimdi de Sergio Agüero, Javier Mascherano, Angel Di Maria ve Messi gibi isimler, benzer kaderi paylaşmamak için bu turnuvaya geliyor. Messi gibi önemli konumda olan biri için kaybetme ihtimalinden bahsetmek pek iyi bir fikir olmasa da, üzerindeki baskıyı daha iyi anlatması açısından aralık ayında şu sözleri sarf etmesi kaçınılmazdı: “Kazanamazsak hepimiz milli takımı bırakmalıyız.” 
Bundan yaklaşık dört ay sonra da benzer bir demeç verdi: “Takım halinde başarıya odaklanmış durumdayız. Daha önce oynadığımız üç finalin yeterli olmadığını anladık. Finale kadar gelmek de bir başarı ancak kaybedince maruz kaldığımız eleştirileri görünce artık tek hedefimiz kupayı kazanmak oldu. O yüzden bu yaz Dünya Kupası'nı kazanamazsak ayrılmaktan başka seçeneğimiz olmayacak.” »- 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Messi daha önce de milli takımı bırakma kararı almıştı ancak ülke halkı ilk kez bunun gerçek anlamda yaşanmasından korkmaya başladı. 
Messi'nin milli takım performansı, kariyeri boyunca eleştirildi. Bunda ülkesini henüz 13 yaşında terk etmesinin büyük rolü var. Hatta bazıları 

milli marşın sözlerini bile bilmediğini iddia etti! 

Arjantin halkı, uzunca bir süre Messi'nin Barcelona'daki performansını milli takıma yansıtamadığı yönünde bir inanca sahipti. Barcelona'da kariyerinin en parlak döneminden geçerken, Arjantin forması giydiği 17 maçta sadece iki gol atabilmesi, bu eleştirileri körüklemişti. 
2010 takviminde Barça adına 74 gol atan 
Messi, o yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda rakip fileleri havalandıramayınca işler iyice kızıştı. 

Bu süreç, 2011'de Arjantin'in Kolombiya'yla 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada Messi'nin tribündeki bir grup taraftarlarca ıslıklanmasıyla devam etti. Dışarıdan belki çok da büyük bir olay gibi görünmüyordu ancak Messi için aynısı geçerli değildi. Bu olayın hemen ardından basın da eleştirilere başladı. 
Messi'yi savunma görevi, babası Jorge'ye kalmıştı. “Çok zor bir dönemden geçiyor” diyordu Jorge Messi, bağlandığı bir radyo programına. “Taraftar istediğini düşünebilir ama basının yazdıkları çok ağır. Adeta yangını körüklüyorlar!” 

Messi sonunda dayanamadı ve ciddi bir duygusal boşalma yaşadı. “Almanya maçından sonra soyunma odasında ağlayışını unutamıyorum” diyor, 2010 Dünya Kupası'nda Arjantin'i çalıştıran Maradona. “Kendini milli takıma vermediğini iddia edenler de bunu bilsin. En çok o ağladı.” 

2012'de kariyerinin en başarılı yılını geçiren Messi, kulüp ve milli takım formalarıyla resmi maçlarda 91 gol attı. Ayrıca 2012, Arjantin Milli Takımı'yla çıktığı maçlarda ilk kez 1'in üzerinde gol ortalaması yakaladığı tek yıldı (dokuz maçta 12 gol). Yine de özellikle kritik maçlarda fazla etkili olamadığını düşünenlerin sayısı hiç de az değildi. 

2014 Dünya Kupası'nda dört gol atan ve Altın Top ödülünü kazanan 
Messi, buna rağmen finalde alınan Almanya yenilgisi sonrası bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu. 

“Maçın ardından statta ağladığını gördüğümde içim parçalandı” diyor Pablo Zabaleta. “Ne kadar acı çektiği belli oluyordu. Milli takımı ne kadar önemsediğini, bu formayı giyebilmek için canını verebileceğini biliyorduk. İnsanların onun hakkında yazdığı gerçek dışı şeyleri okuyunca insanın içi acıyor.” 

Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmesine rağmen maruz kaldığı eleştiriler, bir sonraki yaz düzenlenen Copa America'da devam etti. Takımını bir kez daha finale taşımıştı ancak bu kez kupayı elinden alan, şu an Arjantin'i çalıştıran Sampaoli önderliğindeki Şili oldu. 

Ertesi yaz rota yine Copa America'ydı. Şili'yi bu kez gruplarda mağlup eden Tangocular, oynadığı beş maçta rakip filelere 18 gol göndererek diğer takımlara gözdağı verdi. Finalde karşılarında bir kez daha Şili vardı ancak sonuç, bir sene öncesiyle aynıydı. Penaltılara giden karşılaşmada direği nişanlayan Messi, alınan mağlubiyetin ardından milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Ne var iki iki ay sonra bu kararından döndü ve Arjantin'i Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na taşıdı. Özellikle son grup maçında Ekvador karşısında yaptığı hat-trick, bu yolda kritik önem teşkil ediyordu. 

Belki sahada hep aynı yüz ifadesini takınıyor olabilir ancak Arjantin formasını ilk kez 2005'te oynanan Macaristan karşılaşmasında giyen 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Almanya, 2014'te Messi'yi ağlattı; bu iki efsaneden sadece biri Arjantin'de seviliyor; sakal ona yakışmış; 2018'de huzura kavuşabilecek mi? 


Messi ile şu anki Messi arasında büyük fark var. 

“Messi'yle önce 2008 Olimpiyatları'nda, daha sonra da 2010 ve 2011'de A takımda çalıştım” diyor Sergio Batista. “O dönemki Messi ile şu anki arasında en büyük fark, artık takım içinde çok daha büyük etkisi olan bir oyuncu haline gelmesi. Tabii bu gayet normal çünkü artık daha olgun ve tecrübeli. İlk dönemindeki utangaçlığını tamamen üzerinden atmış durumda.” 

1986'da Maradona önderliğinde Dünya Kupası'nı kazanan takımda yer alan Batista, bu yüzden Messi'nin sürekli Maradona'yla kıyaslanmasına şaşırmıyor. “1986'daki turnuvada dünyanın en iyi oyuncusu bizdeydi ve şampiyon olduk. Şu an da en iyi oyuncuya sahibiz ama kupayı kazanamıyoruz. Yani eleştirileri doğal buluyorum. 
Arjantin, sadece kazanmanın önemli olduğu kültüre sahip bir ülke.” 

Messi'nin milli takım üzerindeki etkilerine yönelik medya eleştirileri, 
2012 senesinde başladı. Özellikle oyuncu seçimi ve taktikler 
konusunda hocasına sürekli tavsiyeler verdiği yazılırken, basında Arjantin Milli Takımı için “Messi ile arkadaşları” benzetmeleri yapılır hale geldi. Odöneme kadar kadronun müdavimi olan bazı oyuncular artık milli davet almazken, takımın tecrübeli isimlerinden Javier Mascherano'nun ilk 11'de kesilmesinin de Messi'ni fikri olduğu iddia edildi. 

Son dönemde milli takıma alınan yeni isimlerden en önemlileri Paulo Dybala ve Mauro Icardi'ydi. Biri Juventus'ta, diğeri de Inter'de harika sezonlar geçirmişti. Ne var ki Dünya Kupası elemelerinin ilk iki maçı geride kaldığında, her şeyin merkezinde yine Messi'nin olduğu söylenmeye başladı. 

“Dybala'nın Juventus'taki performansı harika ancak milli takımdaki anlayışa uyum sağlaması beklenilenden uzun sürüyor” diyordu Sampaoli, yetenekli oyuncuyu kadroya almamasını açıklarken. “Çok iyi ve kaliteli bir isim ama takımdaki diğer oyuncularla iyi anlaşabilmesi gerekiyor.” 

Sampaoli'ye göre Icardi için de benzer şeyler geçerliydi: “Onu 


MESSİ'Yİ GÜNEŞ SİSTEMİNİN MERKEZİNE YERLEŞTİREN SÂMPAOLI, DAHA SONRA ETRAFINDA DÖNECEK GEZEGENLER ARAMAYA BAŞLADI 


kadroya aldık ancak takıma adapte olmasına yetecek zamanı yoktu. 
Biz de onu yerine başka bir oyuncuyu denedik. Şu an için önceliğimiz, saha içinde Messi'yle iyi anlaşacak oyunculardan kurulu bir takım oluşturmak. Sonuçta bu benim değil, onun takımı olacak.” 
Messi'yi güneş sisteminin merkezine yerleştiren Sampaoli, daha sonra etrafında dönecek gezegenler aramaya başladı. Boca formasıyla büyük çıkış yakalayan Cristian Pavon, daha ilk günden Messi'yle uyum yakalayan isimlerin başında geliyor. 
Rusya'yla oynanan hazırlık maçının ardından “Çok hızlı bir oyuncu” diyordu Messi, yeni takım arkadaşı hakkında. Sadece bu bile Dünya Kupası kadrosunda kendine yer bulmasına yetti. 
Sampaoli, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanması için Messi'den maksimum verim almanın gerekli olduğuna inanıyor ancak kesinlikle dikkatli olmalı. En iyi oyuncusuna bu kadar yük bindirmek, olumsuz sonuçlar doğurabilir. Böyle bir şey olduğunda Messi'siz kalacak bir milli takımın yaşayacağı hezimeti öngörmek hiç de zor değil! Özellikle de 6-1 kaybedilen İspanya maçı düşünüldüğünde... 
Mart ayında oynanan maç sadece bir hazırlık karşılaşması olabilir ancak alınan ağır yenilgi, doğal olarak Arjantin halkının aklına 


kötü senaryoları getirdi. Isco'nun oyun zekası ve Diego Costa'nın bitiriciliği, Messi'siz Arjantin'in başına ciddi belalar açmaya yeterken; hücumdaki çaresizlik, ülkeyi büyük bir karamsarlığa sürükledi. 

“İnsanlar Messi'yi eleştiriyor ama o olmayınca ne hale düştüklerini gördünüz!” diyordu karşılaşmanın ardından Diego Costa. “Arjantinliler ona sahip oldukları için gurur duymalı. Bu maçtan çıkarmaları gereken ders, ona gözleri gibi bakmaktan başka çareleri olmadığı!” 

Messi yaptığı açıklamalarla bu yaz Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası için “Ya hep, ya hiç!” şeklinde bir düşünce yapısına sahip olduğunu gözleri önüne sürüyor olabilir ancak öte yandan pozitif kalmaya çalışıyor. “Gittiğim her yerde insanlar bu turnuva için bana şans diliyor” diyor Messi. “Herkes turnuvayı kazanmamı ve o kupayı kaldırmamı istiyor. Konuştuğım herkesin gözünde bu arzuyu görebiliyorum.” 

Son dört senede basınla uğraşan, çok daha medya önüne çıkan, Arjantin Futbol Federasyonu'nu eleştiren, emekliliğini açıklayıp geri dönen ve hatta sakal bırakan Messi, gün geçtikçe Maradona'ya daha çok benzemeye başladı. Tabii bu yolda en önemli durak, selefinin 1986'da başardığını tekrarlamak. Bunu yapamazsa, kupayı finalde kaybetse bile, kafasına dayalı silahın tetiğini bizzat kendisi çekecek.& 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Yazı Simon Curtis 
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GAISTLANI 
NONALD 


Cristiano Ronaldo, bu yaz Rusya'ya tek bir amaçla geliyor: Tarihin en iyi oyuncusu olduğunu kanıtlamak! Bunu başarabilmesi için Avrupa şampiyonluğu sonrası Dünya Kupası'nı kazanmaktan daha iyi bir yol olabilir mi? 


isan başında Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus'a konuk olan Real Madrid'de Dani Carvajal'in ceza sahasına yaptığı ortayı harika bir röveşatayla filelere gönderen Cristiano Ronaldo, adeta zamanı durdurdu. 

O golü daha sonra kariyerinin en iyi golü olarak değerlendiren Portekizli, karşılaşmayı statta takip eden İtalyan taraftarlardan da ciddi alkış aldı. O gol, aslında Ronaldo'nun nasıl bir futbolcu ve insan olduğunu özetliyordu; cesur, teknik ve duygularını saran atletizmini kusursuz biçimde kullanan bir deha... 

Her şeyden önemlisi; sahnenin merkezine onun çıktığı ve ne maçın, ne rakibin, ne de kendi takımının öneminin kaldığı bir andı. Ronaldo, kariyeri boyunca yaptığı gibi yine her şeyi ve herkesi ikinci plana itmişti çünkü en sevdiği şey buydu. Sahne ne kadar büyükse ve ışıklar ne kadar parlaksa, o da o kadar büyüyor ve parlıyordu. 

Tüm bunlara rağmen, milli takım kariyeri söz konusu olunca Ronaldo'ya ait bu tarz bir an bulmak imkansız. İlk büyük turnuvasını finalde Yunanistan'a kaybeden Portekizli, takip eden 12 sene boyunca sadece bir kez finale yükseldi ancak onda da sakatlığı nedeniyle 
karşılaşmayı ilk devrede yarım bırakmak zorunda kaldı. Euro 2016 
finalinin kalan bölümünü saha kenarından takip eden Ronaldo, takım arkadaşlarına sürekli direktifler vererek her zaman olduğu gibi spot 


ışıklarını üzerine çekmeye çalıştı. Onun tek derdi buydu ve futbol dünyasının en büyük ve en parlak sahnesi olan Dünya Kupası'nda da farklı bir şey yapması beklenemezdi. 

Ronaldo'nun milli takım kariyerinde parlamaya en çok yaklaştığı an, büyük ihtimalle Kasım 2013'te yaşandı. 2014 Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitirip play-off oynama hakkı kazanan Portekiz'in önündeki son engel İsveç'ti. İlk maçı Lizbon'da 1-0 kazanarak ciddi bir avantaj elde ettiler ancak rövanşta rehavete kapılma lüksüne sahip değillerdi. Maça büyük ilgi gösteren basın da özellikle Zlatan Ibrahimovic'le olan rekabeti üzerinden hikayeler yaratmaya çalıştı. 

Ne var ki bu iki isimden bir şey ispatlaması gereken taraf Ronaldo'ydu. Rövanş karşılaşmasından kısa süre önce bir röportaj veren FIFA Başkanı Sepp Blatter, Lionel Messi'yi her zaman Ronaldo'ya tercih edeceğini söylemişti. Ona göre Messi her ebeveynin isteyeceği türden bir çocukken, Ronaldo bütün parasını berbere harcayan şımarık bir ergendi. Bu açıklamanın verdiği hırsla sahaya çıkan Ronaldo, 50'nci dakikada Portekiz'i öne geçiren golü attı. Toplamda 2-0'lık skorun verdiği avantajla rehavete kapılan kırmızı-yeşilliler, Zlatan'ın 4 dakikada attığı iki golle 2-1 öne geçti. İsveç bir gol daha atarsa Dünya Kupası'na adını yazdıran taraf olacaktı. Derken sahneye çıkan Ronaldo, kariyeri boyunca defalarca yaptığı şeyi iki kez tekrarladı ve skor tabelasını Portekiz lehine 3-2'ye getirdi. 
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“HERKESİN FİKRİNE SAYGIM 

VAR AMA HENÜZ BENDEN İYİSİNİ GÖRMEDİM. BENİM YAPTIKLARIMI YAPABİLECEK OYUNGU YOKI” 


2013'te Zlatan'lı Bütün spot ışıkları ona çevrilmişti ve manşetleri yine o İsveç'i yıkan poz! süslüyordu. Madeira'dan çıkan, aksanı bozuk, uzun bacaklı genç 

çocuk, yıllar sonra bir lidere dönüşmüştü. 

“Portekiz'in bana bu tür maçlarda ihtiyacı olduğunu biliyorum ve bunun için var olduğumu herkese gösterdim” diyordu Ronaldo, 3-2 kazanılan karşılaşma sonrası. İnsanlar onun yeteneğinden şüphe ederken ülkesini sırtlayıp Dünya Kupası'na taşıyan Portekizli, Blatter'in günler önce yaptığı açıklamayı ateşini körükleyen bir motivasyon kaynağı olarak kullanmayı başardı. 

Temizlikçi bir anne ile bahçıvan bir babanın oğlu olarak dünyaya 


gelen Ronaldo, henüz çocukluk yıllarında fakirliği görerek bir anlamda kendini motive etmeye başladı. Portekiz'in en kötü mahallelerinden birinden çıkıp, Paris'teki finalde ülkesinin formasını giymesine uzanan yolda iki öğe başrol oynadı: Açlık ve adanmışlık. 

Bu motivasyon, Ronaldo'yu kariyeri boyunca takım arkadaşlarından daima daha fazlasını istemeye teşvik etti. Yaşı ilerledikçe çok önemli bir şey fark etti; kendi hedeflerine ulaşmasının en iyi yolu takım arkadaşlarını geri planda bırakmak değil, onları da yanında götürmekti. 2016 senesi geldiğinde bu dersi başarıyla geçtiğini herkese gösterdi. 

Euro 2016 öncesi herkese göre Cristiano Ronaldo'nun amacı belliydi; finalde Portekiz'e galibiyeti getiren golü at, spot ışıklarını üzerinde topla ve turnuva sonrası çıktığı tatilde kupayı kaldırırken çekilmiş fotoğraflarına bak. Hepsi bu! 

Ne var ki Fransa'daki turnuvanın ilk günlerinde bu bir hayli düşük bir ihtimal gibi duruyordu. İlk grup maçında İzlanda'yla 1-1 berabere kalan Portekiz, daha sonra Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı karşılaşmada Avusturya'yla yenişemedi. 

Portekiz Milli Takımı kampının üzerinde kara bulutlar uçuşmaya başlamıştı. 0-0 sona eren Avusturya karşılaşması sonrası muhabirler rakip oyunculara bile Ronaldo'nun kaçırdığı penaltı 


hakkında sorular soruyordu. “Penaltıyı kaçırdıktan sonra bir şey söyledi mi? Maçın ardından elinizi sıktı mı?” Sırf bu bile Ronaldo'nun üzerindeki yükün ağırlığını tartmaya yetiyordu. 

Portekiz'in gruptaki son maçta rakibi Macaristan'dı. Her üst düzey futbolcuda olduğu gibi, Ronaldo'nun da artık sazı eline alma zamanı gelmişti. Maçın hemen başında öne geçen Macaristan'a cevabı veren golü hazırlayan isim Ronaldo, topu filelere gönderen oyuncu ise Nani'ydi. Macarlar ikinci yarının başında skoru 2-1 yaptı ancak Ronaldo'nun yanıtı gecikmedi. 5 dakika sonra skor tabelası bu kez 3-2 Macaristan'ın lehineydi ve sahneye çıkma sırası beklendiği üzere Ronaldo'daydı. 

3-3 biten karşılaşma sonrası üç beraberlikle ikinci tura çıkmayı başaran Portekiz, sırasıyla Hırvatistan (uzatmalarda) ve Polonya'yı (penaltılarla) eleyerek yarı finale adını yazdırdı. Yani turnuvada oynadığı ilk beş maçın hiçbirini normal sürede kazanamadan son dörde kalmayı başarmışlardı. 

Ronaldo'nun liderlik özelliği, Polonya maçının seri penaltıları sırasında gözler önüne serildi. Skor berabereyken vuruş sırası, 2012'deki İspanya maçında kullandığı penaltıyı gol yapamayan Joao Moutinho'daydı. Takım arkadaşının beyaz noktaya tereddüt içinde ağır adımlarla gittiğini gören Ronaldo, hemen yanına koşup 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Santos'la birlikte 
Euro 2016 finalinde takımı yönlendirdi 
Rusya'da hız kesmeye niyet yok! 
Elemelerde 
15 gol attı 


“Çok iyi bir penaltıcısın, bunu da gol yaparsın! Olmazsa da kafana takma! Güçlü ol!” sözleriyle ufak bir motivasyon konuşması yaptı. 
Öz güveni yerine gelen Moutinho, güzel bir vuruşla fileleri havalandırdı. 

Yarı finalde eşleştikleri Galler'i Ronaldo'nun birer gol ve asistiyle 2-0 geçen Portekiz, yıllardır hayalini kurduğu finale yükselmeyi başardı. Ev sahibi Fransa'yla oynanan final karşılaşması, Ronaldo'nun kendini milli formaya ne kadar adadığını gözler önüne serdi. Karşılaşmanın başında aldığı darbeyle sakatlanan Portekizli yıldız, kısa süreli bir tedavinin ardından maça döndü ancak çok geçmeden sakatlığı nüksetti. İki kez sahay dönüp oynamaya çalıştıktan sonra ise bu acıya daha fazla dayanamadı ve kendini yere bıraktı. 

Maçın kalan bölümünü saha kenarından takip eden Ronaldo, hocası Fernando Santos'tan rol çalmakta gecikmedi ve yedek kulübesinden sahadaki takım arkadaşlarına talimat yağdırdı. 
Ronaldo'nun bu davranışı, özellikle sosyal medyada olumlu tepkiler alırken, bazı yorumcular bencillik yaptığını öne sürdü. 

“Maçı kazanmaları ya da kaybetmeleri önemli değil; önemli olan doğruları söyleyebilmek” diyordu, Portekiz'in katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1966'da Brezilya'ya gol atan Antonio Simoes. “Sizce Ronaldo saha kenarından öyle bağırdığı için mi maçı kazandık? 
Böyle düşünen varsa, o zaman bırakın diğer maçlarda da bunu yapsın! 50 yıldır futbolun içindeyim ve hayatımda böyle bir şey görmedim. Tarihin en iyi oyuncuları bunu yapmadı, yapmaz da. 
Pele, Eusebio, Johan Cruyff, Maradona... Maradona bile böyle bir şey yapmadı! Ronaldo bir lider olmak için yanıp tutuşuyor ama gerçek bir lider öyle davranmaz.” 

Öte yandan Fernando Santos, karşılaşmanın ardından kaptanına övgüler yağdırmakta gecikmedi. “Sakatlanıp oyundan çıktıktan sonra herkesten fazla acı çekti. Saha kenarında bana sürekli “Bu maçı kazanacağız! Bu maçı kazanacağız!” diyordu. Ben bunda antipatik ya da zararlı bir şey görmüyorum. Bence dünyanın en iyi oyuncusu ve mükemmel bir kaptan.” 

Sebebi ne olursa olsun, Ronaldo maçın kalanını koltuk değneğiyle saha kenarından takip etti ve uzatma dakikalarında gelen gole en fazla sevinen isimlerden biriydi. Belki finalde Portekiz'e kupayı getiren golü atmadı ama onun dışında hayal ettiği her şeyi gerçekleştirdi. 

Ronaldo, bu yaz Rusya'da yine takımının en önemli kozu olacak ve bir aksilik olmazsa bu kez liderliğini yeşil sahalarda gösterecek. 
Aslında bu sezona pek de iyi başladığı söylenemez ancak ilerleyen dönemde sergilediği performansla formuna kavuştuğunu ortaya koydu. Real Madrid'in La Liga yarışından erken koptuğu bu sezonu bir kez daha Şampiyonlar Ligi şampiyon olarak tamamlayan Ronaldo, bu turnuvaya moral olarak en üst seviyede geliyor. 

O unutulmaz röveşata golünü atıp 3-0 kazandıkları karşılaşmanın rövanşında 3-0 geri düşen Real'de belki de sakin kalan tek oyuncu Ronaldo'ydu. Yenilen her golün ardından takım arkadaşlarına sürekli moral veren Portekizli, sonlara doğru kazanılan penaltıda topun başına geçen isim oldu. Üzerinde o kadar büyük bir baskı varken kusursuz bir penaltı kullandı ve Real'i finale taşıdı. 

France Football'a verdiği röportajda “Tarihin en iyi oyuncusu benim!” diyen Ronaldo, kariyeri boyunca içinde taşıdığı en iyi olma arzusundan hiçbir şey kaybetmemişe benziyor. 

“Herkesin fikrine saygım var ama henüz benden iyisini görmedim. Benim yaptıklarımı yapabilecek oyuncu yok. Hiç kimse benim kadar komple olamaz. İki ayağımı da kullanıyorum, hızlıyım, güçlüyüm, kafa vuruşlarım iyi, gol atıyorum, asist yapıyorum... 
Bazıları Messi ya da Neymar'ın benden iyi olduğunu söylüyor ama inanın bana ben daha komple bir futbolcuyum.” 

Portekiz'i Dünya Kupası şampiyonu yapmak, Ronaldo'nun kariyeri boyunca karşılaştığı en zorlu görev. Bunu başarırsa, iddiasını kanıtlama yolunda büyük bir adım atmış olacak. Ya da en azından Messi'den daha iyi olduğunu... e 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KALININGRAD 
STADYUMU 


Açılış 2018 
Kapasite 35,000 


Kulüp Baltika Kaliningrad (2. Lig) 


İ,Bl€ 


İngiltere Milli Takımı oyuncuları, Zenit üstünden uçarken korkunç FIFA filmleri olan Escape to Victory, One Night In Turin ve üç Gol! filminin yanı sıra Renford Rejects'in bir bölümünü izleyecek zamana sahip olacak! 


Açılış 2018 
Kapasite 45,000 
Kulüp FC Rostov 
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ROSTOV ARENA 
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SALNT PETERSBURG 
STADYUMU 


Açılış 2017 
Kapasite 67,000 
Kulüp Zenit Saint Petersburg 


KAZAN ARENA 


Açılış 2013 
Kapasite 45,000 
Kulüp Rubin Kazan 


 SAINT PETERSBURG 


LUZHNIKI STADYUMU 


Açılış 1956 
Kapasite 81,000 
Kulüp Yok 


m e A NIZENY NOVGOROD 
MOSCOW 


SPARTAK STADYUMU 
SARANSK 


Açılış 2014 SAMARA 
Kapasite 45,000 
Kulüp Spartak Moskova 
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FISHT STADYUMU 


Açılış 2013 
Kapasite 48,000 
Kulüp Yok 


NIZANY NOVGOROD RE 
STADYUMU an imzali 


Açılış 2018 
Kapasite 45,000 
Kulüp Yok 


EKATERİNBURG ARENA 


Açılış 1956 
Kapasite 35,000 Dün 
Kulüp FC Ural yıld 7 
edecek ols yeni stat ve 
SU 


YEKATERINBURG 
ZMN ME ve 
SAMARA ARENA 


Açılış 2018 
Kapasite 45,000 
Kulüp Krylia Sovetov (2. Lig) 


 MORDOVLA ARENA 


Açılış 2018 
Kapasite 45,000 
Kulüp Mordovia Saransk (3. Lig) 


ALIR 


Kolombiya, Kazan'ın hemen dışında yer tarak dahice bir i ti 
Jİ 0) VOLGOGRAD ARENA e 
| NN en az seyahat eden takım 


olacaklar 


Mısır evinden fazla uzak olmamanın mantıklı olduğunu düşünse de (Grozny-Kahire arasında 
1931 kilometre var) bu 
onları grup aşamasında en uzun mesafeyi seyahat edecek takım yapıyor 


Açılış 2018 
Kapasite 45,000 
Kulüp Rotor Volgograd (2. Lig) 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All kick-off times BST 
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Tarihinin en büyük turnuvasına ev sahipliği yapmaya 7 buçuk yıldır hazırlanan Rusya'nın iddiası az. 
Yapılan tüm yeni stadyumlara rağmen Rusya, Dünya Kupası'na ortalama bir teknik direktör ve kalite eksikliği yaşayan bir kadro ile gidiyor. 


Rusya, geçen sene yalnızca Konfederasyon Kupası'nda resmi maç oynadı. Portekiz ve Meksika'ya kaybettikten sonra gruptan bile çıkamayan Rusya tek bir şey öğrendi: Bu takım yeterince iyi değil. 


Orta sahada yetenekli isimlere 
sahipler: Alan Dzagoev, 21 
yaşındaki Aleksandr Golovin, Roman Zobnin ve ikiz Aleksei-Anton Miranchuk kardeşler... 


Vasili ve Aleksei Berezutski'nin yanı sıra milli takım formasını en çok giymiş Sergei 
Ignashevich emekli olunca 
Rusya tüm deneyimli stoperlerini kaybetti. Georgi Dzhikiya ve Viktor Vasin'in 


yaşadığı diz sakatlıkları işleri daha dâ kötüleştirdi. Aynı zamanda Aleksandr Kokorin'in de dizinden sakatlanmasıyla forvet seçenekleri bir hayli azaldı. 


Luis Suarez'in Mo Salah" ısırıp kendi maçlarında oynamaması için dua edebilirler. 


Yaşadıkları zorluklar için kendilerini suçlamazlar. 


Bir şekilde son 16'ya kalmak. 


, SE a Rusya, grup aşamasında elenen 
4 Si ikinci ev sahibi olur. 
JA 


DORU-CEVAP 


KOMAN 
NEÜSTADTER 


Sence Rusya nasıl? 

En son Arjantin, İspanya ve Brezilya ile oynadık ve o maçlarda hâlâ gelişmemiz gerektiğini ancak doğru yolda olduğumuzu gösterdik. Euro 2016'dan beri iyiye gidiyoruz. 


Kendi topraklarında Dünya Kupası'nda yer almak Rusya için ne anlama geliyor? 

Ülkemizde Dünya Kupası oynamak çok özel bir şey, büyük bir onur ve sorumluluk. Ülkemizin taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz. 


Ukrayna'da doğdun ve iki kez Almanya forması giydin, neden daha sonra Rusya'yı tercih ettin? 
Rusya beni çağırdığında çok mutlu oldum çünkü Almanya beni çağırmıyordu, ortada bir karmaşa yoktu. Babamın ailesi Alman ve annemin ailesi Rus. Hâlâ Rusya'da yaşıyorlar ve Rusya'yı seçtiğimde mutlu oldular. 


Dünya Kupası'nda ne yaparsanız başarılı sayılırsınız? 

İyi başlamalı ve gruptan çıkmayı hedeflemeliyiz. Sonrası bizim için maç maç düşüneceğimiz bir süreç olacak. 
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*1930-1990 as Soviet Union 


Yazı Michael Yokhin; Röportaj Emanuele Giulianelli 


Yazı John Duerden; Röportaj Emanuele Giulianelli 


Suudi Arabistan eylül ayında turnuvada yer almaya hak kazansa da kasım ayının sonuna kadar iki teknik direktör değişikliği yaşadı. 
Önce Bert van Marwijk'in yerine apar topar Edgardo Bauza getirildi, ardından o da kısa sürede kovuldu ve 
yerine Juan Antonio Pizzi getirildi. 21 
Ocak'a kadar 9 Suudi oyuncu kiralık olarak İspanyol takımlarının yolunu tuttu ancak o günden beri hiçbiri bir kez bile forma giyemedi. 


Turnuvadaki en düşük sıralamaya sahip takım olarak, turnuvada yer almanın uzun bir yol olduğunu öğrendiler. 


Onlardan hücum beklentisi olmadığı için güçlü takımlara karşı geriye yaslanmaya ve yetenekli kanat oyuncularından bir şeyler ummaya alışıklar. 


Van Marwijk dönemi geride kaldı ve Pizzi hazırlanmak için az zamana sahip. Aynı zamanda golcü eksikliğinin sıkıntısını çekiyor. 
Takımda Suudi Arabistan 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dışındaki bir kulüpte süre alan oyuncu yok 


Turnuvanın açılış maçında ev sahibini yenip heyecanlanırlar ama sonraki iki maçta Mısır ve Uruguay'a yenilirler. 


Son 30 yıldaki 40'ıncı antrenörleri Pizzi ile yola devam etmek. 


ABD 94'ten beri elde edecekleri ilk galibiyetle beraber ezeli rakipleri olan Mısır karşısında gruptan çıkma fırsatı bulmak güzel olurdu. 


İlk maçta ev sahibi ekibe az farkla kaybedip tüm umutlar yok olur. 


SURU-OEAP 
ABDULLAR hdr, 


TAE asik 


Suudi Arabistan 2006'dan sonra 

ilk kez Dünya Kupası'nda olacak, ülkede durum nasıl? 

Suudi halkı oldukça mutlu ve bu benim için açıklanamayacak bir his. 2006'daki oyuncular bana Dünya Kupası'nın herhangi bir turnuvadan farklı olduğunu söylüyor. Bu yüzden takım arkadaşlarım için elimden geleni 


yapmak istiyorum. Dünya Kupası'ndan sonra da yurt dışında oynamak istiyorum ve bu hedefime yakınım. 


Suudi takımı nasıl oynuyor? 

Hücum oynasak da zekice oynamalıyız çünkü rakiplerimiz bizden güçlü. Artık Asya Kupası'nda oynamıyoruz. Birkaç iyi oyuncuya ve çok fazla tecrübeye sahip iyi bir teknik direktöre sahip olduğumuzdan ötürü hedefimiz gruptan çıkmak. 


Turnuvanın ilk maçında Rusya 

ile oynayacaksınız. Bu sizi mutlu ediyor mu? 

Elbette, açılış maçında oynayacak olmak harika ve bu yüzden şanslıyız. 
Rusya güçlü bir takım ve taraftarlarının desteğine sahip olabilir ama biz her şeye rağmen iyi bir sonuç için mücadele edeceğiz. 


Mısır son otuz yılda en az üç altın Jenerasyona sahip oldu ancak 1990'dan beri Dünya Kupası'na katılamadılar. Geçmiştekilerden daha az yetenekli görülen bu ekipse bir şekilde Rusya'da olma hakkını elde etti. 


Bu takım Mohamed Salah'a çok fazla bağlı. Mısır tek kişilik bir takım değil, diğer bölgelerdeki futbolcuların da oyuna katkı sağlaması gerekiyor. 


Mısır savunmada oldukça organize ve hücumda yetenek sıkıntısı çekmiyorlar. Aynı zamanda NA elemelerde zihinsel olarak ) güçlü olduklarını ve zorlu anlarda beklenmedik bir şekilde sakin olduklarını gösterdiler. Bu iki özellik, Gana ve kendine güvenen Uganda'nın olduğu grupta sahip olmaları gereken bir özellikti. 


Hector Cuper'in takımında yaratıcılıktan mahrum bir orta saha var. Arsenalli Mohamed Elneny ve Zamalek'te oynayan Tarek Hamed düzenli olarak ilk on birde oynuyor. 


Sizi tekrar genç hissettirirler. 45 
yaşındaki kaleci Essam El-Hadary, firsat bulursa Dünya Kupası'nda oynayan en yaşlı oyuncu olacak. 


28 yıllık hasret, beklentilerden 24 yıl 
fazlaydı ve bu takım ülke adına bir şey kanıtlamak zorunda. 


En azından birbirine denk takımların bulunduğu gruptan çıkmak. 


Uruguay ya da Rusya'yayı kitleyebilir ve 


Suudi Arabistan'ı yenerlerse gruptan çıkabilirler. 


İ 


NAMADAN 
D0BN 


Mısır 1990'dan beri ilk kez Dünya Kupası'nda oynayacak. Bu senin için ne anlama geliyor? 

Kulübümle bu turnuvada yer almak çok şey ifade ediyor. 28 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılacak bu kadroda olmaktan gurur duyuyorum. 
Umarım bir adım daha ileri gidebiliriz. 


Mısır'ın güçlü yanları neler? 
En büyük özelliğimiz disiplin. Aynı 


zamanda yabancı liglerde oynayan birçok oyuncuya sahibiz, onlar bize önemli tecrübeleriyle katkıda bulunabilir. 


Mo Salah ne kadar önemli? 

O inanılmaz bir oyuncu ve harika bir insan. Premier Lig'de çok fazla gol attı. Harika bir sezon geçirdi ve umarım bu formunu Dünya Kupası'na taşıyabilir. 


Uruguay, Suudi Arabistan ve Rusya ile aynı gruptasınız ev sahibiyle karşılaşmak hoşuna gidiyor mu? 
Fazla seyirci karşısında oynamaya bayılıyorum. Bence harika bir atmosfer olacak ve o maçta elimizden geleni yapacağız. Dünya Kupası en iyi 32 ülkeyi bir araya getiriyor, bu yüzden her maç zorlu olacak. İlk olarak Uruguay ile oynayacağız ve turnuvaya galibiyetle başlamak önemli ancak onlar çok güçlü bir takım. Yine de iyi bir sonuç almayı deneyeceğiz. Hepimizin isteği Mısır halkını gururlandırmak. 


Yazı Martin Mazur; Röportaj Felipe Rocha 


2017'nin ardından takımın yenilenmesi gerektiği söylendi ve iyi bir kura ile Dünya Kupası umutları arttı. 2010'da yarı finale çıkan ve 2011'de Copa America'yı kazanan bu kahramanların son fırsatı bu turnuva olacak. 


Savunma psikolojisi. Dünya Kupası bileti neredeyse garantiyken 3 maç üst üste kaybetmeleri ve ardından Venezuela ile berabere kalmaları, Gök Mavililerin son güne dek ecel terleri dökmesine neden oldu. 


Uruguay güçlü, cesur ve “asla pes etmeyen” oyunculara sahip olmasıyla tanınıyor. Luis Suarez ve Edinson Cavani gol garantisi sunuyor, ofansif orta sahalar da açılan boşlukları kullanıyor. 


Orta saha. Uzun süredir ertelenen yenilenme ile parlak gelecek için birkaç yeni yüz katılsa da Rusya'ya çok az uluslararası tecrübe ile gidiyorlar. 
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Tartışmalı bir VAR kararının ardından Suarez'in merkezinde olduğu bir kavga yaşarlar. 


Teknik direktörlerini bir sonraki Dünya Kupası'na dek kalmaya ikna etmek. 
Oscar Tabarez'in bağlılığı yaşadığı hastalıklara, tekerlekli sandalye ya da koltuk değneği kullanması gerekmesine rağmen sarsılmadı ancak 12 yılın ardından emekliliği fazlasıyla hak etti. 


2010'daki gibi yarı finale kalmak. 


Çeyrek final ya da fazlası altın 


jenerasyon için iyi bir final olacaktır. 


SORU-CEVAP 


FERNANDI.. 
MÜSLERA 


Uruguay'ın turnuvadaki hedefi ne? 
2010'da yarı finale çıktık. İki kez bu kupayı kazanmış bir ülke olarak sonuna kadar yer alma geleneğimiz ve kapasitemiz var. 


96 kez milli takım forması giydin. 
Dünya Kupası'nda bunu 100 
yapmak durumu daha özel hale getirir mi? 

100'e yaklaşmaktan çok gurur duyuyorum. Gök Mavililer için oynamak bir aşktır. 


Luis Suarez Uruguay tarihinin en iyisi mi? 

En iyi oyunculardan birisi olduğu kesin. Dünyadaki en iyi 9 numara olduğu ve bir lider olduğu da kesin. 


Ya Dünya Kupası'nda yaşadığı skandallar? 

2010'da herkes aynı şeyi yapardı. 
Kurtarışı yaptı, penaltı oldu ve Ganalı oyuncunun bunu kaçırması Luis'in suçu değildi. 2014'te Chiellini'ye yaptığında (ısırdı) hatasını kabul etti. Duygusal bir andı, hata yapmıştı ancak sonrasında ona yapılanları kabul edemem. 


MAÇLAR 


15/06/18 18:00 
Fas - İran 


15/06/18 21:00 
Portekiz - İspanya 


20/06/18 15:00 
Portekiz - Fas 


20/06/18 21:00 
İran - İspanya 


25/06/18 21:00 
İran v Portekiz 


25/06/18 21:00 
İspanya - Fas 
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Yazı Chris Flanagan; Röportaj Ulisses Neto 


1 BAİN 


Euro 2016 öncesinde İngiltere'nin hemen arkasında 6'ncı favori olarak görülen Portekiz, turnuvayı kazanarak herkesi şaşırttı. Cristiano Ronaldo'yu çıkarırsak, takımda Avrupa'nın en iyi oyuncuları yoktu ya da Portekiz'in son 
20 yıldaki en iyi kadrosu değildi. 
Ancak işi bitirebildiler ve normal sürede yalnızca bir maç kazanabilseler de (o kazandıkları maç da kendilerinden 3 maç daha fazla kazanan Galler'e karşı) finalde kendilerinden dört galibiyet daha fazla alan Fransa'yı mağlup edip kupaya uzandılar. 

Fernando Santos, takımı yenmesi zor hale getirdi. Santos yönetiminde çıktıkları 29 resmi maçta yalnızca 1 kez yenildiler. Tabii geçen seneki Konfederasyon Kupası yarı finalinde Şili'ye elenmelerini saymazsanız. 


— 


Santos'un takımı Dünya Kupası elemelerinin ilk maçında İsviçre'ye 2-0 yenilirken Ronaldo sakatlıktan ötürü forma giyemiyordu. Ancak sahalara 
geri döndüğünde takımının kalan 9 
maçı da kazanmasına yardımcı oldu. 
Andre Silva da attığı 9 golle gol 
yollarında etkili oldu. Buna rağmen 22 
yaşındaki oyuncunun Milan'da gösterdiği performans endişe verici. 
İşler Avrupa Şampiyonası'nı kazanan birkaç oyuncu için iyi gitmedi. Finalde tek golü atan Eder, kötü formundan ötürü formayı kaybetti; Renato Sanches ise Turnuvanın En İyi Genç Oyuncusu seçildiğinden beri düşüşte. Adrien Silva ise transferinin 14 saniye gecikmesinden ötürü 4 ay oynayamadı ve Jose Fonte de West Ham'da zorlandıktan sonra Çin ekibi Dalian 


Yifang'da oynadığı ilk maçta 8-0 yenildi. 
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AYNI: BÜTÜN 
TOPLARI 
RONALDO'YA ATIN 


Yani Portekiz, Euro 2016'daki aynı strateji ile Rusya'nın yolunu tutuyor: Sıkı çalış, kontrolü bırakma ve Ronaldo'nun bir sihir yapmasını ümit et. Dünya Kupası'ndaki berbat formlarını da işin içine katarsak (1966'dan beri ikinci turun ötesine yalnızca bir kez geçebildiler) işler bu sefer biraz daha zorlu olabilir. 


GENEL 
ELEMELERDEN ÇIKARILACAK DERS a 


Geç açılmayı bırak. Portekiz yalnızca Dünya Kupası elemelerinde değil, aynı Moskova (Luzhniki) zamanda Euro 2016 elemelerinde ve 25 Haziran, İran 
2014 Dünya Kupası'nda Almanya'ya Saransk 

4-0 yenilerek ilk maçını hep kaybetti. 
Euro 2016'da ise kolay bir grupta 3 kez berabere kalıp geç açılmaları, üçüncülerin de üst tura çıkabilmesiyle sorun olmadı. İlk maç İspanya'ya karşı olduğundan bu sefer geç açılmak istemeyeceklerdir. Portekiz en son 2008'de Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçını kazandı. Bu sefer beraberliğe razılar. 

Tüm zamanların en iyilerinden birisine sahip olmak oldukça işe yarar bir şey. 
Santos önderliğinde takım çalışması ve savunmadaki direnç (Portekiz'in yıllardır sahip olmadığı özellikler) oldukça etkileyici. Yine de savunmacıları biraz 
yaşlı: Fonte 34, Pepe 35, Bruno Alves 36 
yaşında. 


ZAYIF YANLARI 


Ronaldo'ya fazla bağımlılar ve takımın orta sahada tek yaratıcı ismi olan Bernardo Silva, sakatlandığı Euro 2016'nın ardından ilk kez büyük bir turnuvada forma giyecek. Andre Silva, Joao Mario, Fonte gibi takımın on birindeki isimler de kulüplerinde kötü bir sezon geçirdi. 


NE OLUR? 


Bir gazetecinin mikrofonunu turnuva ortasında göle atarlar. 


NE OLMAZ? 


Kimse ana oyuncuyu gölgede bırakamaz. Ronaldo spot ışığına bayılıyor. Sakatlansa da taç çizgisinin orada olup, teknik direktörünü itecektir. 


NE UMARLAR? 


Euro 2016'nın ardından alınan bir Dünya Kupası zaferi Ronaldo efsanesini, Lionel Messi'nin ulaşabileceğinden çok daha öteye taşır. 


BİLGİLER 


15 Haziran, İspanya 
Sochi 
20 Haziran, Fas 


1930 Katılmadı 
1934 Katılmadı 
1938 Katılmadı 
1950 Katılmadı 
1954 Katılmadı 
1958 Katılmadı 
1962 Katılmadı 
1966 Third place 
1970 Katılmadı 
1974 Katılmadı 
1978 Katılmadı 
1982 Katılmadı 
1986 Grup aşaması 
1990 Katılmadı 
1994 Katılmadı 
1998 Katılmadı 
2002 Grup aşaması 
2006 Dördüncülük 
2010 Son 16 

2014 Grup aşaması 


NE BULURLAR? 


İspanya'nın ardından B grubunu ikinci tamamlarlar, ardından Son 16'da Uruguay'a ya da çeyrek finalde Fransa'ya elenirler. 


FERNANDO SANTOS 
Ronaldo daima manşetlere çıkacak olsa da Santos'un taktikleri Portekiz'in Euro 2016 zaferinde kritikti. 
2014'te Arnavutluk'a içeride kaybettikten sonra göreve geldiğini düşünürsek mucizevi bir iş başarmış. 


DÜNYA KUPASI PERFORMANSI 


SORU-CEVAP 


HUBEN 
NEVEŞ 


İlk kez büyük bir turnuvada forma giyeceksin. Bunu heyecanla bekliyor musun? 
Bunun için son kadroyu beklemem gerek. Fernando 
Santos kadroyu seçtiğinde emin olacağız. Tabii her oyuncu 
Dünya Kupası'nda forma giymenin hayalini kurar. 


Portekiz Euro 2016'yı kazandı. 
Sence Dünya Kupası'nı da kazanabilecek kapasitede misiniz? 

Elbette. Dünyanın en iyi oyuncusuna sahibiz. Aynı zamanda grubumuz kenetlenmiş durumda ve diğer takımlarda bu olmadığı için bu bir şeref. Portekiz'in kupayı kazanmayı hedefleyen birkaç takımdan birisi olduğuna dair şüphem yok, Euro 2016'da herkesi yenebileceğimizi gösterdik. Yine de favoriler arasında olduğumuzu düşünmüyorum, bence Brezilya ve Almanya favori. 


Euro 2016 finalini nerede izledin? 

Evde ailemle izledim ve büyük bir mutluluk patlaması yaşadık, bunu kelimelere dökemem. 
Portekizliler hariç kimse kazanacağımıza inanmıyordu. 
Turnuvada herkesin bizi 


eleştirdiğini hatırlıyorum ama son gülen biz olduk. 


Portekiz halkında beklentiler yüksek mi? 

Evet. Tüm ülke çok heyecanlı. 
Taraftarlarımız bir kez daha harika performans sergilememizi umuyor ve umarım bu beklentilerini karşılayabiliriz. Rakiplerimizin bize artık daha fazla saygı göstereceği de kesin. 


Şu anki kadro, 2016'ya kıyasla nasıl? 

Bence benzer, dürüst olmam gerekirse yeniler olarak grupta nasıl davranacağımızı biliyoruz ve kadronun daha tecrübeli isimleri bizleri destekliyor. 
Oldukça kenetlenmiş bir takımız ve aramızda güçlü bir bağ var, hepimiz birbirimiz için koşuyoruz. 


Cristiano Ronaldo ile aynı takımda olmak nasıl? 

Bir ayrıcalık, o dünyanın en iyi oyuncusu olduğundan herkes onunla oynamak ister. Bu fırsata sahip oldum ve bunun kariyerimde büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. 
Takıma çok fazla yardım ediyor ve aynı zamanda iyi bir dost, herkesle şakalaşıyor. 
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KİLİT 
OYUNCU 


MEDHI BENATIA 
Kaptan Benatia ülkesinin ruhu olabilmek için Fransa ve Cezayir'den gelen teklifleri reddetti. Tecrübeli ve teknik açıdan becerikli, aynı zamanda alçak gönüllülüğüyle tam bir kahraman. 2017'de 
Juventus'ta oynamadığı için oynamaya hakkı olmadığını ve “kurallardan üstün olmadığını” 
söylemişti. Ne adam amal! 


Yazı Gary Al-Smith; Röportaj Felipe Rocha 


1 FAS Z İRAN / İSPANYA 
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Fransa 98'den sonra Dünya Kupası'na geri döndü. Tek yapmaları gereken B Grubu'nu Portekiz ya da İspanya'nın önünde bitirmek. 
Oldukça açık, değil mi? 


Fas sağlam savunma ve kenetlenmiş 
bir takım olmanın faydalarını topladı. 6 
eleme maçında gol yemediler ve bunların hepsi zorlu ekiplere karşıydı (Fildişi Sahili, Mali ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın formasını giydiği Gabon). 

Göçebe kariyer süren Fransız teknik direktör Herve Renard, zihinsel açıdan güçlü bir takım oluşturdu. Dengeli ve güçlü bir iskelete sahip kadroya sahipler: Kalede Munir, geri dörtlüyü organize eden Benatio, Mbar Boussoufa'nın kontrol ettiği orta saha ve Ajax'ın etkileyici oyuncusu Hakim Ziyech'in parladığı hücum hattı. 


ZAYIF YANLARI 


Kaliteli golcü eksiklikleri var. Aynı zamanda tecrübesizlik sıkıntı yaratabilir. Örneğin Munir, bu sezon ikinci lig ekibi 


SORU-CEVAP 


YOUNES 
OELNANDA 


GENEL 


BİLGİLER AE 


15 Haziran, İran 

Saint Petersburg 

20 Haziran, Portekiz 

Mokova (Luzhniki) 

4 25 Haziran, İspanya 
> Kaliningrad 


DUNYA KUPASI PERFORMANSI 
1962 Katılmadı 
1966 Katılmadı 
1970 Grup aşaması 
1974 Katılmadı 
1978 Katılmadı 
1982 Katılmadı 


İlk kez Dünya Kupası'nda oynayacaksın, ne kadar heyecanlısın? 

Bunu kelimelere dökmek zor. Dünya Kupası'nda onayacağımı hiç düşünmemiştim ancak ülkem elemeleri 


1986 Son 16 geçti ve ben de bu takımın bir takımın 
1990 Katılmadı parçasıyım. Bu büyük bir onur. 

1994 Grup aşaması 

1998 Grup aaşaması 


Turnuvada tekrar yer almak Fas için ne anlam ifade ediyor? 

Ülke futbolla yatıp futbolla kalkıyor ve 1998'den beri ilk kez Dünya Kupası'nda yer alıyoruz. Halkın tamamen bu kupaya odaklanacağı kesin. Umarım bu fırsatı değerlendirebiliriz. 


2002 Katılmadı 
2006 Katılmadı 
2010 Katılmadı 
2014 Katılmadı 


Fransa'da doğdun ancak Fas'ı temsil etmeyi seçtin, neden? 

Ailem Fas'ta doğmuştu ve ben de kalbimi dinledim. Yarı Fransız olsam da Fas forması giymek istiyordum. 
Fas forması giymekten gurur duyuyorum. 


Gruptan çıkma şansınızı ne kadar? 
Zor bir gruba düştük. İspanya ve Portekiz favorilerden ancak Son 16'ya çıkma şansımız var. Önemli olan ülkemizi mutlu etmek. 


Numancia'da yalnızca 1 maçta forma giydi. 


NE OLUR? 


Sert müdahaleler ve buna karşı çıkan hakemlere tepki. Hakemin işinin zor olduğu kesin. 


NE OLMAZ? 


Eğer Cristiano Ronaldo'nun formasını isterlerse Herve onları mahvedebilir. 


NE UMARLAR? 


İlk maçta İran'ı yenip, az da olsa gruptan çıkma şansına sahip olmak. 


NE BULURLAR? 


Gruptan elenirler. En taraflı Fas taraftarı bile İspanya ya da Portekiz'i yenmenin muhtemel olmadığını bilir. 


HERVE RENARD 
Afrika Kupası'nı iki farklı takım ile kazanan ilk teknik direktör olan Renard, ilk kez Dünya Kupası'nda yer alıyor. Oyuncularına sadakat aşılıyor ve taktik olarak risk alıyor. 


g 
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KİLİ 
OYUNCU 


ALIREZA 
JAHANBAKHSH 
Jahanbakhsh gol atabiliyor ve 
Alkmaar'daki takım arkadaşlarına sayısız orta açabiliyor. Daha büyük bir takıma transfer olması muhtemel. Dünya 
Kupası, 24 yaşındaki oyuncunun yeteneklerini sergilemesi için harika bir firsat ve o da elinden geleni yapacaktır. 


PORTEKİZ / FAS / İRAN / İSPANYA 


İran ilk kez Dünya Kupası'na üst üste katılma başarısına ulaştı. Carlos Gueiroz ile en büyük özellikleri “istikrar” oldu. Elemelerdeki olağanüstü savunma istatistikleri çetin ceviz olacaklarının göstergesi. 


Son maçta Suriye ile 2-2'lik skorla berabere kaldıklarında 13 eleme 


maçının ardından ilk kez gol yemişlerdi. 


Bu özelliklerini Dünya Kupası'na da taşıyacakları kesin. Brezilya'daki Dünya Kupası'nda Arjantin ile berabere kalacakken Lionel Messi uzatmalarda İran'ı mağlup etmişti. 

Gueiroz'in önceliği taktik organizasyon. 
Takımını titizlikle tüm takımlara karşı hazırlayacaktır. İyi bir teknik direktörün yanı sıra İran; odaklanmış, tecrübeli ve kenetlenmiş durumda. Aynı zamanda Alireza Jahanbakhsh da bu büyük sahnede patlama yapabilecek bir isim. » 


TAYIF YANLARI 


Gol atmakta zorlanıyorlar. Asya elemelerinin final bölümündeki 10 maçta 
10 gol attılar. Daha da kötüsü yıldız 
forvetleri Sardar Azmoun (31 milli maçta 
23 gol) Rubin Kazan'da oldukça formsuz 
(23 maç 1 gol) ve Fas ile oynayacakları maçta formasını kaybedebilir. 


NE OLUR? 


Jahanbakhsh, Morteza Pouraliganji ve Reza Ghoachannejhad gibi isimlerle spikerlere zorlu anlar yaşatırlar. 


NE OLMAZ? 


Heyecan verici maçlar. Son 10 eleme maçında yalnızca 12 gol atıldı. 


NE UMARLAR? 


Dünya Kupası finallerindeki ikinci galibiyetlerini, 20 yıl önce Fransa 98'de Lyon'da ABD'yi yenerek almışlardı 


NE BULURLAR? 


Az gol atılan 3 maçın ardından elenirler. 


CARLOS GUEIROZ 


B gurubunda kendi ülkesi ile karşılaşmak 


için heyecanlı. Tecrübeli teknik 


direktör, İran'ın Portekiz'i 1-0 yenmesinden fazlasını istemez. 


GENEL 
BİLGİLER 


ALIREZA 


N 


JAHANDAKKSI 


İkinci kez Dünya Kupası'nda oynayacaksın, 2014'e kıyasla 


nasıl olur? 


2014 Dünya Kupası'nda 
Brezilya'daydık. Zaman benim için çabucak geçti. Bu sefer farklı olacak çünkü 2014'te yedektim ancak Rusya'da muhtemelen on birde olacağım. Bu yüzden tecrübemi kullanmaya çalışacağım. 


Dünya Kupası'nda İran için beklentilerin neler? 

B grubu en zorlu grup. Herkes Portekiz ve İspanya'dan bahsediyor ancak Fas da çekebileceğimiz en zorlu takımlardan birisiydi (4. 
torbadan). Diğer yandan kaybedecek bir şeyimiz yok. 
Turnuva biletini kaptıktan sonra beklentiler fazlaydı ama kuradan sonra azaldı. Fas ile oynayacağımız ilk maç kritik çünkü hangimizin grupta ikinci olma fırsatının olacağını belirleyecek. 


İran elemelerde üst üste 12 
maçta gol yemedi, bunlardan Yu final aşamasındaydı. 
Eleştirmenler takımın fazla defansif olduğunu söylüyor. Sen 


ne düşünüyorsun? 


Teknik direktörümüz Carlos Gueiroz için önemli olan gol yememek. 
Eninde sonunda gol atma fırsatı yakalayacağız. Takım olarak savunuyoruz ve hücum ediyoruz, onun yönetimi altındaki 


MAÇLAR 


15 Haziran, Fas 
Saint Petersburg 

20 Haziran, İspanya 
Kazan 

25 Haziran, Portekiz 
Saransk 


başarımızın sırrı bu. 


DUNYA KUPASI 
PERFORMANSI 

1950 Katılmadı 
1954 Katılmadı 
1958 Katılmadı 
1962 Katılmadı 
1966 Katılmadı 
1970 Katılmadı 
1974 Katılmadı 
1978 Grup aşaması 
1982 Katılmadı 
1986 Katılmadı 
1990 Katılmadı 
1994 Katılmadı 
1998 Grup aşaması 
2002 Katılmadı 
2006 Grup aşaması 
2010 Katılmadı 
2014 Grup aşaması 
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Yazı and Röportaj Michael Yokhin 


Yazı Andrew Murray; Röportaj Alvaro Calleja 


İspanya daha önce de bu 
seviyedeydi. Kırmızılılar, Euro 2016 
elemelerinde bir kez kaybetti ve 2014, 2012, 2010, 2006, 2002, 1998, 1996'daki turnuva elemelerini namağlup tamamladılar. Aslına bakarsanız Dünya Kupası 
elemelerinde aldıkları tek yenilgi 25 
sene önceydi. 

O zaman Rusya'ya giden yoldaki 30 
puandan 28'ini almalarına ne diyeceğiz? Euro 2016'da elendikleri İtalya'yı yendiler ancak Gök Mavili İtalya hariç Arnavutluk, İsrail, Makedonya ve Lihtenştayn gibi ülkeler elemelerde zorlu sınav olmadılar. 

Euro 2008'in kralları Andres Iniesta, David Silva ve Sergio Ramos'un yıllar geçmesine rağmen ilk 11'de oynaması bekleniyor, bu isimlerin yanı sıra Jordi Alba, Gerard Pigue ve Sergio Busguets de forma giyecek. 


Bu 6 oyuncu toplam 650 kez İspanya formasını giydi ve bu tüm takımın toplamının yarısından fazlası ediyor. 
Yalnızca Isco, Koke, Thiago, Asensio ve Saul'e yer kalıyor. Büyük ihtimalle Bayern Münih'te geçirdiği bir diğer iyi sezonun ardından Thiago orta sahada formayı alacak ancak öndeki üçlünün solunda oynayacak oyuncu daha geç belli oldu. Martta Arjantin'i 6-1 yendikleri maçta parlayan Isco, İspanya forması giyerken daha formda hissettiğini söylemişti. 

En büyük ikilem ise santrfor mevkisinde. 30 yaşına yaklaşan bir diğer oyuncu Diego Costa, Atletico Madrid'deki ikinci serüveni için ocak ayına kadar bekledi ve önceki kadar etki bırakmadı. Mart ayında kadro dışı kalan Alvaro Morata için gelen haberler kötü. 
Teknik dirktör Julen Lopetegui, 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DUNYA KUPASI 
ELEMELERİNDE 

2 YILDIR... 
KAYBETMEYEN BIR 
TAKIMDAN 
BAHSEDİYORUZ 


forvetsiz sistemi geride bıraktı ancak elemelerde İspanya tarihinin en çok golünü atan oyuncuyu kadroya dahil etmedi. Alvaro Morata'nın daha çok yol kat etmesi gerek. 


İlk golü atmaya devam et. 
Elemelerdeki her maçta ilk golü atan İspanya, bu maçlarda yalnızca 1 kez kazanamadı. İspanya, geride olmadığında daha iyi oynuyor ve top sahip olmada çok üstün oluyor. 
İsterseniz Arjantin'e sorun! 

UEFA'da elemelerde en az gol yiyen takım (3). Kırmızılılar dünyanın en iyi kalecisine, Pigue'ye ve profesyonel rahatsız edici Sergio Ramos'a, yani dünyanın topla oynayabilen en iyi iki stoperine sahip. Alba da sol bekte hücum opsiyonu sağlıyor. 


TAYIF YANLARI 


Tempo. Alba harici rakip savunmayı zorlayabilen oyunculara sahip değiller ve son iki turnuvada öğrendiğimiz bir şey varsa o da A planı işlemezken bu planda devam etmek. Lopetegui'nin oyuncuları aynı zamanda gol bulmakta da zorlanabiliyor. 


NE OLUR? 


Komşularıyla mücadele. Grupta iki komşu ülkeye sahipler: Portekiz ve Ceuta ile Melilla bölgelerinden ötürü Fas. 


NE OLMAZ? 


Maç sonrası röportajda teknik direktörün kontrolü kaybetmesi. 
Lopetegui eskiden İspanya televizyonunda İspanya maçlarında yorumculuk yapardı ve Real Madrid ile Barça'nın eski kalecisi işlerin saha içinde ve dışında nasıl yürüdüğünü biliyor. 


NE UMARLAR? 


Son 3 turnuvada ikinci Dünya Kupası zaferi, tercihen bu sefer grubun ilk maçında yenilmemek. 


NE BULURLAR? 

2010'dan ziyade 2014'ün tekrarlanması daha muhtemel. 
Kadroda çok fazla yetenekli isim olsa da 20 dakika kala 1 gol gerideyken maçı çevirecek birisi yok. 


GENEL MAÇLAR 


BİLGİLER 


Sochi 


Kazan 


15 Haziran, Portekiz 


20 Haziran, İran 


25 Haziran, Fas 
Kaliningrad 


DÜNYA KUPASI PERFORMANSI 


1930 Katı 


madı 


1934 Çeyrek final 


1938 Katı 


madı 


1950 Dördüncülük 


1954 Katı 
1958 Katı 


madı madı 


1962 Grup aşaması 
1966 Grup aşaması 


1970 Katı 
1974 Katı 


madı madı 


1978 Grup aşaması 
1982 Second round 
1986 Çeyrek final 
1990 Son 16 

1994 Çeyrek final 
1998 Grup aşaması 
2002 Çeyrek final 
2006 Son 16 

2010 Şampiyon 
2014 Grup aşaması 


JULEN LOPETEĞUI 


Eski kaleci 10 yıldır İspanyo'nın alt yapılarının merkezindeydi ve sade futbol geleneklerini devam ettiriyor. Yıldızları takımın dışında bırakabilir ki bu Vicente del Bosgue'nin'de yanıldığı noktaydı. 


SORU-CEVAP 


İspanya'nın Dünya Kupası şansı ne kadar? Sence sonuna kadar devam edebilir misiniz? 
Dünya Kupası'nda bunu yapmak isteyeceğiz fakat kolay olmayacağını da biliyoruz. Adım adım ilerlememiz gerek çünkü turnuvayı kazanmak istiyorsanız çok çalışmalısınız. İnsanlar sahip olduğumuz harika orta sahadan bahsedi 

İspanya yalnızca orta sahadan ibaret değil. Aynı zamanda hücum ve savunma oyuncuları, kalecileriyle de güçlü bir takım. 
İyi bir şey yapmak için heyecanlıyız. Ne olacak göreceğiz. 


Turnuva için kendi beklentilerin neler? 

Takıma olabildiğince katkıda bulunmak istiyorum. Bu sezon sahada daha iyi ve biraz daha öz güvenli hissettim. 


Portekiz, Fas ve İran ile B Grubu'nda oynayacaksınız. 
Sizce ne yapacaksınız? 
Gerçekten de zor bir grup. 
Portekiz'i elbette iyi tanıyorduk, Fas ve İran da iki iyi takım. 
Dediğim gibi önemli olan adım adım gitmek. Böylece başta grup maçlarını düşünebiliriz. 


İlk maçınız Portekiz'le. 
Komşunuza karşı turnuvaya iyi 


w 


başlamak ne kadar önemli? 
Portekiz'in büyük bir potansiyeli var. Hepimizin tanıdığı Cristiano Ronaldo en büyük oyuncuları. O harika bir oyuncu. Ona ve takım arkadaşlarına dikkat etmemiz gerek. 


2008-12 arası 3 turnuvayı üst 
üste kazandıktan sonra son 2 
turnuva hayal kırıklığıydı. 
Oyuncular Rusya'da bunu düzeltmek istiyor mu? 

Dünya Kupası'nı kazanma hayali kuruyoruz, neden olmasın? Harika şeyler yapabilecek bir kadroya sahibiz ve Arjantin karşısında bunu gösterdik. 


2014 ve 2016'daki 
başarısızlıklar hâlâ aklınızda mı? İspanya bu başarısızlıkları tekrarlamamak için ne yapmalı? 

Brezilya'daki Dünya Kupası'nda ve iki yıl önce Fransa'da olanlar İspanyol halkının milli takım için olan ümitlerinin sönmesine neden oldu. Hepimizin gösterdiği çabadan ötürü önceden olduğumuz konuma tekrar yaklaşıyoruz. Taraftarlar tekrardan bizimle. Eskiden iyi yaptığımız şeyleri hâlâ iyi yapıyoruz ve iyi yapmadığımız konularda ise gelişmeye çalışıyoruz. 
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Dünya Kupası'nda bu denli geniş bir kadroya sahip olan çok az takım var, en azından Avrupa takımlarında. 
Fransa, evinde Euro 2016'yı 


kazanamadıktan sonra takıma gelen Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele 


(dünyanın en pahalı dört oyuncusundan ikisi) gibi yeni yıldızların yanı sıra Thomas Lemar, Djibril Sidibe gibi isimler de takıma daha fazla enerji ve dinamizm katıyor. 

Çoğu taraftarın ve yorumcunun gözünde kupanın favorilerinden olan Fransa, ülkesinde buna daha temkinli yaklaşıyor. İki turnuva önce Güney Afrika'daki başarısızlık oldukça geride kaldı ve yeni oyuncular son on yıldakilere kıyasla çok daha popüler. 


Ancak henüz bir arada oynamaya alışık 


değiller. 


FRANSA / AVUSTRALYA / PERU / DANİMARKA 


Yıllardır Fransa'nın üstünde olan ağırlık kalksa da Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla bireysel anlamda yetenekli bu oyuncuların takım olabilmesi için kalan zaman gittikçe azalıyor. 

Paul Pogba bunun en iyi örneği. 
Didier Deschamps'ın uygun rol bulamadığı Man United orta sahası, zaman zaman Fransa formasıyla harika performans sergilese de gereğinden fazla hayal kırıklığına uğratıyor. Euro 2016 finalinin son dakikalarında Pogba'nın kafesteki bir kaplan gibi kendi ceza sahasına yaklaştığı an akıllara geliyor. 

Fransa sonuna kadar gitmeyi hedefleyecek olsa da toplum ve & medya onların 2014'tekinden daha iyisini yapmasını umuyor. 
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KİLİT 
OYUNCU 


KYLIAN MBAPPE 
İlk büyük turnuvasında oynayacak olsa da tecrübesizlik onun için asla sorun olmadı. Bir sene önce ilk kez forma giydiği Şampiyonlar 
Ligi'nde fırtınalar estirdi. 
Rusya ile oynadıkları hazırlık maçında iki gol attı. Eğer o ve Antoine Griezmann formunun zirvesinde olursa, 
Mavililer'i durdurmak 

zor olacak. 


DEŞEHAMPS KİMİ 
ÇAĞIRIRSA ÇAĞIRSIN 
ELBETTEKİ 
ELEŞTİRİLERE 


Brezilya'da turnuvaya harika başlayan Fransa, çeyrek finalde Almanya'ya elenip beklentileri yerine getirememişti. 
Tam olarak şekillenememiş bu takımdan beklenenler biraz macera, biraz cesaret ve biraz da kahramanlık. 


GENEL 
BİLGİLER 


Eskilere güvenme. Geçtiğimiz Haziran'da İsveç'e son dakikada kaybettiklerinde bunda Hugo Lloris'in kötü kurtarışının büyük payı vardı. 
Deschamps 2016'da parlayan aynı oyunculara güvendi (Moussa Sissoko dahil) ancak Solna'daki yenilgi takımın yenilenme sürecini hızlandırdı ve böylece Mbappe ve Lemar gibiler ilk on bire girdi. 

Hücumda çok fazla kaliteye sahipler. 
Kadroya ilk yazılacak Antoine Griezmann'ın partneri Olivier Giroud olacak ve Mbappe, Lemar, Dembele ve diğerleri onlara yardım edecek. Harika sezon geçiren Florian Thauvin ve Nabil Fekir ikilisi sakatlıklarından ötürü kadro dışı kalabilecek olsa da Alexandre Lacazette, Anthony Martial ve Dimitri Payet son kadroya dahil olabilmek için mücadele edecek. 


ZAYIF YANLARI 


Deschamps henüz ilk on birine karar verememiş gibi. Aynı zamanda Griezmann ve Pogba'dan en iyi şekilde nasıl verim elde edeceğini de bilemiyor. 
Tüm bu hücum kalitesini kadroda tutup, takım şeklini muhafaza etmek zor olacak. Belki de Blaise Matuidi bunu sağlayabilmek için dört akciğerine beşincisini ekler. 


NE OLUR? 


Turnuva boyuncu 30 NBA takımının da formasını giyecek olan Pogba ve Griezmann Instagram sayfanızı esir alır. 


NE OLMAZ? 


Zafer, Portekiz dersek anlarsınız. 


NE UMARLAR? 


Gelecek oldukça parlak olsa da -Pogba 
25 yaşında; Mbappe, Dembele, Lemar, 


Fekir, Martial, Mendy, Kingsley Coman, MUHTEMEL 11 
Adrien Rabiot, Corentin Tolisso, Samuel a eee 

ii n Lloris Kante (sol) 
Umtiti ve Raphael Varane 19 ila 24 yaş sidibe Meilidi aralığında- Fransa Dünya Kupası'nı Varane Mbappe hemen bu yaz kazanmak isteyecektir. Umtiti Giroud 

Mendy Griezmann 

NE BULURLAR? ei 


Yarı final, hatta belki de final. Ancak Deschamps bir kez daha başarısız olur. 


MAÇLAR 
16 Haziran, Avustralya 
Kazan 

21 Haziran, Peru 
Yekaterinburg 

26 Haziran, Danimarka 
Moskova (Luzhniki) 


DUNYA KUPASI PERFORMANSI 
1930 Grup aşaması 
1934 İlktur 

1938 Çeyrek final 
1950 Katılmadı 
1954 Grup aşaması 
1958 Üççüncülük 
1962 Katılmadı 
1966 Grup aşaması 
1970 Katılmadı 
1974 Katılmadı 
1978 Grup aşaması 
1982 Dördüncülük 
1986 Üçüncülük 
1990 Katılmadı 
1994 Katılmadı 
1998 Şampiyon 
2002 Grup aşaması 
2006 İkincilik 

2010 Grup aşaması 
2014 Çeyrek final 


DIDIER DESCHAMPS 
Deschamps, Dünya Kupası'nı kazanmış bir oyuncu olarak büyük takdir görse de bazıları onu Dünya Kupası'nı menajer olarak kazanabilmek için fazla tutucu görüyor. Yine de kadrosunda mutluluğu ve disiplini sağlamada mükemmel. 


ANTOINE 


UNELMANN 


Fransa 20 yaz önce ülkesinde Dünya Kupası'nı kazanmıştı. O jenerasyondan Deschamps size Rusya'da yardımcı olabilir mi? 
Didier Deschamps ile beraber 1998'deki takımdan bir isme sahibiz. O takımın kaptanı olduğundan bizi doğru yola götürecektir. Onun yaptığını yapıp Dünya Kupası'nı Fransa'ya götürmek istiyoruz. Hayalimiz bu. 


Fransa geçtiğimiz turnuvalarda ne zaman iyi performans gösterse, bir hücum oyuncusu öne çıkmıştı. Bu rolü üstlenmeye hazır mısın? 
Hedefim bu değil. Hücumda ve savunmada takımıma yardım etmek için her şeyi yapmaya hazırım. Yalnızca takımı düşünmek istiyorum. İlk hedefim Dünya Kupası'nı kazanmak. 


Takımın patronu ya da kilit oyuncusu olmak için 2016'dan bu yana olgunlaştığını düşünüyor musun? 

Patron değilim. Aynı soru hep soruluyor ancak ben bu takımın lideri ya da patronu olmaya çalışmıyorum. Bunların dışında olmak istiyorum. 2014 Dünya Kupası'nda ve Euro 2016'da çok 


.* , 


fazla tecrübe edindim. Şimdi başka bir turnuva ve başka bir hayal var. Umarım doğru olandır. 


Heyecan verici bir jenerasyona sahipsiniz ancak çoğunuz ilk turnuvanızda yer alacaksınız. 
Bu bir şeyleri değiştirir mi? 
Yeni gelen genç oyuncuların çok güçlü olduğu doğru. İşimize yarayacaktır. Kadroda iyi bir rekabet olacak ve tercihleri teknik direktör yapacak. Herkes iyi anlaşıyor, zaten en önemlisi de bu. 


İki takımın da gruplarından lider çıkması halinde yarı finalde Neymar önderliğindeki Brezilya ile oynayabilirsiniz, bu aklına geliyor mu? 

Brezilya ile karşılaşmak istemem çünkü zor bir maç olur. Harika oyunculardan oluşan güçlü bir kadroları var. Elemeleri kolay geçtiler ve çoğu maçlarını kazandılar. Brezilya favorilerden bir tanesi. 


Ya Almanya? 

Takımımıza güveniyorum, turnuvada her şey olabilir. Şu an yalnızca gruptaki rakiplerimize bakacağız, kendimizi diğerleri ile karşılaştırmayacağız. 


di v 


va w 


A 
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FRANSA / AVUSTRALYA / PERU / DANİMARKA 


İOTRALYA Mez 
AUSTRALIA GENEL ii 


yn... MASSIMI 


Kazan 


21 Haziran, Danimarka 
Samara 


26 Haziran, Peru 
Sochi 


İkinci kez Dünya Kupası'nda 


DÜNYA KUPASI PERFORMANSI oynayacak olmak senin için ne 


J |, ç 1966 Katılmadı ifade ediyor? 
Çi / 1970 Katılmadı İlk oynadığımda daha yeniydim w & | N 1974 Grup aşaması y g y 'y a EN # .. | 1978 Katılmadı ancak bu özel olacak çünkü e İİ 7» b... »> , fi Si 1982 Katılmadı elemelerde belli bir role sahiptim. 
| 2 i 0) A e. hil İ al 1986 Katılmadı Zorluydu, en uzun mesafeyi 
> ğ z — —— DE) atilir seyahat eden takım olduk. 
İ a iii 1994 Katılmadı ö 
7 p 2 1998 Katılmadı Taraftarlar direkt olarak 
/ B , 2002 Katılmadı katılamamıza olumsuz tepki a 2006 Son 16 gösterdi. 


2010 Grup aşaması 


( 2014 Grup aşaması N ği 
N Honduras maçında Mile Jedinak'ın 


hat-trick'i ile kupaya kazanma 
/ v - —. hakkını elde ettiniz, tıpkı Messi'nin yaptığı gibi. O Avustralya'nın Messi'si mi? 
v4 ; V Mile mı? Kesinlikle değil! O sağlam # | - ve savunmacı bir oyuncu. Tim Cahill de büyük maçların oyuncusu olduğundan bize liderlik ediyor. 


vi" 


2014'te grubunuzda Şili, İspanya ve Hollanda vardı, bu sefer ne kadar şansınız olduğunu 


düşünüyorsun? 

Zor bir grup ancak en kötüsü de Play-offu kazandıktan sonra teknik oynatmayı düşünse de Avustralya'nın sö değil. 2014'e göre kadro direktör Ange Postecoglou istifa etti. | hattı hata yapmaya müsait. Aynı zamandâ genişliğimizin arttığını Onun yerine Suudi Arabistan'nın, yaşındaki Tim Cahill'in süper yedek olduğu düşünüyorum. Bu yüzden Son 16'ya 


Avustralya'nın önünde averaj hücum hattında seçenekleri çok az. kalabiliriz. 
farkıyla direkt olarak Dünya Kupası'na katılmasını sağlayan ve NE OLUR? 
daha sonra sözleşmesini uzatmayan Sert oynarlar. Avustralyalılar fiziksel oynamayı Bert van Marwijk getirildi. seviyor ayrıca Nigel de Jong, Xabi Alonso'ya o faulü yaptığında Van Marwijk Hollanda'nın 4-5-1 


ELEMELERDEN ÇIKARILACAK DERS başındaydı. TAKTİ K 


Galibiyete tutun. Avustralya direkt 


... katılımı elde edecekken Japonya ve NE OLMAZ? 
KI | IT Suudi Arabistan'a karşı öne geçtikleri Üçlü savunma. Bunu deneyen maçlarda berabere kalarak bu fırsatı “. Postecoglou'yu asla affetmediler. 
OYU N CU kaçırdı. 4 beraberlikten üçünde 5 - A öndelerdi. Play-offlarda ise A <2 E NE UMARLAR? 
AARON MOOY tecrübesiyle öne çıkan takım, Tim Mİ, Fransa mağlubiyetinin ardından 


Mooy, Manchester Cahill'in Suriye'ye attığı 2 gol ve : Danimarka ve Peru galibiyetleri. 
City'den kiralık geldiği Mile Jedinak'ın Honduras'a yaptığı takımın 45 yıllık hat-trickle kupada yer alma hakkını NE BULURLAR? 
Premier Lig hasretini elde etti. Çok kavga, az klas. 
sonlandırmasında 


katkıda bulunduktan GUÇLU YANLARI 


g sonra rekor bonservis Asla pes etmemeleri. Aynı zamanda I I n 

5 bedeliyle transfer Brighton kalecisi Mat Ryan ve v TE K N | k 1 | AE KTO A MUHTEMEL 11 

z olmuştu. Kangurular, merkezde Huddersfield orta sahası a $ 2015-16 sezonunda Aaron Mooy, Celticli Tom Rogic ve OPR BERT VAN MARWLJK ii e ib in El Melbourne City'de 11 oyuncusu Massimo Luongo'nun Marwvijk, Feyenoord ile UEFA Kupası'nı ai Rogic £ gol 21 asist yapan yaratıcılığına sahipler. kazandı. Daha sonra ise ülkesini Dünya Wright Luongo ki oyuncunun Kupası finaline taşıdı ancak Almanya'daki Behich Juric 

3 yaratıcılığına güveniyor. TAYIF YANLARI i maceraları ise pek başarılı değildi. Leckie 

3 Van Marwijk savunma futbolu 
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FRANSA / AVUSTRALYA / PERU / DANİMARKA 


Gallese Yotun 
Corzo Carrillo 
Rodriguez Cueva 
Ramos Flores 


Trauco Guerrero 


Tapia 


performans sergiliyor. Ancak hızı ve çevikliği ile öne çıkan Andy Polo da bir seçenek olabilir. 


NE OLUR? 

Rusya'da giyilecek en iyi forma. 
Peru'nun kırmızı kuşağından daha efsanevi bir forma var mı? 


NE OLMAZ? 

Kendilerinin ikinci, Arjantin'in birinci 
36 yıl sonra Peru zorlu Güney olması halinde Messi'nin takımını 
Amerika eleme grubundan Dünya elemek. Peru 1997'den beri Arjantin ile Kupası'na kalmayı başardı. İyi genç oynadığı 12 resmi maçı kazanamadı. 


play-offta onsuz yarı 


güçlerindeydiler. GUÇLU YANLARI I I n Guerrero, kokain Paolo Guerrero hücumda önemli bir o * I I UN | N ) | RE KT 0 R kullandığı gerekçesiyle isim ayrıca Jefferson Farfan ve Edison y aralık ayında FIFA Flores ona hücumda yardımcı i RICARDO GARECA tarafından bir yıl men oluyor. Sao Paolo oyun 5 g Gareca'nın Arjantin formasıyla 

cezası almıştı ancak kurucusu Christian Cueva da N 1986 Meksika elemelerinde yapılan itirazın ardından isabetli pasları ile öne çıkıyor. 5 attığı gol, Peru'yu Dünya Kupası 


ceza altı aya düştü. dışında bıraksa da 1982'den Böylece forvet oyuncusu ZAYIF YANLARI beri ilk kez Dünya Kupası'na Rusya'da forma Watfordlu Andre Carillo dahil katılan İnkaların lideri. 


giyebilecek. kanat oyuncuları istikrarsız 


ANDA 
GARRILLI 


Peru 1982'den beri ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor, ülke ne kadar heyecanlı? 

Peru'daki herkes çok mutlu. Tüm ülke heyecan içinde ve Yeni Zelanda'yı yenip katılımı garantilediğimizde çok fazla kutlama yaptık. Artık oyuncular olarak odaklanmalı, ülkemizi temsil ettiğimizin farkında olup en iyi şekilde performans göstermeliyiz. Bu hepimiz için kariyerimizin en önemli turnuvası olacak. Başlamasını dört gözle bekliyorum. 


Fransa, Danimarka ve Avustralya ile aynı gruptasınız. Ne kadar şansınız var? 

Fransa elbette liderlik için favori. 
Güçlüler ve çok iyi oyunculara sahipler. Danimarka ve Avustralya ile ikincilik için mücadele edeceğiz. 
Hedefimiz gruptan çıkmak. Kolay olmayacak ancak hedefimiz bu. 


Peru'nun kilit oyuncusu kim? 
Ayrıca 12 aylık cezası yarıya indirilen Paolo Guerrero'nun dönmesinden mutlu musun? 
Paolo'nun turnuvada oynayabilecek olmasından mutluyum çünkü kaptan daima önemlidir. Ancak kilit oyuncumuz yok. Öyle bir düşüncemiz yok. 
Dünya Kupası'na katılmak takım 


yetenekler ve kaliteli emektar işiydi ve bu yüzden herkes kilit N v oyuncuların karışımı olan İnkalar, NE UMARLAR? oyuncuydu. 
... daha iyisini hedefliyor ve Şili'nin Avustralya maçına kadar şanslarını N | | | İ 201'teki etkileyici performansını devam ettirip alacakları galibiyetle üst ( ENEL tekrarlamak istiyor. tura çıkmak. Hatta gruptan lider çıkıp BİLGİLER OYU N ( İ herkesi şoke etmek. 

A ELEMELERDEN ÇIKARILACAK DERS MAÇLAR DÜNYA KUPASI PAOLO GUERRERO Erken gol atmak ve öndeyken maçı NE BULURLAR? 16 Haziran, Danimarka PERFORMANSI e harika bir şekilde sanlandırmak, Ricardo Gareca'nın 1 galibiyet, i beraberlik ve 1 yenilgi çok in LE e a dl 

liderlik ediyor ve Yeni oyuncuları geride oldukları maçlarda da kötü değil ancak Son 16'ya kalmak Yekaterinburg 1938 Katılmadı Zelanda ile oynadıkları zorlandılar. için de yeterli değil. 26 Haziran, Avustralya 1950 Katılmadı Sochi 1954 Katılmadı 


1958 Katılmadı 
1962 Katılmadı 
1966 Katılmadı 
1970 Çeyrek final 
1974 Katılmadı 
1978 İkinci tur 
1982 Grup aşaması 
1986 Katılmadı 
1990 Katılmadı 
1994 Katılmadı 
1998 Katılmadı 
2002 Katılmadı 
2006 Katılmadı 
2010 Katılmadı 
2014 Katılmadı 
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Yazı Victor Zaferson; Röportaj Andy Greeves 


FRANSA / AVUSTRALYA / PERU / DANİMARKA 


| — 
NIMARKA 7 GENEL 


BİLGİLER çizer N | | İ | N | 


Saransk 


21 Haziran, Avustralya 
Samara 


26 Haziran, Fransa 
Moscow (Luzhniki) 


Dünya Kupası'nda ilk kez forma 


DÜNYA KUPASI PERFORMANSI giyecek olmak seni ne kadar 


1930 Katı ir heyecanlandırıyor? 
1934 Katılmadı ni , , 
Ml Danimarka 2002 de Fransa'yı 
1950 Katılmadı yendiğinden beri çok net anılarım 

İ 1954 Katılmadı var, maçları izlemek için okuldan 
1958 Katılmadı kaçardım! 
1962 Katılmadı 
1966 Katılmadı ” La 
1970 Katılmadı Danimarka elemelere iyi bir 
1974 Katılmadı başlangıç yapmasa da Dünya 
1978 Katılmadı Kupası'na katılmayı başardı. Nasıl 
1982 Katılmadı : 7 
ERE Sml bir maceraydı? , 
1990 Katılmadı Evimizde Karadağ'a 1-0 
1994 Katılmadı kaybettikten sonra “Belki de bir kez 
1998 Çeyrek final daha büyük bir turnuvada yer 
2002 Son 16 417 » dedi 
BO alamayacağız.” dedik ama | 
2010 Grup aşaması ardından Polonya'yı 4-0 yendik. 
2014 Katılmadı 


Takımın güçlü yanları neler? 
Yenilsek de moralimiz bozulmuyor. 
Play-off'un ilk maçında İrlanda ile berabere kalsak da buraya geleceğimizden hiç şüphe duymadık. 


Christian Eriksen ne kadar önemli? 

Maçları kontrol eden ve oyunumuzu 
2014 Dünya Kupası ve Euro 2016'ya hala belirlenmemiş ve taraftarlar ilk on yönlendiren o ancak takımda 
katılamadıklarında bu jenerasyon birdeki bazı oyuncuların uluslararası parlayacak başka isimlerin de Danimarka Dinamiti olarak görülse seviyede olmamasından endişeli. olduğunu düşünüyorum. Örneğin de artık işler düzeldi. İyi bir kuranın kaptanımız Simon Kjaer. 
ardından herkes umutlu ve Christian (| İNE OLUR? 
Eriksen ile beraber İskandinav ekibi Oynasa da oynamasa da Nicklas gerçekten de birinci sınıf bir Bendtner şakaları ile internet dolup taşar. 
oyuncuya sahip. 

NE OLMAZ? 34-241 5 
ELEMELERDEN ÇIKARILACAK DERS Popülerliğini kaybetmez. Herkes onları Tİ KT | N Asla pes etme. Ekim 2016'da iki eleme büyük turnuvada görmeye bayılıyor, değil ... z maçı kaybetseler de iki önemli sonuç Mİ? 
KI | IT elde ettiler. Lider Polonya'yı 4-0, EEE Dublin'de ise İrlanda'yı 5-1 NE UMARLAR? 
OYUN CU yendiklerinde oyuncuların öz güveni Kasper Schmeichel babasına öykünür ve arttı. takımı beklenmedik bir zafere taşır. 


CHRISTIAN pa 
ERIKSEN GUÇLU YANLARI NE BULURLAR? 
Eriksen, Laudrup Teknik direktör Aage Hareide Son 16'da olabilecek kaliteye 

biraderlerden beri ilk önderliğinde soyunma odasında ! £ ” o sahipler ancak Arjantin'i yenmeyi birinci sınıf Danimarkalı. müthiş bir atmosfer var ve takım U.A beklemek fazla olur. 

Aynı zamanda ülkesi çalışması onlar için kilit nokta. Aynı 

için önemli bir isim, zamanda Eriksen maç İrlanda'ya hat-itricki ile kazandırabiliyor. 
beraber elemelerde 11 


gol attı. Tottenham ile ZAYIF YANLARI 1 


z â e 


<A 


>” TEKNİK DİREKTÖR geçirdiği harika Hareide 3-4-2-1 ve 4-2-3-1 AAGE HAREIDE e ia sezonun ardından sistemleri arasında gidip gelebiliyor Morten Olsen'in 15 yıllık macerasının yi Es Rusya'da da aynı ve Borussia Monchengladbachlı ardından göreve gelmek zor bir işti Bjelland Etiksen performansı Jannik Vestergaard ile Chelseali ancak Norveçli teknik adam zorlu bir Stryger Sisto gösterebilir. Andreas Christensen'i kadro ekip yaratmada başarılı oldu. Larsen N. Jorgensen 


Yazı Michael Yokhin; Röportaj Arthur Renard 


dışında bırakabiliyor. Doğru taktik | l v 


58 Dünya Kupası Rehberi 2018 FourFourTwo.com.tr.tr 


- 4 
| | | İ İl İ ba o 


#* 


j 


W 
İ 
N 
N 


KAÇIR 


16/06/18 16:00 
Arjantin - İzlanda 


16/06/18 22:00 
Hırvatistan - Nijerya 


21/06/18 21:00 
Arjantin - Hırvatistan 


22/06/18 18:00 
Nijerya - İzlanda 


26/06/18 21:00 
İzlanda - Hırvatistan 


26/06/18 21:00 
Nijerya - Arjantin 


Tela 


AJAN 


in imi Mak, Gi hirs N 


Sonunda bir final kazanabilecekler mi? Lionel Messi, Gonzalo Higuain ve Sergio Agüero'nun her hafta Avrupa'da attığı golleri izleyen Arjantinlilerin aklındaki soru bu. 

Kuşkusuz yetenekli olan bu jenerasyon son 4 yılda 3 finale çıktı (2014 Dünya Kupası, Copa America 
2015 ve 2016) ancak bırakın 
kazanmayı, gol bile atamadılar. 

Bu sıkıntı verici performansları sergileyen oyuncular, Şampiyonlar Ligi'nde kalitelerini göstermeye alışıklar. Bazıları bunun uluslararası seviyede zihinsel bir engel olduğunu düşünüyor. Bu sinir bozucu durum elemelerde bir kez daha baş gösterdi. 
Önce Kasım 2016'da Brezilya'ya 3-0 yenildiler, 10 ay sonraysa evlerinde Venezuela ile 1-1 berabere kaldılar 


Yazı Martin Mazur; Röportaj Alvaro Calleja 


(Güney Amerika'nın en zayıf takımı ilk 


ARJANTİN / İZLANDA / HIRVATİSTAN / NİJERYA 


X 4 
«-——. 


L 
N 1 


AŞ BA İN agd” 


defa Arjantin deplasmanında puan aldı). 

Jorge Sampaoli'nin gelişi ile birlikte teknik direktör döngüleri durmuşa benziyor. Ancak eski Şili teknik direktörünün zaman zaman kadrodan oyuncu çıkarması ve taktik değiştirmesi 
daha fazla kaosa yol açtı. Yalnızca 7 
ayda 43 oyuncuyla 6 farklı sistem denemesi pek de istikrarı işaret etmiyor. 

Dürüst olmak gerekirse Arjantin Futbol Federasyonu tarihinin en büyük krizini yaşarken takımın buralara gelmesi bir mucize. Birkaç yönetim kurulu üyesinin FIFA skandalında yer almasının yanı sıra neredeyse 2 yıldır başkanı olmayan AFF az kalsın batıyordu ve teknik direktör ile oyuncuların seyahat masraflarını ödeyemez duruma gelmişti. Normalde 


KİLİT 
OYUNCU 


LIONEL MESSI 
2010 ve 2014'te 
formunun zirvesinde olduğu söyleniyordu. 
Dördüncü Dünya 
Kupası'nda oynayacak 

ve artık gerçekten de 


ATAK OPSİYONLARI 
MI? TABİİ Kİ 
MESSİ VE DYBALA 


w nazik olan Messi bile “AFF'dekiler tam 


onun zamanı. 
Messi'nin . “ mi p rezalet.” dedi. 
performansı ve A Claudio Tapia'nın Mayıs 2017'de 


alınan sonuçlar 

arasındaki ilişki 

pek de paralel değil. 


başkanlığa seçilmesinden beri kurumsal sorunlar artık Arjantin'den uzak. Artık tekrar futbola döndüler. 
Sampaoli devrim yerine evrimi seçti, yani Rusya'daki mücadelede eski oyuncularına tekrar güvenecek. 
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ELEMELERDEN ÇIKARILACAK DERS 


Bir diziliş tuttur. Elemeler boyunca 3 
teknik direktör tarafından yönetilen Arjantin, her birinin birbiriyle zıtlaşan fikirleriyle oynamak zorunda kaldı. 
Gerardo Martino topa sahip olmayı, Edgardo Bauza kontra atak yapmayı, Jorge Sampaoli ise ileride basmayı seçiyor. Oyuncular da bu değişen sistemler ve stratejilerin altında ezildi. 
Kazananın Dünya Kupası'nda yer alacağı maçta Ekvator, yükseklik avantajının olduğu evi Guito'da oynarken ilk golü atarak büyük avantaj yakaladı ancak hat-trick yapan Messi, ülkesini bir futbol krizinden kurtardı. 

Hücumdaki oyuncu havuzu o kadar geniş ki, başka takımlarda rahatlıkla oynayacak Mauro Icardi kadroya seçilmedi. 


TAYIF YANLARI 


Gol atamamaları ve savunmadaki disiplinsizlik. Nicolas Otamendi kilit bir oyuncu olabilir ancak Javier Mascherano eski günlerinde değil ve yerine oynayabilecek birisi de yok. 


NE OLUR? 


Son 3 turnuvada olduğu gibi Almanya'ya elenirler. Taraftarlar ve yorumcular hemen hesap yapıp, yarı finalden önce son dünya şampiyonu ile karşılaşamayacaklarını kanıtladı. İyi haberse Arjantin Dünya Kupası, Copa America, Konfederasyonlar Kupası ve Olimpiyatlar'da oynadığı 16 yarı finalden 15'ini kazandı. Sorun olan yalnızca finaller. 


NE OLMAZ 


Her şey kötü giderse Messi'yi suçla... O günler artık geride kaldı. 


NE UMARLAR? 


Basit. Kazanıp efsane olarak emekli olmak. 


NE BULURLAR? 


İyi bir başlangıcın ardından Son 16'da kolay bir maç ile adaylardan birisi olabilirler ancak Sampaoli, büyük bir takımı yenecek bir ekip kurmak için geç mi kaldı? 


BİLGİLER 


MAÇLAR 
16 Haziran, İzlanda 
Moskova (Spartak) 

21 Haziran, Hırvatistan 
Nizhny Novgorod 

26 Haziran, Nijerya 
Saint Petersburg 


DUNYA KUPASI PERFORMANSI 
1930 İkincilik 

1934 Grup aşaması 
1938 Katılmadı 
1950 Katılmadı 
1954 Katılmadı 
1958 Grup aşaması 
1962 Grup aşaması 
1966 Çeyrek final 
1970 Katılmadı 
1974 İkinci tur 
1978 Şampiyon 
1982 İkinci tur 
1986 Şampiyon 
1990 İkincilik 

1994 Son 16 

1998 Çeyrek final 
2002 Grup aşaması 
2006 Çeyrek final 
2010 Çeyrek final 
2014 İkincilik 


JORGE SAMPAOLI 
Arjantin geçen sene onu göreve getirdiğinde, olur da Rusya'daki Dünya Kupası'na kalamazlarsa 2022'ye kadar kontrat istemişti. Oyuncuları ayağa kaldırsa da fazla sistem değiştirerek biraz kafalarını karıştırdı. 


SORU-CEVAP 


NIGOLAR 
ÜTAMEND 


Dünya Kupası'nda Arjantin'in hedefi ne? 

Sahip olduğumuz kadroya ve oyunculara bakarsak Arjantin olarak Dünya Kupası'nda harika bir şey başarabilme yetisine sahibiz. 


2014'te kupayı kaldırmaktan yalnızca bir gol uzaktaydınız. 
Bu sefer işleri daha iyi duruma getirmek için gerekli olan ne? 
Dünya Kupası hepimizin düzeltmesi gereken bir şey. 
Rusya'da ne olacağı kadere bağlı. 4 yıl önce Brezilya'da finale çıktık ve neredeyse şampiyon olacaktık ancak olmadı. Eğer bir daha finale çıkarsak bunu hak ettiğimiz için çıkmalıyız. 


Yıllardır Lionel Messi'nin Dünya Kupası madalyası olmadığı konuşuluyor... 

Kariyerinde eksik olan tek büyük kupa Dünya Kupası ancak bu dünyanın en iyisi olmadığı anlamına gelmiyor. Arjantin cüretkâr bir futbol ülkesi ancak Lionel Messi'nin takımımızda olmasını takdir etmemiz gerek. 
Takım için oynuyor ve çok rekabetçi birisi. Bunu her antrenmanda fark ediyorsunuz. 


Kin, 4 nm çR 


Messi ile her şeyi yapabileceğinize inanırsınız. 


İlk maçınız İzlanda'yla ardından Hırvatistan ve en son Nijerya. Sence nasıl bir grup? 
Yavaş ilerlemeli ve her maça final gibi bakmalıyız. Hepimiz Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz ama bunu tek bir maçta yapmamız mümkün değil, bu uzun bir turnuva. 


Sence 15 Temmuz'da 
Moskova'da kupayı kaldırmak için Arjantin dışında kim favori? 

Kupayı kazanmak için mücadele edecek takımlar daha fazla birlikte zaman geçiren takımlar olacaktır: Almanya, İspanya ve Brezilya gibi. Bize gelirsek, turnuvada olabildiğince ilerlemeye çalışacağız. 


Manchester City'de geçirdiğin harika sezonun sonlarına doğru Rusya'da geçireceğin yazı düşünmeye başladın mı? 
Anı yaşamaktan memnunum. 
Daima sessiz bir şekilde ve kendi başıma çalışmayı severim. Ne zaman, kime karşı oynarsam oynayayım kendimden en iyisini talep ederim. 


Ye AÇ imis —G 


. 


ş 
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Yazı Michael Yokhin; Röportaj Felipe Rocha 


KİLİT 
OYUNCU 


GYLFI 
SIGURDSSON 
İzlanda 4-4-2 ya da 
4-2-3-1 oynasa da gerek attığı gollerle gerek takımın işlemesini sağlamasıyla takımın kalbi 
Sigurdsson. 
Everton'daki ilk sezonunun iyi geçmemesi İzlanda için bir sorun teşkil etse bile iki yıl önceki Avrupa Şampiyonası'ndakinden bile iyi oynuyor. 


piy, © m... 


İzlanda Dünya Kupası'na katılan en az nüfusa sahip ülke. Euro 2016'da İngiltere'yi şaşırtıp çeyrek finale çıkan takım, zor bir grupta olsa da Rusya'ya gitmeye hak kazanarak büyük bir güç olduğunu gösterdi. 
Ülkenin yüzde beş ila onu bilet almak için başvuruda bulundu ve Arjantin ile oynayacakları ilk maç, biletleri tükenen ilk 2 maçtan birisiydi, diğeri ise final. 


Kazanma formülünü değiştirme. Lars Lagerback görevinden istifa etse bile Heimir Hallgrimsson aynı doğrultuda devam ediyor ve bu formülle Hırvatistan, Ukrayna ve Türkiye'nin olduğu gruptan lider çıkmayı başardılar. 

Öz güvenleri çok yüksek, taktik olarak ne yapacaklarını biliyorlar. Takım ruhu harika ve gururlu, taraftarları onlara muhteşem bir destek veriyor. Gylfi Sigurdsson da maçlara damga vurabilen büyük bir oyuncu. 


TAYIF YANLARI 


Kadroda üst seviye oyuncu az ve 17'deki oyuncular 
Danimarka, Championship ve 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ARJANTİN / İZLANDA / HIRVATİSTAN / NİJERYA 


GENEL 


BİLGİLER AYNEN 


16 Haziran, Arjantin 
Moskova (Spartak) 

22 Haziran, Nijerya 
Volgograd 

26 Haziran, Hırvatistan 
Rostov-on-Don 


DUNYA KUPASI PERFORMANSI 
1950 Katılmadı 
1954 Katılmadı 
1958 Katılmadı 
1962 Katılmadı 
1966 Katılmadı 
1970 Katılmadı 
1974 Katılmadı 
1978 Katılmadı 
1982 Katılmadı 
1986 Katılmadı 
1990 Katılmadı 
1994 Katılmadı 
1998 Katılmadı 
2002 Katılmadı 
2006 Katılmadı 
2010 Katılmadı 
2014 Katılmadı 


İzlanda'da oynuyor. Hallgrimsson iyi bir stratejiye sahip olsa da B planına sahip değiller ve gol konusunda sıkıntı çekiyorlar. 
Forvet Jon Dadi Bodvarsson, 36 milli maçta yalnızca 2 gol attı. 


NE OLUR? 


İlgi çekerler, eğlendirirler ve Dünya Kupası tarihinin en uzun taçlarını atarlar. 


NE OLMAZ? 


Kadroda soyadının sonunda “son” olmayan bir oyuncu bulmak. 


NE UMARLAR? 


Moskova'da Lionel Messi'yi etkisiz hale getirip, bu zorlu gruptan çıkmak. 


NE BULURLAR? 


Hayallerini yaşamaya devam etseler de Son 16'dan fazlasını beklememek gerek. 


HEIMIR HALLGRIMSSON 
Futbolun en ünlü dişçisi, İsveçli Lagerback ile beş yıl boyunca çalışırken harika bir “© uyum gösterdi. Şimdiyse İzlandalı kendi başına başarılı olmaya çalışacak. 


SORU-CEVAP 


ILİ 
HALİFREDSSON 


İzlanda'nın ilk Dünya Kupası'nda olmak ne kadar özel? 


Bunun gerçekleşen bir hayal olduğunu söyleyemem bile. Çocukken Dünya Kupası'nda oynamayı hiç hayal etmemiştim. İmkânsız olduğunu düşünürdüm. Halkımızdaki 300.000 


kişi için de muhteşem bir yaz olacak. 


Taraftarlar bunu ne kadar bekliyor? 
Nüfusumuzun yüzde onundan fazlası Euro 2016'ya gitti ve tüm dünya İzlanda taraftarının ne kadar harika olduğunu gördü. Şimdiden on binler Rusya'da yerini ayırttı. 


Euro 2016'da İngiltere'yi yenmek sizi de şaşırttı mı? 

Evet, biraz. Ancak nasıl kazandığımız beni daha çok şaşırtan şey oldu çünkü İngiltere pek net gol fırsatı yakalamadı. Bir kez daha insanları şaşırtabiliriz. 


Rusya'da çıplak satranç oynama planının var mı, İzlanda gruptan çıktıktan sonra Instagram'da böyle bir paylaşımda bulunmuştun? 
(Gülüyor) Bu bir şakaydı! Ayrıca tamamen çıplak değildim, terlik giyiyordum. 


VATİSTANEE 


2. 
KİLİT 
OYUNCU 


LUKA MODRIC 
Her şey Modric'e bağlı. 
Tempoyu ayarlayan, hatlar arasında bağlantıyı sağlayan ve takımda kimse iyi oynamazken yaratıcılığı sağlayan o. 
Yalnız ülkesindeki yalancı şahitlik soruşturması aklını karıştırıyor ve bu taraftarlar arasında olumsuz bir imaja sahip olmasına neden oldu. 
Acaba bu yaz tamamen futbola odaklanabilecek 
Mi? 


2018 Dünya Kupası, Hırvatistan'ın 
yetenekli jenerasyonu için son şans. 
Ancak yozlaşmış bir federasyona karşı konuşmadıkları için taraftarla aralarının bozuk olması arkalarındaki desteğin azaldığı anlamına geliyor. 


Şaşırtıcı taktikler çabucak sonuç getirse de kalıcı çözüm değil. Üst üste üçüncü bir elemede, önemli bir maçtan önce teknik direktör değiştirdiler. Zlatko Dalic, Ukrayna maçından üç gün önce göreve geldi. Takımını playofPa taşımak için kazanması lazımdı ve bunu başardı. 

Uzun süredir birlikte oynuyorlar. Motive olduklarında otomatik pilottaymışçasına rahat oynuyorlar. 


TAYIF YANLARI 


Başta orta sahada olmak üzere 


“ 


ARJANTİN / İZLANDA / HIRVATİSTAN / NİJERYA 


denge eksiklikleri var. Hiçbir teknik direktör Luka Modric-Ivan Rakitic açmazını çözemedi ve ikiliyi birbirini tamamlayacak şekilde kullanamadı çünkü kadroda gerçek bir defansif orta saha yok. 


MOST LIKELY 10... 


Başarı beklentilerini karşılayamamak. 
Hırvatistan'ın zamanı geçti. 


LEASTLIKELY 70... 


Dalic eski oyuncularına güvendiğinden yeni bir yıldız çıkarmaz. 


NE UMARLAR? 


1998'de bronz madalya kazanan kahramanların dışında ilk başarıyı elde etmek ve halkın kalbini geri kazanmak. 


NE BULURLAR? 


İlk maçta Nijerya'yı yenemezlerse başarısızlığa mahkumlar. 


SORU-CEVAP 


VENRAN 
GURLUKA 


Euro 2016'da bir fırsatı kaçırdığınızı düşünüyor musun? 
Grubu lider tamamlamıştınız ve Son 16'daki rakibiniz Portekiz, grubunu üçüncü tamamlamıştı. 
Elbette. Portekiz'den sonra Polonya ve Galler ile oynayacaktık belki de bu jenerasyonun en büyük fırsatı olacaktı fakat bu fırsatı kullanamadık. Bence baskının altında ezildik. Ozamanlar düşük öz güveni olan Portekiz'e karşı risk almak yerine sakin oynamayı tercih ettik. 


Bu seferki rakipleriniz 

hakkında ne dersin? 

İlk maçımız her şeyi belirleyecek bu yüzden bizim için kritik bir maç olacak. Nijerya fiziksel olarak bizden daha üstün ancak biz daha iyi bir takıma sahibiz. İzlanda'yı iyi tanıyoruz. Eleme grubunda onların ardından ikinci olduğumuzdan onlarla eşleşmeyi çok istemiştim. 
Arjantin'e gelirsek, favori olmadığımız maçlarda genelde iyi performans sergiliyoruz. 


Hırvatistan turnuvada nereye kadar ilerleyebilir? 
Geçmişteki hatalarımızdan ders çıkarmak ve daha iyi oynamak istiyoruz. Ancak önce grup aşamasına odaklanmalıyız, ötesine değil. Dünya Kupası gruplarından en son 1998'de çıkmışız. Grubu ilk ikide bitirelim ve sonra neler olacağına bakalım. 


GENEL 
BİLGİLER 


MAÇLAR DUNYA KUPASI 

16 Haziran, Nijerya PERFORMANSI 
Kaliningrad 1994 Katılmadı 

21 Haziran, Arjantin (o 1998 Üçüncülük 
Nizhny Novgorod 2002 Grup aşaması 


2006 Grup aşaması 
2010 Katılmadı 
2014 Grup aşaması 


26 Haziran, İzlanda 
Rostov-on-Don 


ZLATKO DALIC 
Dalic, Birleşik Arap Emirlikleri 


tecrübesiz değil. 


ekiplerinden Al Ain'i 2016 AFC Şampiyonlar Ligi finaline çıkardı. Genç bir görüntü çizse de 51 yaşındaki hoca 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Yazı Alex Holiga; Röportaj Ivan Mlinaric 


Yazı Gary Al-Smith; Röportaj Chris Flanagan 


KİLİT 
OYUNGU 


VICTOR MOSES 


John Obi Mikel'in Çi transfer olmasıyi 
Moses takımın e 


oldu ve etrafındaki kazanma mantali aşılaması şart. Che 


ive a n 


yüksek profilli oyuncusu 


ere esi sea 


teknik direktörü Antonio 
Conte, açık oyuncusunu 


bir kanat beke evri 


sahanın ilerisind 


bekleyecektir. 


tse 


de Nijerya ondan 


g 


firsatlar yaratmasını 


İm 


Nijerya tarihinin en iyi takımı olmasa da bu oyuncular birlikte tek bir fikre sahipler ve bu Rusya'da işlerine yarayabilir. 1994 ve 1998'dekilerle eşit seviyede olduklarını kanıtlamak istiyorlar, yani Son 16'ya çıkmalılar. 


Gençlere güvenme kararı haklı çıktı. Bu takım çok hızlı olmasının yanı sıra fiziksel üstünlüğünü de koruyor. Daha da önemlisi maçın kaderine etki edebilecek oyunculara sahipler. 

Ahmed Musa ve Joel Obi gibi hızlı kanat oyuncularına sahip olan Süper Kartallar, muhteşem kontra atak yapabiliyor. Kasım ayında 2-0'dan 4-2'ye çevirdikleri Arjantin maçı bunun kanıtı. 


ZAYIF YANLARI 


Takımdaki kaleciler endişe verici. 
Ülkesi dışında bir kulüpte oynamayan 
29 yaşındaki Ikechukwu Ezenwa; 
Vincent Enyeama'nın Lille'de oynamaması ve Carl Ikeme'nin lösemiden ötürü emekli olması sebebiyle kaleye geçebilir. 
Savunmanın büyük maçlarda 

ne yapacağı merak konusu 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ARJANTİN / İZLANDA / HIRVATİSTAN / NİJERYA 


GENEL 


BİLCİLER A 


16 Haziran, Hırvatistan 
Kaliningrad 

22 Haziran, İzlanda 
Volgograd 

26 Haziran, Arjantin 
Saint Petersburg 


DUNYA KUPASI PERFORMANSI 
Joined FIFA in 1960 
1962 Katılmadı 
1966 Katılmadı 
1970 Katılmadı 
1974 Katılmadı 
1978 Katılmadı 
1982 Katılmadı 
1986 Katılmadı 
1990 Katılmadı 
1994 Son 16 

1998 Son 16 

2002 Grup aşaması 
2006 Katılmadı 
2010 Grup aşaması 
2014 Son 16 


ki bu da teknik direktör Gernot Rohr'u tedirgin edecektir. 


NE OLUR? 


Kalenin bir ucundan öbür ucuna saniyeler içinde geçmeleri. Ancak bunu yaptıklarında gol atmaları lazım. 


NE OLMAZ? 


Formalarıyla alakalı yapılan şakalar. Bu sene formaları harika. 


NE UMARLAR? 


Hırvatistan'ı yenip devamını getirmek. 


NE BULURLAR? 


Nijerya'nın bu zorlu gruptan çıkması mümkün görünmüyor, özellikle de ilk maçı kazanamazlarsa. 


GERNOT ROHR 
Gabon, Nijer ve Burkina Faso'nun eski teknik direktörü yaşlanan Nijerya'nın başına geçti ve genç oyunculara firsat verdi. Aynı zamanda « ,. hücum futbolu oynatmayı seviyor. 


SORU-CEVAP yen 
JLA 


Nijerya, ilk maçında Rusya 2018 
vizesini aldı. Nasıl bir histi? 
Nijerya formasını ilk kez giymek hayatım boyunca unutmayacağım bir an. Maç biraz gergindi ancak oyuna girdim ve iyi bir iş çıkardım, bu yüzden iyiydi. 


Nijerya forması giymek senin için çok şey ifade ediyor mu? Çünkü Londra'da doğdun. 

Kesinlikle. Southwark'da doğup büyüdüm ancak Nijerya'yı temsil etmek Nijeryalı olan ailem ve yakın arkadaşlarım için harika bir şey. 
Herkes benim adıma mutlu. 


Chelsea'den HulVe kiralık gittin ve Football League'den Dünya Kupası'na gideceksin. Zor olacak mı? 
Zor olacak tabi ama bu başa çıkabileceğim bir şey. Futbol futboldur. 


Grubun son maçında Lionel Messi ile oynamak için heyecanlı mısın? 
Ona karşı savunma yapmak harika olacak çünkü gelişmeye devam edebilmek için ne yapmam gerektiğinin farkına varacağım. 


e 
| 
v8 
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Yazı Marcus Alves; Röportaj Felipe Rocha 


/ İSVİÇRE / KOSTA RİKA / SIRBİSTAN 


7-Vlik Almanya hezimeti ve iki utanç verici Copa America macerasının ardından birçok insan bunun tarihin en kötü Brezilya takımı olduğunu düşünüyor. Hatta Dünya Kupası'nı ilk kez kaçırabileceği düşünülüyordu. 
Peki 18 maçın ilkinde yenilen bu takım nasıl oldu da dört maç kala Dünya Kupası vizesini almayı başardı? 

Kasım 2016'da ezeli rakipleri Arjantin'i 3-0 yenmeleri aslında çok daha fazla şey ifade ediyor. Spurs'te kendini gösteremeyen ancak Barcelona'nın kilit oyuncularından birisi olan Paulinho, Brezilya'nın üçüncü golünü attığında teknik direktör Tite, koşup oyuncularıyla golün sevincini yaşadı. Ancak birkaç saniye sonra beklenmedik bir şey oldu ve Brezilya taraftarları Tite'nin adını bağırmaya 


e k * 


başladı. Tite henüz beşinci maçına çıkıyordu. Tite o kadar büyüleyiciydi ki ilginç oyuncu tercihleri bile yadırganmadı ve şu ana dek bu tercihler haklı çıktı. 

Tite döneminde elemelerde alabilecekleri 36 puanın 32'sini aldılar ancak taraftarların ona olan sevgisi yalnızca bundan değil, aynı zamanda Neymar ve diğerlerinin onun yönetimi altında kendilerini bulmasından... 
Almanya karşısında aldıkları yenilgiden bile önce oyuncuların efsanevi sarı formayı giyip aldıkları keyfin yok olduğuna dair endişe vardı. Artık durum böyle değil. 

Ancak Brezilya'daki herkes takımın 
zafere ulaşmasını beklemiyor. 2014 
Dünya Kupası'ndaki kadar olumlu bir hava yok. Folha de Sao Paulo gazetesindeki ankette yalnızca yüzde 


NEYMAR VE 
DİĞERLERİNİN 
BABASI TITE, ONLAR 
İÇİN BİR ŞANS 


4 ) 47'lik kısım Brezilya'yı favori 
görüyordu, 4 sene önce ise bu sayı yüzde 68... Bu da demek ş ( Oluyorkihalkvetakım arasında — | > düzelmesi gereken şeyler hâlâ bulunuyor. Sağlıklı ve formda bir Neymar, Brezilya'nın şansını daha da arttırabilir. 


i— #w ” 


e, 
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ELEMELERDEN ÇIKARILACAK DERS 

B Planı bul. Yedeklerde Roberto Firmino ve Willian gibi isimler bulunsa da Brezilya hâlâ Neymar'ın olmadığı ya da iyi oynamadığı maçlarda maça etki edebilecek bir oyuncu bulamadı. Tite, Douglas Costa'nın bu oyuncu olabileceğini düşünse de bunu sınamak için yeterli zamana sahip değil. 

Brezilya, 2017'de 11 maçta yalnızca 4 
gol yiyerek tarihinin en iyi savunma performansını sergiledi. Ancak savunmadaki kalite düşünülürse bu pek de şaşırtıcı değil. Dünyanın en iyi kalecilerinden Alisson ve Ederson'un yanı sıra Dani Alves, Marguinhos, Miranda, Marcelo ve önlerinde Casemiro'ya sahipler. Takım ruhu büyük yol aldı. Oyuncular çoğunluğun iyiliği için kendilerini feda etmeye hazır ve yaptıkları pres, Neymar dahil olmak üzere 3'üncü bölgede başlıyor. Ancak Dunga döneminde işler böyle değildi, ki onun kovulması takımın büyük bir kısmı tarafından kutlandı. 


TAYIF YANLARI 


Üçlü savunmaları aşmak en büyük sorunları oldu. Tite de Kasım ayında İngiltere ile 0-0 berabere kaldıkları sıkıcı maçta bunu çözmesi gerektiğini söyledi. Sırbistan ve Kosta Rika'nın da savunmayı benzer bir şekilde kuracağını biliyor. 


NE OLUR? 


Pembe dizi izlemek için rakiplerinin maçlarını kaçırırlar. 


NE OLMAZ? 


Sosyal medyada fazla takılmazlar. 
Özellikle de utanç verici bir yenilgiyle sona eren 2014 Dünya Kupası'nda David Luiz'in fazla paylaşım yapması eleştirildikten sonra. 


NE UMARLAR? 


Grubu lider bitir, güzel oyunu bir kez daha keşfet, ardından finalde Almanya karşısında eski yaraları sar. Gerçekten de kolay. 


NE BULURLAR? 


Sağlam bir performans ardından finalde Almanya ile karşılaşmak ve kaybetmek. 
En azından bu sefer 7-1 değil. 


MAÇLAR 


DÜNYA KUPASI PERFORMANSI 


K Alisson 
SB Dani Alves 
ST Marguinhos 
ST Miranda 
SB Marcelo 
OS Paulinho 


OS Casemiro 
OS Augusto 

SK Coutinho 
SF Jesus 

SK Neymar 


SORU-CEVAP 


MIRANI 


Brezilya'nın Rusya'daki hedefi nedir? 

Önceki turnuvalarda ve elemelerde ne olursa olsun daima Dünya Kupası'nı kazanmayı hedefliyoruz. Zor olacağı kesin, umarım 
Rusya'dan formamızda 6'ncı yıldızla döneriz. 


Kadro dışında kalan bir defans oyuncusu olarak 201/”te Almanya'ya 7-1 yenilmenizi izlemek ne kadar zordu? 
Futbolda daima hayal kırıklıkları olur ve bunlarla başa çıkmanız gerekir. Elbette 4 yıl önce kadroda olmak isterdim ancak artık oyuncu ve insan olarak daha olgun olduğumu düşünüyorum. Kötü sonuçlar elde etsek de bu geçmişte kaldı. 
Artık iyi durumdayız ve önemli olan tek şey bu. 


Tite Haziran 2016'da göreve geldiğinde elemelerin üçte biri bitmişti ve takım 6'ncı sıradaydı. Ne yaptı da takım bu denli iyi duruma geldi? 

İlk olarak o harika bir teknik direktör. Oyunla ilgili etkileyici bilgileri var ve harika bir lider. 
Sağlam bir taktik yapı yarattı, bu yüzden çabucak iyi sonuçlar elde ettik ve öz güvenimiz 


yerine geldi. Tite her oyuncusundan en fazla verimi nasıl elde edeceğini biliyor. O karizmatik bir adam ve herkes onunla anlaşabiliyor. Bazen teknik direktör takımda yalnızca 11r arkadaşa sahip olur ancak yedek oyuncular bile Tite'yi seviyor. 


Neymar ve Gabriel Jesus 
Brezilya için ne kadar önemli? 
Neymar takımın en iyi oyuncusu ve şu an dünyanın en iyilerinden. Er ya da geç en iyi olacağı da kesin. Ona güvenimiz tam. Aynı zamanda iyi ve alçak gönüllü bir adam. Gabriel Jesus'tan da çok etkilendim, yeni Ronaldo'muz olabilir. Çok olgun. Kariyerinin sonlarında gibi oynasa da daha başlarında. 
Önünde parlak bir gelecek var. 


Moskova'da kupayı kaldırmak için Brezilya'nın rakipleri kim? 
Son şampiyon Almanya hala harika bir forma sahip ve büyük bir rakip. Arjantin de Lionel Messi başta olmak üzere güçlü bir kadroya sahip olan ve daima saygı duyacağımız bir takım. 
Kupayı kazanabilecek başka takımlar da var: İspanya, İngiltere, Portekiz, Belçika ve 


birkaç takım daha. 


Yazı Matthew Walthert; Röportaj Felipe Rocha 


BREZİLYA / 


Ronaldo'suz Portekiz'i elemelerin ilk maçında yendiler ve ardından bir puan bile kaybetmediler, ta ki Lizbon'da Portekiz'e yenilene dek. Bu son maçla beraber averajla Portekiz'in hemen altında kaldılar ve play-off oynadılar. 


Kendi fırsatını yarat. Kuzey İrlanda'ya karşı aldıkları galibiyet haksız bir 
şekilde olsa da grupta alabilecekleri 30 
puandan 27'sini alıp ikinci olan İsviçre'nin turnuvada olmayı hak etmediğini söyleyemeyiz. 

Bekleri Stephan Lichtsteiner ve Ricardo Rodriguez iki yorulmak bilmeyen oyuncu, aynı zamanda maçı her an değiştirebilecek Xherdan Shagiri'ye sahipler. 


ZAYIF YANLARI 


Haris Seferovic 5 yıldır takımın as forveti olsa da 49 maçta 11 gol atabildi. Bu istatistiğe bakarsak belki de artık Embolo ya da Josip Drmic'in oynamasının zamanı gelmiştir. 


MOST LIKELY 70... 


Yıldız oyuncularından birisi turnuva ortasında başka bir milli takımda 
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1 KOSTA RİKA / SIRBİSTAN 


MAÇLAR 


DÜNYA KUPASI PERFORMANSI 


oynayacağını söyleyerek tehdit eder, tıpkı Euro 2016'nin ilk maçında kaptanlık verilmeyen Shagiri'nin Kosova'da oynayabileceğini söylemesi gibi. 


NE OLMAZ? 


İngiliz futbolcularının eşlerinin ününü sarsamazlar, her ne kadar İsviçre gazeteleri orta saha oyuncusu Valon Behrami'nin Olimpik kayakçı Lara Gut ile beraber olduğunu yazsa da. 


NE UMARLAR? 

2006 ve 2014'teki acı verici Son 16'dan 
sonra Rusya'da çeyrek finale çıkmayı hedefleyeceklerdir. 


NE BULURLAR? 


Son 16, dünya sıralamasında ilk 10 
civarında olan bir takım için gerçekçi bir hedef. 


İsviçre turnuvada nereye kadar ilerleyebilir? 

Kimse bilemez çünkü futbolda her şey olabilir. Zor bir gruptayız ancak Dünya Kupası'ndaki her takım rakibini yenebilecek kaliteye sahip. Biz de sahibiz! 


Play-off'ta Kuzey İrlanda'ya karşı biraz şanslı olduğunuzu söyleyebilir miyiz? 

Bir takımın penaltıdan mutsuz olması normal ancak iki maçı da düşünürsek, kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. 


İlk maçta Brezilya ile karşılaşacaksınız daha önce hiç onlara karşı oynadın mı? 

2013'te yedekten girmiştim ve 1-0 kazanmıştım. İşte, futbolda her şey olabilir! 


Xherdan Shagiri son iki turnuvada özel performanslar sergiledi: 2014'te hat-trick yaptı. Bunu tekrar yapmasını umuyor musunuz? 
Elbette, o özel bir oyuncu, harika bir gol atana dek 60 dakika boyunca pek görmeyeceğiniz bir oyuncu. Umarım bir kez daha özel bir şey yapabilir. 


OS Xhaka 
SK Shagiri 
AM Dzemaili 
SK Zuber 
SF Seferovic 


K Sommer 
SBLichtsteiner 
ST Schar 

ST Djourou 

SB Rodriguez 
OS Behrami 


Yazı Martin Langer; Röportaj Martin Harasimowicz 


BREZİLYA / İSVİÇRE / 


ge BE Bre, 
7 Bi, 


& yıl önce Kosta Rika grubunda 3 
şampiyon olmasına rağmen lider çıkıp, çeyrek finale kadar ilerleyerek tüm futbol dünyasını şaşırttı. 
Kadronun yaşlanması ve her mevkide yeterince kalite olmaması ise bu sene benzerinin olmayacağını işaret ediyor. 


İstikrarlı ol. Elemelerde çok farklı performanslar sergilediler. Honduras, Panama ve Meksika'yı hiç yenemediler. 2017'den beri oynadıkları 22 maçın yalnızca 4'ünde birden fazla gol attılar. 

201teki takım devam ediyor; birbirlerini çok iyi tanıyorlar. 


TAYIF YANLARI 


Avrupa'daki yıldızlarına çok bağımlılar. Keylor Navas, Bryan Ruiz, Celso Borges ve Joel Campbell. Ancak Navas hariç hiçbiri 


1 SIRBİSTAN 


K Navas RMB. Ruiz 
SB Gamboa OS Tejeda 
ST Acosta OS Borges 
ST Gonzalez LM Colindres 
ST Duarte SF Campbell 
SB Oviedo 


2017-18 sezonunda kulüplerinde iyi performans sergilemedi. Aynı zamanda Campbell, yaşadığı sakatlıktan ötürü sezonun çoğunu kaçırdı. 


NE OLUR? 


Üç maçın da kahramanı kalecileri olur. 


Real Madrid'in bir numarası açık ara takımın yıldızı. 


NE OLMAZ? 


Genç ve kaygısız olmak. İlk on birini yaş ortalaması neredeyse 30, bu isimlerin neredeyse hepsi 28 yaş ya da üstü. 


NE UMARLAR? 


Campbell ve Ruiz sihirli bir şekilde en üst formlarına ulaşır ve Los Ticos bir kez daha grubunu lider bitirir. 


NE BULURLAR? 


Grup aşamasında elenirler: bireysel ve 


takım olarak çok şey kaybeden bu 


$ altın jenerasyon için çıta çok yüksekte. 


IR. 
MARC URENA 


İkinci kez Dünya Kupası'nda oynayacaksın ilkinden daha mı fazla heyecanlısın? 

Benim için özel bir Dünya Kupası olacak. 4 sene Rusya'da Kuban Krasnodar forması giydim. Rusya yurt dışında oynadığım ilk ülkeydi ve profesyonel olarak bana bir çok kapıyı açtı. Aynı zamanda ilk 11'e giremediğim için bu oynadığım ilk Dünya Kupası olacak. Bu benim için büyük bir hayaldi ve Sırbistan ile oynayacağımız ilk maç için 


sabırsızlanıyorum. Umarım firsat elde edebilirsem bunu kullanabilirim. 


2014'te çeyrek finale çıktınız, nasıl bir histi? 

Gerçekten özel bir histi ve tüm Kosta Rika için unutulmazdı. İlk maçta yedekten girdikten sonra topa ilk dokunuşumda gol atmak tarif edilemez. Maçtan sonra büyük bir kutlama yaptık. Bence o turnuvada tüm dünyayı şaşırttık ve gösterdiğimiz performanstan gurur duyuyorum. Ancak şimdi daha büyük bir görevimiz var çünkü yalnızca Kosta Rika halkı değil, aynı zamanda tüm dünya neler yapabileceğimizi biliyor. 


Bu sefer hedefiniz ne? 

Dört sene önce Brezilya'da 

başardığımızı tekrarlamak istiyoruz. 

Zor olacak ancak bunun büyük bir 

hedef olduğunu biliyoruz. Ancak 

2014'te yaptığımız bize güven veriyor. Bu takım yıllardır bir 

arada ve yeteneklerimize inanıyoruz. 


MAÇLAR DÜNYA KUPASI 
PERFORMANSI 


Yazı Alex Holiga; Röportaj Arthur Renard 


BREZİLYA / İSVİÇRE / KOSTA RİKA / 


0 4 Teknik direktör Slavoljub Muslin 
3 ; 2010'da Sırbistan'ı üçlü ve 
, > odaklanmış sağlam bir savunmayla 

— oynatarak takımı ilk kez Dünya 
| Kupası'na taşıdı. Ancak daha sonra 
kovuldu. Oynattığı oyun karmaşık ve enerji üzerineydi. Şimdi ise oyuncuya sahipler ama hoca yok! 


Sınırlarını bil ve mütevazı kal. Muslin'in Sırbistan'ı kendisini asla büyük görmedi ve rakiplerini de asla küçümsemedi. Bu tarz bir düşünceyi Balkanlar'da muhafaza etmek zor. 

Savunmaları elemeleri geçmelerindeki en büyük özellikleriydi ancak artık odakları Nemanja Matic önderliğindeki dengeli orta sahada. 


ZAYIF YANLARI 


Hem teknik direktör hem de oyuncularda turnuva tecrübesizliği mevcut. 


MOST LIKELY 70... 


Ufak nedenlerden dolayı 

aralarında kavga çıkar, ki bu bir Sırp geleneğidir. Krstajic'in eski Chelsea savunmacısı Branislav 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MAÇLAR 


DÜNYA KUPASI PERFORMANSI 


Ivanovic'i kaptanlıktan alıp, Aleksandar Kolarov'u kaptan yapması pek de bir işe yaramadı ve bu belli hoşnutsuzlukları beraberinde getirebilir. 


LEAST LIKELY 70... 


Oyunlarıyla taraftarların gözüne giremezler. Elemeleri bir şekilde kazanan Sırbistan, teknik direktör ve diziliş değişse de bunu Rusya'da da devam ettireceğe benziyor. 


NE UMARLAR? 


Gruptan çıkıp her maçı teker teker değerlendirmek. Bu grupta hızlı bir başlangıç yapmak Sırbistan için çok önemli. 


NE BULURLAR? 


Brezilya'nın ardından ikinci olup, bir sonraki turda elenmeleri olası duruyor. 


DORU -GEVAP 


Oynadığın en iyi Sırbistan takımı bu mu? 

Bence evet ancak Dünya Kupası'nda neler yapacağımıza bir bakalım. Takım olarak daha güçlü hale geldik ve artık aramızda iyi bir uyum var. 


Elemeler nasıldı? 

Üstümüzde baskı vardı ancak başarabildiğimiz için mutluyum. 
Şahsen benim için iyiydi çünkü 4 
gol, 7 asistle takımın en üretken oyuncusuydum. 


Sırbistan'ın gruptan çıkabileceğini düşünüyor musun? 
Evet, bence şansımız yüksek. Dört sene önce Brezilya Dünya Kupası'na hazırlanırken onlarla hazırlık maçı oynadık. 1-0 kaybetsek de maçın 

k bir kısmında daha iyi oynayan bizdik diyebilirim. 


Sergej Milinkovic-Savic hakkında çok şey konuşuluyor. Sırbistan için önemli bir role sahip olabilir mi? 
Evet. Hala genç ancak çok fazla yeteneğe sahip. Tek zorluk sakin kalabilmek. Bunu başarırsa çok daha iyi bir oyuncu olabilir. 


K Stojkovic 
SB Basta 
ST B. Ivanovic 


ÖL Milivojevic 
SK Tadic 

AM Milinkovic- 
ST Nastasic Savic 

SK Kostic 

SF A. Mitrovic 


SB Kolarov 
ÖL Matic 


*1930-2002 as Yugoslavia; 2006 as Sırbistan and Montenegro 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Yazı Andy Brassell; Röportaj Chris Flanagan 


TLTLINANLUNANI: 


1958 ve 1962'de kupayı müzesine 
götüren Brezilya dışında kimse Dünya Kupası'nı üst üste iki kez kazanamadı ancak Almanya, Rusya'da favori konumunda. 
Elemelerdeki 10 maçın 7'sini üç ya da fazla farkla kazanan tek UEFA ekibi oldular ancak bu istatistik onların üstünlüğünü açıklamaya yetmiyor. 

Son şampiyonun bu dönemdeki Konfederasyonlar Kupası performansı da bir o kadar önemli. Bayern Münih'ten sadece bir oyuncunun olduğu kadro, kupayı rahatlıkla kazandı. Bu yedek kadronun yanı sıra bir de 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nı kazanan genç oyuncular da Joachim Löw'ün seçeneklerini iyice arttırıyor. 

Kadroda olabilecek 50 oyuncu var 


dersek abartmış olmayız. Normal bir durumda harika performans gösteren yirmi bir yaş altı oyuncular forma şansı bulabilirdi ancak bu büyük ve kaliteli 


oyuncu havuzu bunu pek olası kılmıyor. 


Löw'ün ekibi, 2014'te zafere ulaşan kadroya nazaran daha fazla genç oyuncuya sahip, bunun yanında otuzlu yaşlarına giren oyuncular da bulunuyor. Aynı zamanda neredeyse yüz kez forma giymiş ve birbirlerini iyi tanıyan Toni Kroos, Thomas Müller ve Mesut Özil gibi oyuncuların da daha verebilecek çok şeyi var. 

4 sene önce Maracana'da kupayı 
kaldıran takıma, yeni isimler de katıldı. 
Finalde Benedikt Howedes'i sol bek, Philipp Lahm'ı da mecburiyetten orta sahadan tekrar sağ beke çekmişlerdi. 
Şimdiyse iki mevkide de harika oyunculara sahipler. Sakatlıktan dönen 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KİLİT 
OYUNCU 


JOSHUA 
KIMMICH 
23 yaşındaki oyuncu 
Almanları yansıtıyor. 
Heyecan verici 


bireysellik yerine kendini 


adamış ve eksiksiz bir oyuncu. Sağ bekte o kadar iyi ki, kariyerinin sonlarında orta © sahaya geçen 
Philipp Lahm'ın halefi demek pek de yanlış olmaz. 
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ALMANYA'DA; 
LÖW'ÜN TAKIMA, 
TAKIMIN DA LÖW'E 
GÜVENİ TAM 


Borussia Dortmund oyuncuları Mario Götze ve Marco Reus da Löw'ün geniş hücum silahları arasında kendilerine yer bulamayabilir. Almanya'nın üstesinden gelebilecek takımın, şampiyonluğun favorisi olduğunu söyleyebiliriz. 


GENEL 
BİLGİLER 


Kılı kırk yarıyor olsak da üst düzey bir santrfor fena olmazdı. RB Leipzigli Timo Werner doğru adammış gibi görünüyor. 22 yaşındaki oyuncu milli takımdaki 12 maçta 7 gol attı . Ancak Sandro Wagner dışında santrforların gol sayıları yetersizdi, ki oda San Marino'ya hat-trick yaparak elemelerde Müller ile eşit sayıda gole sahip oldu. 


İskeletleri güçlü ve Jerome Boateng ile Mats Hummels'in bir arada oynaması onların yararına oldu. Orta sahada çok fazla kaliteli ayağa sahipler ve dünyanın en iyi duran top ustalarından birisi olan Kroos'a sahipler. Bunun yanı sıra Kimmich, Julian Draxler (Löw'ün Konfederasyonlar Kupası'ndaki kaptanı), Andre Schurrle ve Jonash Hector'un çok rollülüğünün yanı sıra Leroy Sane ve Julian Brandt'ın yeteneklerini eklerseniz Rusya'da uzun süre geçireceklerini anlarsınız. 


TAYIF YANLARI 


Toplamda 600'den fazla milli maça çıkan ve Almanya tarihinin en fazla forma giyen sekiz oyuncusundan beşi olan Philipp Lahm, Miroslav Klose, Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski ve Per Mertesacker'in emekli olmasıyla Dünya Kupası tecrübesinden biraz yoksunlar. Daha da önemlisi Manuel Never, onu bu sezon sahalardan uzak bırakan sakatlığından biraz daha çabuk dönmeli. 


NE OLUR? 
Thomas Müller, Miroslav Klose'nin 


Dünya Kupası gol rekorunu geçtikten sonra daha iyi bir şekilde kutlamalı. 


NE OLMAZ? 

201teki Bahia plajındaki gibi tatili andıran bir otele sahip olmazlar çünkü bu sefer Moskova'nın güneybatısındaki Vatutinki Sağlık Kompleksi'nde kalacaklar. 


NE UMARLAR? 


Şampiyonluk. 


NE BULURLAR? 


Şampiyonluk. 


Neuer 
Kimmich 
Boateng 
Hummels 


Hector 
Kroos 


MAÇLAR 

17 Haziran, Meksika 
Moskova (Luzhniki) 
23 Haziran, İsveç 
Sochi 


27 Haziran, Güney Kore 
Kazan 


19 atılmadı 
1934 Üçüncülük 
1938 İlktur 

1950 Katılmadı 
1954 Şampiyon 
1958 Dördüncülük 
1962 Çeyrek final 
1966 İkincilik 
1970 Üçüncülük 
1974 Şampiyon 
1978 İkinci tur 
1982 İkincilik 
1986 İkincilik 
1990 Şampiyon 
1994 Çeyrek final 
1998 Çeyrek final 
2002 İkincilik 
2006 Üçüncülük 
2010 Üçüncülük 
2014 Şampiyon 


TAKTİK 
| | 


Khedira 

Muller 
(0741 

Draxler 


Werner 


JOACHIM LÖW 
2014'te şampiyon olmasalardı Löw çok farklı anılırdı. Ancak şu an takıma o kadar uyuyor ki, Rusya'da ne olursa olsun turnuvanın sonunda da takımda kalmadı. 


ili 
WERNER 


Konfederasyonlar Kupası'nı kazanan kadrodaydın bu sana ne kadar öz güven kattı? 

Çok fazla çünkü Dünya 
Kupası'nda Manuel Never, Toni Kroos, Mesut Özil ve Mats Hummels gibi oyuncular da olacak. Konfederasyonlar Kupası'nı çok fazla genç oyuncuyla kazandık. Şimdiyse en büyük yıldızlarımız geri döndü ve bir kez daha Dünya Kupası'nı kazanmamız için bize yardım edecekler. 


2014'te Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra, aynı beklentiler var mı? 

Şu an harika bir kadroya sahip olduğumuzdan ve son şampiyon olduğumuzdan, herkes Almanya'nın başarabileceğini düşünebilir ve tekrar kazanacağız da. Ancak Dünya Kupası için yetenekten biraz fazlası yani biraz da şans gerekli. Kiminle oynayacağınızı seçemezsiniz. İspanya, Arjantin ve Brezilya ile karşılaşabilirsiniz ancak, örneğin; İspanya, Uruguay'a kaybederse Uruguay ile oynarsınız. Herkesi yenebileceğimize inanıyoruz ancak Fransa, İngiltere, İspanya ve Brezilya da iyi takım. 


Dünya Şampiyonu olduğunuz için takımlar size karşı daha iyi oynayabilir mi? 

Evet, Bundesliga'daki gibi... Bir takım ne zaman Bayern Münih, 
RB Leipzig ya da Borussia Dortmund ile oynasa ellerinden geleni yapar. Dünya Kupası'nda da aynısı olacak. Almanya, Brezilya ve Arjantin ile oynayacakları maçlar o takımlar için büyük anlar olacak. Eğer büyük ülkeleri yenebilirlerse herkes kutlama yapar. Bu yüzden o anlarda biz yalnızca kaybedebiliriz. 


F Grubu'nda Meksika, isveç ve Güney Kore ile oynayacaksınız. 
Ne kadar şansınız olduğunu düşünüyorsun? 

Bence ilginç bir grup çünkü İsveç play-offlarda İtalya'yı eledi ve bir sene önce Konfederasyonlar Kupası'nda Meksika ile oynamıştık. İki sene önce Olimpiyatlarda 
Güney Kore ile oynadığımızda onları izlemiştim. Çok iyi oynamışlardı ve Son Heungmin gibi harika oyunculara sahipler, bu yüzden zorlu olacak. Dünya Kupası'nda bize karşı ellerinden geleni yapmalarını bekliyorum. 
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MEKSİKA / İSVEÇ / GÜNEY K 


Meksika, Brezilya'da 4 yıl önce 


GENEL 
BİLGİLER MERE 


17 Haziran, Almanya 
Moskova (Luzhniki) 


Rostov-on-Don 


Ti : 2. 1930 Grup aşaması 
1934 Katılmadı 
1938 Katılmadı 
. 1950 Grup aşaması 
1954 Grup aşaması 
1958 Grup aşaması 
. . i 1962 Grup aşaması 
> , ' 1966 Grup aşaması 
1970 Çeyrek final 
: 4 1974 Katılmadı 
N € # 1978 Grup aşaması 
09 


1982 Katılmadı 


— p 1986 Çeyrek final 
. | 1990 Katılmadı 
— 1994S0n16 a © 199850n16 


işe 4 20025on16 

2006 Son 16 
i.i 2010 Son 16 
| — 5 2014 Son 16 


NE OLUR? 


23 Haziran, Güney Kore 


27 Haziran, İsveç 
e Yekaterinburg 


ği 


GÜTLLERMÜ 
UĞKDA 


Meksika son 6 Dünya Kupası'nın hepsinde son 16'ya kaldı. Bunu ister misin? 

Hayır. Neden isteyeyim? İlk hedefimiz gruptan çıkmak ancak bunu başarabilirsek kabusumuz olan son 16'yı aşmak için elimizden geleni yapacağız. Meksika'nın üstünde büyük bir baskı var ancak daha fazlasını yapabileceğimize inanıyoruz. 


2014'te Arjen Robben'in aldığı tartışmalı penaltının ardından Hollanda'ya kaybettiniz. Meksikalılar hala öfkeli mi? 

Eğer Dünya Kupası'ndan bahsedersen aklımıza gelen ilk şey bu penaltı kararıdır. Bundan hala memnun değiliz. Umarım Rusya'da daha şanslı oluruz. 


Son Dünya Kupası'nda altı parmağının olduğunu gösteren bir değiştirilmiş bir fotoğraf vardı... 
(Gülüyor) Evet, gördüm! Aslında 2014'ten önce ilk olarak Meksika'da bu fotoğraf vardı. Ardından Dünya Kupası'nda geri geldi çünkü çok iyi oynuyordum. Emin olmak için 


zorlansa da 2018'de Rusya biletini kolayca kazandı. Son şampiyonada 1986'dan beri ilk kez çeyrek finale çıkma şanslarını Almanya karşısında kaybettiler. Brezilya ise son 16'da El Tri ile karşılaşabilmek için onların 


Sosyal medyada yaşanacak tartışmalar. 
Taraftarlar, takımın şansı konusunda farklı fikirlere sahip. Facebook ve Twitter'da bol bol tartışma olacağı kesin. 


NE OLMAZ? 


ellerime tekrar baktım ancak fazla parmak bulamadım! 


KİLİT 
OYUNCU 


ANDRES 
GUARDADO 
Meksika benzer 

seviyede olan birkaç oyuncuya sahip: 

Hirving Lozano, Hector 
Moreno, Carlos Vela ve Chicharito. Guardado hemen her şeye sahip olan bir orta saha, hem de saha içinde ve dışında istikrarlı olmasıyla takımın dengesi için önemli bir yere sahip. 


Yazı Martin Langer; Röportaj Felipe Rocha 


ikinci olmasını bekliyor. 


Oyuncular elemelerin son aşamasında 


bazen başarılı olabilmek için yeteneklerinden ödün vermeleri gerektiğini öğrendi. 

El Tri Avrupa'da oynayan sağlam 


oyunculara sahip, buna PSV'yi Hollanda Ligi'nde şampiyonluğa 


taşıyan 22 yaşındaki yıldız Hirving 


Lozano da dahil. 


TAYIF YANLARI 


Juan Carlos Osorio yönetiminde son 


üç yılda yalnızca beş maç kaybetseler de Meksika'nın büyük maçlardaki performansı çok yetersiz kaldı. Copa America'da Şili'ye 7-0, Konfederasyonlar Kupası'nda da Almanya'ya 4-1 kaybettiler. 


74 Dünya Kupası Rehberi 2018 FourFourTwo.com.tr 


Fark edilmemek. Taraftarlar şapkaları, sahte bıyıkları ve güreşçi maskeleriyle Rusya'da şovu çalacaktır. 


NE UMARLAR? 


Son 16'daki laneti, Lozano'nun Brezilya'ya atacağı iki golle bozarlar. 


NE BULURLAR? 


Tarih tekerrür eder. Zorlu bir grup olsa 

da Meksika, son 6 turnuvada olduğu gibi 

gruptan çıkar ancak Brezilya'nın 

kendileri için güçlü olduğunu fark ederler. 


JUAN CARLOS OSORIO 
Her maç takımı büyük ölçüde götürmek ve maç içinde sık sık mevki değişikliği yapmak onun alışılmadık yöntemlerinden bazıları. Takımını izlemek keyifli olacak... 


4-3-3 


TAKTİK 
FEN 


Ochoa D. Reyes 
Salcedo Guardado 
Araujo Vela 
Moreno Chicharito 
Layun Lozano 


Herrera 


a. 
KİLİT 
OYUNCU 


EMIL FORSBERG 
Oyun kurucu, gittikçe güçlenen Bundesliga ekibi RB Leipzig'in kilit isimlerinden birisi oldu. 
Spot ışıklarını üstünde istemeyen ve bundan keyif almayan alçak gönüllü bir profesyonel olan Forsberg, bu konuda İsveç'in son büyük yıldızı Zlatan 


Ibrahimovic'in tam tersi. 


İsveç, katıldıkları son üç Dünya Kupası'ndan da gruptan çıktı (1994,2002 ve 2006) ve taraftarlar da bir kez daha aynısını bekleyecektir. Ancak bu kolay olmayacak çünkü kadroları pek geniş değil. 


Büyük kişiliklere yüz verme. Euro 2016'dan sonra Zlatan Ibrahimovic'in yanı sıra Andreas Isaksson ve Kim Kallstrom milli takımdan emekli olmasıyla İsveç'in güçten düşeceğine dair endişeler vardı. Yine de Altın Mavililer Zlatan'ın büyük egosu olmadan daha dengeli bir profil çizdi ve Dünya Kupası'na katılabilmek için grupta Fransa'yı yendiler, Hollanda'yı geride bıraktılar en sonunda da İtalya'yı play-off'ta saf dışı bıraktılar. 

Takım ruhu. Elemelerde bir yıldız olmayınca oyuncular birbirleri 

için mücadele etti. 


Olsen S. Larsson 
Lustig (left) Ekdal 
Lindelof 
Grangyvist 
Augustinsson Berg 
Claesson 


Forsberg 
Toivonen 


TAYIF YANLARI 


Bazı oyuncular Dünya Kupası'na kulüplerinde hazırlanırken pek de iyi sezon geçirmediler. Takımın forveti Marcus Berg, Abu Dabi ekiplerinden Al Ain'e transfer oldu ve Victor Lindelof da Manchester United'da pek de iyi bir sezon geçirmedi. Kristoffer Nordfeldt ise 
3 yıldır forma giydiği Swansea'de yalnızca 
2 Premier Lig maçına çıktı. 


NE OLUR? 


Maç başına en fazla hava mücadelesi kazanan takım olurlar. 


NE OLMAZ? 


Gianluigi Buffon'u son Dünya Kupası'ndan ettikleri için affedilmezler. 


NE UMARLAR? 


Almanya'nın olduğu bu gruptan çıkmayı. 


NE BULURLAR? 


Meksika Son 16'ya kalmayı hep başarıyor, yani İsveç evine erken döner. 


JANNE ANDERSSON 


Euro 2016'nın ardından Erik Hamren'in 


yerine getirildi. Zeki bir taktisyen ve 


ş ) oyuncularını harika motive ediyor. 


GENEL 
BİLGİLER 


0, Zaten bunu da İtalya'yı play-off'ta 7, elediklerinde göstermiş oldu. 


OLA | 
TOIVONEN 


Dünya Kupası hakkında ne hissediyorsun? 

Heyecanlıyım ve takımda sahip olduğum rolden memnunum. Sahte 
9 numara olarak oynuyorum ve bu 
sistem benim için mükemmel. 


İsveç'in hedefi nedir? 

Aslında pek bir hedefimiz yok. 
Grubumuz çok zorlu ve gerçekçiyiz. 
10 milyon nüfusa sahip bir ülkeyiz. 
Arjantin, Brezilya, İspanya, Fransa ya da Almanya varken finali hedeflememiz gerçekçi değil. Aynı zamanda birçok oyuncumuz ilk kez Dünya Kupası'nda oynayacak. 


Son Dünya Kupası'ndan beri ne değişti? 

Çoğu oyuncu emekli oldu ve diğerleri geldi. İsveç zaman zaman süper yıldızlara sahip oldu, Mracus Berg ve Zlatan buna örnek. Ancak şimdi daha fazla takım olarak oynuyoruz ve hepimiz takım için kendimizi feda ediyoruz. 4-4-2 çok fazla koşma gerektiren zorlu bir sistem ancak bunu seviyoruz. Özel bir atmosfere sahibiz adeta bir aile gibiyiz. 


Grubunuzdaki diğer takımlar için 

ne düşünüyorsun? 

Almanya favori ve gerçekten harika 

bir takım. Meksika farklı bir şekilde 

oynuyor ama yine de iyiler. Güney 

Kore'yi pek bilmiyoruz ancak hiçbir takıma karşı oynamak 

kolay olmayacaktır. 


18 Haziran, Güney Kore /!1/1111415 


Nizhny Novgorod 1930 Katılmadı 
23 Haziran, Almanya (1934 Çeyrekfinal 
Sochi 1938 Dördüncülük 


27 Haziran, Meksika ( 1950 Üçüncülük 
Yekaterinburg 1954 Katılmadı 
1958 İkincilik 
1962 Katılmadı 
1966 Katılmadı 
1970 Grup aşaması 
1974 İkincilik 
1978 Grup aşaması 
1982 Katılmadı 
1986 Katılmadı 
1990 Grup aşaması 
1994 Üçüncülük 
1998 Katılmadı 
2002 Son 16 
2006 Son 16 
2010 Katılmadı 
2014 Katılmadı 
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Yazı Michael Yokhin; Röportaj Angeligue Rayssiguier 


—İ 


- 
A p 
d 9 
— Dİ e 


«11E“ 
OYUNCU 


SON HEUNG-MIN 
Güney Kore teknik direktörleri, son yıllarda ondan maksimum verim almakta zorlansa da 25 yaşındaki oyuncu hiç bu kadar formda olmamıştı. 
Hücuma yönelik takımlarla oynayacakları için, Son yararlanabileceği çok fazla boşluk bulacaktır, aynı zamanda en tehlikeli olduğu an kontra atağa çıktığı an. 


Yazı John Duerden; Röportaj Jaemin Hong 


"a, 


Elemeler zorlu geçse de 10 maçta 15 
puanla; Suriye, Özbekistan ve Çin'in önünde az farkla gruptan çıkmayı başardılar. Geçtiğimiz temmuz ayında yaşanan teknik direktör değişikliği ve kasım ayındaki Kolombiya galiyeti takımdaki morali arttırdı. Yine de bu takımın 2017'deki ikinci galibiyetiydi. Güney Kore son birkaç yıldır eskisi gibi değil ve formlarına kavuşmak için de fazla zamanları yok. 


Her zaman evinizde oynayamazsınız. 
Topa sahipken yaratıcılığın eksik olması ve hataya yatkın bir savunmaya sahip olmasından ötürü Taegeuk Savaşçıları, 
deplasmandaki 5 maçta yalnızca 2 
puan topladı. Deplasmanda tek gol, 3-2 yenildikleri Katar maçında gelmişti. 

Hızlı kontra atağa çıkıyorlar. Hızlı ve teknik oyunculara sahipler. Son Heungmin, zor maçlarda bile gol atabilen bir oyuncu (yine de sekiz eleme maçında yalnızca bir gol attı). Düşük form ve zorlu kura düşük beklentileri 

yanında getiriyor ve bu da 

onlara yardımcı 

olabilir... sanırız... 
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GENEL 
BİLGİLER 


GLAR 
18 Haziran, İsveç 
Nizhny Novgorod 
23 Haziran, Meksika 
Rostov-on-Don 
27 Haziran, Almanya 


Kazan 
RI 
Joined FIFA in 1948 
1950 Katılmadı 
Ci 1954 Grup aşaması 
1958 Katılmadı 
1962 Katılmadı 
1966 Katılmadı 
1970 Katılmadı 
1974 Katılmadı 
1978 Katılmadı 
1982 Katılmadı 
1986 Grup aşaması 
1990 Grup aşaması 
1994 Grup aşaması 
| l 1998 Grup aşaması 
bi 2002 Dördüncülük 
| Yi 2006 Grup aşaması 
| i 201050n 16 
2014 Grup aşaması 


IAYIF YANLARI 


Duran topları savunmakta güçlük 

çekiyorlar ve geriye yaslanan savunmaları açamıyorlar. Yine de bu grupta böyle bir şeyle karşılaşmayacaklardır. 


NE OLUR? 


Başarısız olan spor takımlarına karşı olan gelenek sürer ve ülkelerine döndüklerinde üstlerine şeker atılır, tıpkı 2014'te olduğu gibi. 


NE OLMAZ? 


21 aylık askerlikten muaf tutulabilmek için 
yeterince başarılı olmak isterler ama olamazlar. 


NE UMARLAR? 


Brezilya ile Son 16'da karşılaşmak. 


NE BULURLAR? 


2014'ten iyi oynarlar ancak bu zorlu gruptan çıkmak için yeteri kadar iyi değiller. 


SHIN TAE-YONG 
Oyuncu ve teknik direktör olarak Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan tahmin edilemez Shin, hücum oyunundan vazgeçip Da Kontra oynamak durumunda kalabilir. 


YUNYA KUPASI PERFORMANS 


ANIN 
GANG -ADON 


İlk kez Dünya Kupası'nda oynayacaksın. Heyecanlı mısın? 
Bu yaz Rusya'da oynayabilmek büyük bir onur olur çünkü Asya'da elemelerinin ne kadar zorlu olduğunu tecrübe ettim. Tecrübeli oyuncuların dediklerini dinleyip, doğru şekilde hazırlanmalıyım. 


Maçlara nasıl hazırlanacaksın? 
Dünya Kupası'ndaki her takım güçlü olduğundan sıkı çalışmalı, sıkı basmalı ve sıkı savunmalıyız. Hiçbir zaman topa sahip olmayı ve istediğiniz gibi oynamayı beklememelisiniz. Sıkı ve organize olacağız ardından etkili bir kontra ile kazanmaya bakacağız. Korkacak bir şeyimiz yok. 


Almanya, İsveç ve Meksika'nın bulunduğu zorlu bir gruptasınız. 
Rakipleriniz hakkında ne düşünüyorsun? 

Almanya ile oynamak için sabırsızlanıyorum, sonuçta onlar son şampiyon. İsveç'e gelirsek, Zlatan Ibrahimovic'i kadroya çağırmamaları ilginç! Meksika klasik Kuzey Amerika futbolunu oynayacaktır, bu arada Meksika mutfağına bayılıyorum! 


Kim Seung-gyu 
Choi Chul-soon 
Kim Young-gwon 
Jang Hyun-soo 
Kim Jin-su 


Ki Sung-yueng 
Koo Ja-cheol 
Lee Jae-sung 
Kim Shin-wook 
Son Heung-min 
Kwon Chang-hoon 
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Yazı and Röportaj Bart Cop 


BELÇİKA / PA! 
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.. 
.. 
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Euro 2016 çeyrek finalinde Galler'e 3-1 yenildikten sonra bu turnuva, Belçika'nın yere göre sığdırılamayan altın jenerasyonundan beklenen şampiyonluk için en iyi fırsat olabilir. 

Belçikalılar turnuvanın en iyi kadrolarından sahip olmakla övünse de Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Radja Nainggolan, Mousa Dembele ve Dries Mertens artık otuzlu yaşlarında. 
Aynı zamanda Kevin De Bruyne (26) ve Eden Hazard (27) kariyerlerinin en iyi döneminde. Artık ya şimdi ya da asla. 

İyi haberse De Bruyne'nin kulübünde inanılmaz bir sezon geçirmesi ve Hazard'ın da her zamankinden daha tehlikeli olması. İki oyuncu da en sağlam savunmaların kilidini açabilme becerisine sahip. 

Thibaut Courtois ve Romelu Lukaku diğerlerinden daha genç olsa da 


İNGİLTERE 


.. 


“ 

.. 
> e 


yıllardır zirvedeymiş gibi hissettiriyorlar. 
İkilinin 2014 ve 2016'daki tecrübesini ve yıllardır Avrupa'nın en büyük kulüplerine karşı çıktığı maçları katarsak yaşıtlarından çok daha fazla tecrübeye sahipler. 

Belçika G grubunun favorisi. Kırmızı Şeytanlar, son maçta İngiltere ile karşılaşmadan önce gruptan çıkmayı garantilemiş olmalı ve bu maçta ne olursa olsun, Son 16'daki rakipleri Kolombiya, Polonya ya da Senegal'den birisi olacak. 

İyi bir başlangıç elde edebilirler ancak ya büyük takımlar karşılarına çıkınca ne olacak? Belçika Avrupa Şampiyonası'ndan beri yalnızca bir elit takımla karşılaştı: Eylül 2016'da evlerinde İspanya ile karşılaştılar ve mağlup oldular. Mart'taki tek hazırlık maçını Suudi Arabistan ile oynadılar ve 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KİLİT 
OYUNCU 


KEVIN 


DE BRUYNE 
Edin Hazard elemelerdeki 


performansıyla (6 gol, 5 
asist) daha büyük bir yıldız gibi gözükse de 

Manchester Cityli oyun 


kurucu o kadar formunda ki, 
Rusya'da bunu sürdüremeyeceği akıldan bile geçmiyor. 


; 


KADRODAKİ İSİMLER 
BAŞ DÖNDÜRSE DE NE 
YAPACAKLARINI KİMSE 
KESTİREMİYOR 


4-0 kazandılar. Turnuvadan önce de Mısır ve Kosta Rika ile karşılaşacaklar. 
Peki ya Almanya, Arjantin ve Brezilya karşılarına çıktığında ne yapacaklar? 


Merhamet etme. Belçika elemelerde hiçbir maçta acımadı! Ve yalnızca iki puan kaybettiler. Aynı zamanda Bosna ile oynadıkları iki maçta 8, Estonya'ya karşı 10, zavallı Cebelitarık'a ise 15 gol attılar. Rusya'da, önce Panama ve Tunus ile oynayacaklarını düşünürsek hızlı başlayacakları kesin. 


Yetenekliler, hem de çok fazla. 
Dünyanın en iyi kalecilerinden birisine ve kaliteli savunmacılara sahipler. 
Roberto Martinez'in takımındaki hücum oyuncuları, onları Dünya Kupası'nın en ciddi favorilerinden birisi yapıyor. 


Mantıklı kimse Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld ve Jan Vertonghen'in olduğu bir savunma hattını zayıflık olarak nitelendirmez ancak yedekleri pek de güven vermiyor. Kompany ve Vermaelen'in sakatlığa meyilli olduğunu ve Alderweireld'in de bu sezonun büyük bir kısmını kaçırdığını 


düşünürsek, sıkıntılı anlar yaşayabilirler. 


Aynı zamanda Martinez geride dörtlü oynamak isterse yeterli sayıda beke sahip değiller. Bunun yanı sıra Yannick Carrasco ve Axel Witsel de kariyerlerine Çin'de devam ederek formlarından bir şeyler kaybetmiş olabilirler. 


Herkesin şampiyonluk için favorisi olur. 


İngilizler yabancılık çekmez: Kırmızı 
Şeytanlar'ın kadroya çağırdığı son 35 
oyuncudan 23'ü, şu an ya da geçmişte Premier Lig kulüplerinin formasını giydi. 


Yarı finale çıkmak, hatta ülkenin Meksika 86'da ulaştığı en başarılı sonuç olan dördüncülüğün bile üstüne koyarak sonunda uluslararası sahnede değerlerini kanıtlamak. 


Altın jenerasyon daha önce de ilk turlarda iyi gözüktü ancak ne zaman en iyilerden birisiyle karşılaşsalar kendilerini turnuvanın dışında buldular. 


SORU-CEVAP 


TUMAŞ 


VERMALLEN 


Euro 2016'da Galler'e kaybeden takıma kıyasla farklı olan ne? 

Takım ve oyuncular olarak çok fazla gelişme gösterdiğimiz kesin. Bu takım yıllardır bir arada ancak bazılarımız ilk büyük turnuvamız olan Brezilya'daki Dünya Kupası'ndan beri büyük mesafe kat etti. Avrupa Şampiyonası'nda Galler'e yenilip acı bir şekilde elenmemiz, kadroda çok fazla yeteneğin olmasının kupa kazanmak için yeterli olmadığını fark etmemizi sağladı. Kevin De Bruyne'un Manchester City'de ne kadar geliştiğine bir bakın. Zaten en iyi oyuncularımızdan birisiydi şimdi de Premier Lig'in en iyi oyuncusu. 


Belçika turnuvanın favorilerinden görülüyor. Aynı fikirde misin? 

Rusya'ya kupayı kazanma beklentisiyle gitmek saçma olur. 
Aynı zamanda çok fazla güçlü takım var. Fransa ve 
İspanya'dan bu yaz çok şey bekliyorum, aynı zamanda Arjantin'de Barcelona'dan takım arkadaşım Lionel Messi var ve o dünyanın en iyisi. Ayrıca Brezilya ve Almanya da favori. 


e 


Çeyrek finalde Almanya ya da Brezilya ile karşılaşabilirsiniz peki senin tercihin var mı? 

Pek değil. Fazla ileriyi değil, maç maç düşünmeliyiz. Dünya Kupası'nda kolay maç yok. Yine de kalitemiz ve tecrübemizle ve de biraz da şansla her takımı yenebileceğimizi düşünüyorum. 


Eski bir Arsenal kaptanı olarak İngiltere ile oynayacağınız maç için sabırsızlanıyor musun? 
Elbette. İngiltere'nin genç ve gelecek vaat eden bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. 
Tıpkı bizim gibi Premier Lig'de iyi performans gösteren çok fazla oyuncu var. Harry Kane'e karşı hiç oynamadım ancak Jan Vertonghen'in bana işime yarayacak birkaç tavsiye vereceğinden eminim. 


Eşin Polly İngiliz. Onunla grubun son maçı hakkında konuştun mu? 

Evet! Kuradan sonra kimi destekleyeceğini sordum ve Belçika dedi. Yine de beraberliği sorun edeceğini sanmam. 
(Gülüyor) 


Yazı and Röportaj Martin Harasimowicz 


Panama neredeyse Meksika yerine 
2014 play-off'una kalacakken ABD 
uzatmalarda attığı iki golle bunu engellemişti. Panama ise olabilecek en iyi şekilde intikamını aldı! Kosta Rika maçında Roman Torres'in 88'inci dakikadaki golüyle 4 milyon nüfuslu Panama,327 milyon nüfuslu ABD'nin önünde Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Ülke başkanı da ertesi günü milli tatil ilan etti. 


Herhangi bir hatayı cezalandırmaya hazır ol. Panama, ABD tarihinin en büyük hatasından yararlandı. Bu hatayı değerlendirmek için çok fazla çalışmışlardı. Çalışmak.. 


İyi savunma yapıyorlar ve tecrübeleri isimleri var ve yıllardır birlikte oynayan kilit oyunculara arasında harika bir anlayış var. Takım disiplinli bir şekilde oynuyor, iki defansif orta saha oyuncusu da farkını ortaya koyuyor. 


Forvetler Luis Tejada ve Blas Perez'in ikisi de milli takımda 43 gol atsa da 

artık Tejeda 36, Perez 37 yaşında ve * eskisi gibi değiller. Elemelerin son 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aşamasında Panama 10 maçta yalnızca 9 gol attı. Aynı zamanda beklerinin formsuz olması da başka bir sorun. 


Harry Kane, Meksika 86'da Gary 


Lineker'den sonra ilk hat-trick yapan İngiliz 


olurken birçok şakaya malzeme olurlar. 


Güçlü rakipleri zorlayamazlar. 


2014'teki parlak Kosta Rika örneği gibi gruptan çıkmak ve dünyayı şok etmek. 


Erken veda, büyük ihtimalle ikinci maçın sonunda. 


SORU-CEVAP 


ANIBAL 
50001 4 


Panama ilk kez Dünya Kupası'na katılacak. Ülkede kutlamalar nasıldı? 

Akıl almazdı. Oyuncular ve tüm ülke en büyük kutlamayı yaptılar. 
İnsanların mutluluktan ağlamasını tahmin etmiyorduk. Panama formasını Dünya Kupası'nda ilk kez giyenlerden olmak istiyorum. 


Bu takım nasıl başarılı oldu? 
Teknik direktörümüz takıma bir kimlik verdi hepimize karakter kattı. 
Savunma olarak güçlüyüz, organizeyiz ve fiziksel olarak formdayız. 


İngiltere'ye karşı olan ikinci grup maçınızı bekliyor musun? 
Hepimiz Premier Lig'i izliyoruz, bu yüzden onlarla karşılaşmak harika bir tecrübe olacak. Onları savunmada durdurmanın yanı sıra hücumda da bir şeyler yapmalıyız. 
Her oyuncu görevini yerine getirebilirse onlara çok fazla sorun çıkarabiliriz. 2014'te Kosta Rika İngiltere'nin grubunda beklenmeyeni yaptı ve grubu lider bitirdi. Hiçbir şey imkansız değil. 


Son 2 Dünya Kupası'na moral bozucu bir şekilde son anlarda katılma şansını kaçıran, düşük nüfuslu Kuzey Afrika ülkesi, sonunda kendilerinden güçlü takımlarla oynama fırsatını elde etti. İlk hedefleriyse 40 yılın ardından ilk Dünya Kupası galibiyetlerini elde etmek. 


Dikkat çekme. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin eleme grubunda favori olması, beş gün içerisinde onlarla yaptıkları iki maçta Tunus'un lehine oldu. 


Tunus tecrübeli bir takım ve son 1 yılda aldıkları sonuçlar gayet iç açıcı. 


En golcü, kalecileri hariç en fazla fori giyen oyuncusu ve takımın yıldızı Youssef Msakni'nin diz sakatlığından ötürü turnuva dışında kalması büyük bir eksik. 
Aynı zamanda savunmaları çok 


ağır! Kaleci Aymen Mathlouthi ise 
kornerlerde güven vermiyor ancak 33 
yaşındaki kalecinin liderliği, onu takımın başına gelen beş teknik direktörün de kaledeki favorisi haline getirdi. 


Zaman geçirme. Tunus, ilk iki maçta İngiltere ya da Belçika karşısında öne geçer ya da maç berabere devam ederse zaman geçirmek için ellerinden gelen her numarayı yapacaktır. 


Geri düştükten sonra elde edilecek bir galibiyet. Geri düştüklerinde tehlikeye girerler. 


Herkes berbat oldukları 2006'dan daha iyi bir performans bekliyor. Gruptan çıkacak olmaları olağan olmasa da, en azından bir şeyler sergilemeliler. 


Grup aşamasında sıkıcı bir elenme. 


SORU-CEVAP 


Tunus 2006'dan beri Dünya Kupası'nda yer alamamıştı o günden bu yana ne değişti? 
Yetenekli ve hırslı oyunculara sahip kaliteli bir ekibiz. Gücümüz birlik olmamızdan geliyor. 


Youssef Msakni sakatlıktan ötürü kadroda olmayacak. Teknik direktörünüz bunun Arjantin'in Lionel Messi'yi kaybetmesine benzer olduğunu söyledi. Bu ne kadar ağır bir kayıp? 

Youssef, Tunus için bir fenomen. 
Dünya Kupası'ndan iki ay önce bu kadar büyük bir oyuncuyu kaybetmek keyfinizi kaçırıyor. Yine de onun yerine geçebilecek başka iyi oyunculara sahibiz. 


Grubunuz hakkında ne düşünüyorsun? 

Belçika ve İngiltere favori. 
Agresifliğimizi ve mücadeleci ruhumuzu ortaya koyacağız. Onların üstünde grubu bitirebileceğimize bile inanıyorum. 


İngiltere hakkında ne düşünüyorsun? 
Harika takımlar ama her maç 0-0 başlar. Son oynadıkları hazırlık maçları herkesin zorluk yaşayabileceğini gösteriyor. Teknik direktörümüz futbolu iyi biliyor ve umarım Belçika ile İngiltere'nin başını ağrıtırız. Bence herkese gol atabilecek kaliteye sahip bir takımız. 
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Yazı James Maw; Röportaj Alec Fenn 


Sam Allardyce takımın başına geçtiğinde İngiltere'nin Dünya Kupası macerası şanssız bir şekilde başladı ve yaşadığı skandal da aynı zamanda ortaya çıktı. Bir maçın ardından “karşılıklı anlaşma! ile takımdan ayrılan Allardyce'ın yerine federasyonun favori projesi olan Gareth Southgate, alelacele takımın başına getirildi. 

Yöneticiler, İngiltere U-21 teknik direktörünün bu kadar hızlı bir şekilde bu göreve gelmesini beklemiyordu. 
Ancak Allardyce'ın kısa ama tartışmalı döneminden sonra daha düşük profilli ve daha düşük riskli birisi gerekiyordu. 
Yeni teknik direktör de, bu saha dışı skandalın saha içine yansımasını engelleyerek federasyonu rahatlattı. 
Southgate'in sabit karaktere sahip takımı, elemelerdeki 10 maçta 3 gol 


yiyerek en iyi savunma istatistiğine sahip oldu (Slovakya'da 1-0 kazandıkları maçta Allardyce görevdeydi). 

İngiltere'ye karşı olan beklentiler eskisi gibi değil. Yine de çeyrek finalden önce elenmek başarısızlık olarak görülür. Yarı finale kalabilmek de mucizeye yakın bir başarı olur. 

Kadronun çoğu Pep Guardiola, Jurgen Klopp ya da Mauricio Pochettino ile çalıştı. Bunun yanı sıra Raheem Sterling, Alex Oxlade-Chamberlain ve Delle Alli de bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde harika performanslar gösterdiler. 

Southgate, Dünya Kupası'na giden yolda bir şeyler denemekten korkmadığını gösterdi. Ancak önemli olan, kilit oyuncularının olduğu hücum bölgesinden en fazla verimi alırken, 


İNGİLTERE YARI FINALE 
KADAR ÇIKARSA BU 
BÜYÜK BİR SÜRPRİZ 
OLUR İŞTE! 


savunmayı da zayıf bırakmayacak bir dizilişe bağlı kalmak. Eğer bunu başarabilirlerse İngiltere sonuna kadar gidebilir. 
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Son hazırlık maçlarından sonra bir ders çıkardıkları kesin: Kyle Walker stoper oynayabiliyormuş. Kimin aklına gelirdi ki? 


10 maçta 18 gol atsalar da Litvanya, 
Malta, İskoçya, Slovenya ve Slovakya'nın olduğu bir grup için pek de abartılacak bir şey değil. Yine de forvette çok fazla seçeneğe sahipler. 
Kane ve Sterling Avrupa'nın en iyi hücumcuları arasında sayılırken, Marcus Rashford ve Jamie Vardy de her takımı avlayabilecek hıza ve kurnazlığa sahipler. Jesse Lingard ise önemli anlarda gol atabiliyor. Hiçbir savunma Southgate'in ekibine karşı oynamak istemeyecektir. 


Elemelerde iyi bir savunma istatistiğine sahip olsalar da (tekrar hatırlatmak gerek, rakipleri pek iyi değildi) Gary Cahill ve Joe Hart'ın kadroya seçilmediğini düşürürsek, geride tecrübeli oyuncu eksiklikleri var. 


Penaltılarda elenirler. Üstelik penaltılarda pek başarılı olmayan İtalya ve Hollanda da turnuvada yok. 


İki maçın ardından büyük hislere kapılırlar. İngiltere Tunus ve Panama maçlarında 6 puandan azını toplarsa basın, teknik direktörü eleştiri yağmurunu tutar. Ancak 2 maçı da kazanırlarsa yine aynı basın Temmuz ortası kutlamaları ayarlamaya başlar. 


G grubunu averajla lider bitirip, Son 16'da Kolombiya veya Senegal'i eledikten sonra Brezilya ile karşılaşmak. 
Her şey olabilir... 


Averajla grubu ikinci bitirirler, Son 16'da Kolombiya veya Senegal'i elerler ve çeyrek finalde Almanya ile karşılaşırlar. 
Her şey olabilir... ardından da İngiltere bu maçta elenir. 


SORU-CEVAP 


JORDAN 
PIGKFORI 


Dünya Kupası'nda ilk kez forma giyebilecek olmak için sabırsızlanıyor musun? 
Sabırsızlanıyorum. Çok iyi oynamam lazım inanılmaz bir tecrübe olacak benim için. Alt yaşlarda edindiğim tecrübelerin işime yarayacağına eminim. 


24 yaşında Dünya Kupası'nda 
forma giyebilirsin, bunu bekliyor muydun? 

16 yaş altı takımlardan beraber 
İngiltere'yi her yaş grubunda temsil ettim, bu yüzden as takımda oynamak bunun devamı olur. 7 yaşında Sunderland'deydim ve benim için en önemli şey yıllar boyunca çalışmanın sonuçlarını vermesi. 
Ailem üst düzey bir kaleci olabilmem için elinden geleni yaptı ve Dünya Kupası'nda oynayarak onlara karşılığını vermek çok özel olur. 


Hollanda'yı 1-0 yendiğiniz maçtaki performansından memnun musun? 

Gareth Southgate bana bir fırsat verdi ve sanırım bunu iyi kullandım. 21 yaş altında onunla çalıştım, bu yüzden neler yapabileceğimi biliyor, şimdiden aramızda güven var. 


Ayağın iyi olduğundan, paslaşma stili sana uyuyor mu? 
Buna bayılıyorum! Geriden oyun kurmak büyük bir zevk. Bazen 

65 metrelik bir pas atmanız 
gerekir ve ben bunu yapabiliyorum. Pas atabiliyorum, göğüse ya da ayağa yollayabiliyorum ya da yumruğumla topu uzaklaştırabiliyorum. 


İlk maçta oynamamak seni hayal kırıklığına uğratır mı? 
Dürüst olursam ilk maçta oynamamak beni hayal kırıklığına uğratır. 


Euro 2016'nın ardından üzerinizde daha mı az baskı var? 

İnsanlar benzer şeyi iki yıl önce de dedi ancak turnuva yaklaştıkça iyimserlik ve beklentiler artıyor, bu yüzden yazın aynı baskının olacağını düşünüyorum. 


İnsanlar İngiltere'ye şans tanımazsa kadro daha motive olur mu? 

Elbette. Eğer insanlar bizim şansımızı az görürse en iyiler arasında olduğumuzu göstermeye kararlı oluruz. 
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KİLİT 
OYUNCU 


ROBERT 
LEWANDOWSKI 
Lewa olmasaydı 
Polonya Son 16'nın ötesine gidemeyecek, hatta elemelerden bile çıkamayabilecek bir takım olurdu. Herne kadar tek kişilik bir takım olmasalar da buna hayli yakınlar. 
Lewandowski, 10 
eleme maçında tam 
16 gol attı. Hayır, 
rakamları karıştırmadık! 


Yazı and Röportaj Martin Harasimowicz 


POLONYA / SENEGAL / KOLOMBİYA / JAPONYA 


POLONYA 


PZPN 


Polonya, her takımı yenme potansiyeline sahip. Sorulması gereken soru ise şu; yıldız oyuncuları bu büyük arenada başarılı olabilecek mi? Ev sahibi Polonya, Euro 2012'de ışıklar üzerindeyken tökezledi ve kolay sayılacak bir grubu sonuncu bitirdi. 


Topu hızlı ileriye taşı. Hızlı kontra atak futbollarıyla 10 eleme maçında 28 gol attılar. 

En iyi takımlar bile ceza sahasında Lewandowski'nin olmasını ister ancak Napolili oyun kurucu Piotr Zielinski de 


dikkatleri çekiyor. Polonya efsanesi Zbigniew Boniek, 23 yaşındaki 


oyuncunun Kevin De Bruyne'den A 


daha iyi olduğunu iddia ediyor. 


TAYIF YANLARI 


Kilit oyuncuları son 

sezonlarda kulüplerinde zorlandı. Grzegorz Krychowiak PSG'de çok az oynadı, ardından West Bromwich Albion'da korkunç bir sezon geçirdi. Jakub Blaszczykowski, Kamil Grosicki ve Michal Pazdan da ya sakatlık geçirdi 


GENEL 


BİLGİLER ARTE 


19 Haziran, Senegal 
Moskova (Spartak) 

24 Haziran, Kolombiya 
Kazan 

28 Haziran, Japonya 
Volgograd 


DUNYA KUPASI PERFORMANSI 
1930 Katılmadı 
1934 Katılmadı 
1938 İlk tur 

1950 Katılmadı 
1954 Katılmadı 
1958 Katılmadı 
1962 Katılmadı 
1966 Katılmadı 
1970 Katılmadı 
1974 Üçüncülük 
1978 İkinci tur 
1982 Üçüncülük 
1986 Son 16 

1990 Katılmadı 
1994 Katılmadı 

| 1998 Katılmadı 
2002 Grup aşaması 
2006 Grup aşaması 
2010 Katılmadı 
2014 Katılmadı 


ya da kötü oynadı. Aynı zamanda Danimarka, Karadağ, Romanya, Ermenistan ve Kazakistan'ın olduğu grupta 14 gol yediler. 


NE OLUR? 


Rusya'dan daha iyi bir turnuva geçirip Vladimir Putin'i çıldırtırlar. 


NE OLMAZ? 


Euro 2016'daki gibi üç maçtan gol yemeden ayrılamazlar. 


NE UMARLAR? 


Lewandowski önüne gelen herkesi ezer geçer. 


NE BULURLAR? 


Son 16'da mağlubiyet en muhtemel ihtimal olarak görünse de Senegal karşısında turnuvaya iyi başlamazlarsa bunu bile elde edemeyebilirler. 


ADAM NAWALKA 
Nawalka, Polonya'yı Euro 2016'da son 8 
takımdan birisi yaptı ve bunu tekrar başarobilirse ülkenin en başarılı teknik direktörleri arasına girecektir. 


LIELINGKI 


İlk kez Dünya Kupası'nda oynayacaksın, beklentilerin neler? 
Her anının tadını çıkarmak ve en iyi oyunumu sergilemek istiyorum. 
Takımların birbirine denk olduğu bir gruptayız, bu yüzden her maç zor olacak. Çeyrek finale çıktığımız Euro 


2016'dan daha zor olmasını bekliyorum ancak hem o zaman hem de elemelerde güçlü bir takım olduğumuzu göstermiştik. 


Takımın en büyük gücü ne? 

Çok iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Kilit noktamız ise taktik, bu konuda çok güçlüyüz. Kontra atak yapmayı seviyoruz ve topa sahip olmada da ilerleme kaydettik. 


H grubuna ilk torbadan girdiniz. 
Turnuvada ilerleme konusunda üzerinizde baskı var mı? 

Şu an baskı hissetmiyorum. Farklı bir açıdan bakıyorum: her futbolcu Dünya Kupası'na gidip ülkesini temsil etmeyi hayal eder ve bunu düşünmek bile beni inanılmaz gururlandırıyor. Taraftarların beklentileri var ve bunu anlayabiliyorum. Onlara iyi anlar yaşatmakta kararlıyım. 
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Yazı Gary Al-Smith; Röportaj Chris Flanagan 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2002'de ilk kez turnuvada yer aldıklarında çeyrek finalde son şampiyon Fransa'yı saf dışı ederek herkesi şaşkına çevirmişlerdi. 
Senegal, o zamandan beri stres altında başaramadıklarına dair olan yargıları bu turnuvada yok etmek istiyor. 


Kazanmaya devam et! Sert ve kötü oynamadan son aşamayı namağlup tamamladılar. 

Keita Balde, Sadio Mane ve Moussa Sow'un olduğu güçlü bir hücum hattına sahip olmanın yanı sıra Napoli'nin yıldızı Kalidou Koulibaly savunmanın kemiği. 


TAYIF YANLARI 


İstikrarsızlık! Hangi kadro sahaya çıkacak bilemiyorsunuz. 


OYUNCU 


SADIO MANE 
Liverpool'un kanat oyuncusu, önceki 
Senegalli süper starlardan farklı çünkü o bir diva değil. Liderlik özellikleri kulübünün kırmızı formasını giyerken ortaya çıkmayabilir ancak milli takımının odak noktası kendisi. Bu yaz rakip savunmacılara korku salacağı kesin. 
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NE OLUR? 


Titizlikle planladıkları danslarla gol sevinci yaşarlar. Özellikle de Liverpool forveti Mane bu konuda uzman. 


NE OLMAZ? 


Geçtiğimiz Dünya Kupalarında gördüğümüz üzere diğer Afrika takımları gibi kendi aralarında kavga etmezler. Teknik direktör Aliou Cisse disiplinli bir teknik direktör ve oyuncuları birlikte çalışıyor. 


NE UMARLAR? 


Senegalli yorumcular H Grubu'ndan çıkabilecekleri konusunda olumlu görüşe sahip, Japonya'nın eleneceğine kesin gözle bakarken Polonya ya da Kolombiya ile gruptan çıkacaklarını düşünüyorlar. 


NE BULURLAR? 


Kendilerini son maçta gruptan çıkma potasında bulurlar. 


ALIOU CISSE 

isse, taktikler konusunda keskin bir zekaya sahip olsa da oyuncu 

değişiklikleri hakkında biraz daha 

kararlı olması gerek. 


SORU-CEVAP 


(DRISSA 
BANA GÜEYE 


İlk kez Dünya Kupası'nda oynayacaksın. Turnuva için sabırsızlanıyor musun? 

Hepimiz sabırsızlanıyoruz ve Dünya Kupası'nın ilk maçı için çok heyecanlıyız çünkü Senegal uzun süredir burada yoktu. 


Senegal ikinci kez turnuvada yer alıyor. Bunu başarabilmekten ne kadar gururlusunuz? 

Tüm ülke gibi biz de mutluyuz. 
Futbolda tarih yazdık. Elimizden geleni yapıp ülkeyi iyi bir şekilde temsil etmeye çalışacağız. 


Senegal 2002'de son 8'e kalmıştı. 
Turnuvaya dair anıların neler? 

Bunu asla unutamıyorum. 
Senegal'de ailemleydim ve maçları izlemek için erken kalkardık. Gol attığımızda hepimiz dans edip şarkı söylerdik. Kimse Fransa'yı yenmemizi beklemiyordu ancak oyuncular bunu başardı. Bu sene aynısını yapmaya çalışacağız ve olabildiğince ileriye gitmeyi deneyeceğiz. 


2002'deki takım gibi kahraman olabilir misiniz? 
Kahraman olmayı denemiyoruz. Tek istediğimiz ülkemizi gururlandırmak. 
Belki daha ileri gideriz, belki de gruplarda eleniriz. Elimizden geleni yapacağız ve teknik direktörümüz Aliou Cisse'yi dinleyeceğiz. 2002'deki takımın kaptanı oydu ve o bize önderlik edecek. 


GENEL 
BİLGİLER 


DUNYA KUPASI 
PERFORMANSI 
1966 Katılmadı 
1970 Katılmadı 


MAÇLAR 
19 Haziran, Polonya 
Moskova (Spartak) 

24 Haziran, Japonya 


Yekaterinburg 1974 Katılmadı 
28 Haziran, Kolombiya 1978 Katılmadı 
Samara 1982 Katılmadı 


1986 Katılmadı 
1990 Katılmadı 
1994 Katılmadı 
1998 Katılmadı 
2002 Çeyrek final 
2006 Katılmadı 
2010 Katılmadı 
2014 Katılmadı 


Yazı Carl Worswick; Röportaj Emanuele Giulianelli 


OYUNCU 


JAMES 
RODRIGUEZ 
2014'te Altın 
Ayakkabı'yı kazanan 
James, hala Kolombiya ataklarının ardındaki akıl olmaya devam ediyor. Real Madrid'deki dalgalı formu milli takıma da yansısa da 
(artık Bayern Münih'te oynuyor) takımın 
elemelerde attığı 21 
golün neredeyse yarısında imzası var. 
Elemelerde 6 gol atıp, 4 
de asist yapmıştı. 


Potansiyel dolu bir kadroya sahip olsalar da 2014 Dünya Kupası'nın ardından denedikleri jenerasyon devri pek kolay olmadı ve Jose Pekerman hala elemelerde karşılarına çıkan sorulara cevap arıyor. Turnuvada fazla ilerleyebilecek olsalar da daha kat etmeleri gereken çok yol var. 


Büyük ülkelere karşı daha iyi olmalılar. 
Kolombiya, elemelerde kendisinden yukarıdaki takımlara karşı (Brezilya, Uruguay ve Arjantin) galibiyet 
alamazken 2 kez berabere kaldı ve 4 
kez de yenildi. 

Ülke tarihinin en golcü oyuncusu Radamel Falcao'nun formunda yükselme olmasının yanı sıra James Rodriguez kendini yeniden buldu. Aynı zamanda Yerry Mina ve Davinson Sanchez savunmada güven veriyor. 


TAYIF YANLARI 


Kolombiya'nın hücum oyununda pek uyum yok ve çoğu zaman James'in yaratıcılığına bakıyorlar. Bunun yanı sıra Falcao, İngiltere'deki iki 


POLONYA / SENEGAL / KOLOMBİYA / JAPONYA 


KOLOMBİYA 


GENEL 


BİLGİLER ART 


19 Haziran, Japonya 
Saransk 

24 Haziran, Polonya 
Kazan 

28 Haziran, Senegal 
Samara 


DUNYA KUPASI PERFORMANSI 
1938 Katılmadı 
1950 Katılmadı 
1954 Katılmadı 
1958 Katılmadı 
1962 Grup aşaması 
1966 Katılmadı 
1970 Katılmadı 
1974 Katılmadı 
1978 Katılmadı 
1982 Katılmadı 
1986 Katılmadı 

, 1990Son16 

i 1994 Grup aşaması 
1998 Grup aşaması 
2002 Katılmadı 
2006 Katılmadı 
2010 Katılmadı 
2014 Çeyrek final 


berbat sezonun ardından geri dönse de sakatlık geçmişi, yoğun fikstürde zorlanabileceğini gösteriyor. 


NE OLUR? 


“Adım Bond, James Rodriguez” manşeti ardından daha da beterlerini görürüz. 


NE OLMAZ? 


Kendilerini gizli favori gösteren Pele'yi takdir etmezler. (bakınız ABD 1994) 


NE UMARLAR? 


Dört yıl önceki tarihi çeyrek finale tekrar ulaşmak ya da daha iyisini yapmak. 


NE BULURLAR? 


James Rodriguez'in birkaç mükemmel 

hareketi bile bu zorlu gruptan çıkarlar ancak 

bir sonraki turd karşılaşacakları Belçika ya da İngiltere'ye elenirler. 


* ş- JOSE PEKERMAN 

” Kolombiya tarihinin en uzun süre görevde kalan teknik direktörü, 
4 yıl önceki keyif verici hücum futbolunu 
tekrarlamakta zorlansa da saygı görüyor. 


SORU-CEVAP 


DV g5 


OSPINA, « 


İkinci kez Dünya Kupası'nda forma giyeceksin. Bu senin için ne anlam ifade ediyor? 

Çok şey ifade ediyor. Bir futbolcu olarak en önemli şey ülkemi Dünya Kupası'nda temsil etmek ve bunu ikinci kez gerçekleştirme fırsatına 


sahibim. 


Kolombiya'nın güçlü yanları neler? 
Harika bir takıma sahibiz ve aile ortamı var burada. Ekibin en güçlü yanı saha içinde ve dışındaki arkadaşlık. 


Ocak 2012'den beri takımın başında olan Jose Pekerman nasıl bir teknik direktör? 

El Profe (Profesör) ile harika bir ilişkiye sahibiz çünkü o daima bizi düşünüyor. Ülkemiz için harika şeyler yapıyor ve bu yüzden ona minnettarız. 


2014'te son 8 takım arasındaydınız. 2018'te hedefiniz nedir? 

Elimizden geleni yapacağımızı söyleyebilirim. Finale kalıp kupayı kazanmak için adım adım ilerlemeliyiz. Umarız bu gerçekleşir. 
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© Yazı John Duerden; Röportaj Nicolas Puiravau 


POLONYA / SENEGAL / KOLOMBİYA / JAPONYA 


JAPONYA 


(11 


Japonya, Rusya'ya büyük umutlarla gidiyor. Sonuçta bu daha zorlu ve pragmatik bir takım. Rusya'da olabilmek için oynanan elemelerdeki &#'üncü teknik direktör Vahid Halilhodzic ile nisan ayında yollar ayrıldı. 


Elemelerden rahatlıkla çıkan Japonya, daha zorlu maçların kendilerinin lehine olacağını bir kez daha kanıtladı. 
Federasyonun tüm şüphelerine rağmen alınan sonuçlar Halilhodzic'i görevinde tuttu, ta ki Dünya Kupası'na iki ay kala... 

Taktik açıdan disiplinliler ve Japonya 


futbolunun en büyük özelliği olan hızlı pas oyununu iyi bir şekilde oynuyorlar. 


TAYIF YANLARI 


Oyun planlarına çözüm bulununca cevap verecek taktik esneklikten yoksunlar. Aynı zamanda güvenilir bir golcünün eksikliğini çekiyorlar. 


KİLİT 
OYUNCU 


MAKOTO 
HASEBE 
Takım Hasebe üzerine kurulu. Ondan daha ünlü takım arkadaşları olsa da Eintracht Frankfurt'un defansif orta saha oyuncusu daima takımdaydı. Takımın kaptanı artık 34 yaşında olsa da hâlâ sakin ve rakibin ayağından topu çalmakta bir usta. 
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Takımın yıldızları Keisuke Honda, Shinji Kagawa ve Okazaki'nin ilk 11'de olup olmayacağı belli değil, yine de onları kadroya almayan eski teknik direktör artık yok. 


NE OLUR? 


Harika futbol oynarlar, taraftarların ve yorumcuların takdirini kazanırlar ancak gruptan çıkmazlar. 


NE OLMAZ? 


Hollandalılar gibi kadroları çöküşe geçmez. 


NE UMARLAR? 


Dünya Kupası'nda ilk kez bir Güney Amerika ekibini yenip Son 16'ya kalmak ve belki de ilk kez son 8'e kalabilmek. 


NE BULURLAR? 


H Grubu'nda her şey olabilir: Japonya 

birinci de olabilir sonuncu da. Yine de fırsatlardan yararlanabilecek kadar acımasız olup olmadıkları hala merak konusu, bu yüzden başarısızlık daha net bir seçim. 


AKIRA NISHINO 
63 yaşındaki teknik direktör, bu göreve 
gelebilmek için teknik idarecilikten vazgeçti. 1996 Olimpiyatları'nda takımın başındayken Roberto Carlos, Rivaldo ve Dida'nın olduğu Brezilya'yı mağlup etmişlerdi. 


GENEL 
BİLGİLER 


Nette 


Mİ 
KANASIIMA 


Japonya Dünya Kupası'nda nasıl bir zihniyete sahip olacak? 

4 sene önceki gibi, Son 16'ya 
çıktığımız 2010 Dünya Kupası'ndan daha iyi olmaya çalışacağız. 


2014'te grup aşamasında elendiniz. Bu sefer daha iyisini yapabilir misiniz? 

Geçen turnuvaya kıyasla daha az yetenekliyiz ancak daha güçlü bir takımız. Teknik açıdan güçlü ve daha tecrübeli oyunculara sahibiz çünkü birçoğumuz Avrupa'da oynuyor. 
Fiziksel olarak en güçlüsü olmadığımızı biliyoruz ancak bunu tempomuz ve paslaşma hızımızla gidermeye çalışacağız. Temastan ve müdahalelerden nasıl kaçınacağımızı biliyoruz. Elemelere mağlubiyetle başlasak da takım zamanla oturdu ve b3urada olmayı hak ettik. 


H Grubu'nda Radamel Falcao ve Robert Lewandowski ile karşılaşacaksınız. Bir kaleci için bu kötü haber mi? 
Böyle oyuncularla karşılaşmak beni daha da motive ediyor. Bence açık bir favori yok ve herkes gruptan çıkabilir. Kolombiya iyi bir takım, Polonya da öyle ve Senegal ile oynadığımız maçta da işler karışacak. 3'üncü kez Dünya Kupası'nda oynayacağım ve bu benim için önemli. Oldukça hevesliyim ve turnuvanın başlaması için sabırsızlanıyorum. 


MAÇLAR DUNYA KUPASI 

19 Haziran, Kolombiya PERFORMANSI 

Saransk 1930 Katılmadı 
24 Haziran, Senegal 1934 Katılmadı 
Yekaterinburg 1938 Katılmadı June 28, Polonya 1950 Katılmadı Volgograd 1954 Katılmadı 


1958 Katılmadı 
1962 Katılmadı 
1966 Katılmadı 
1970 Katılmadı 
1974 Katılmadı 
1978 Katılmadı 
1982 Katılmadı 
1986 Katılmadı 
1990 Katılmadı 
1994 Katılmadı 
1998 Grup aşaması 
2002 Son 16 

2006 Grup aşaması 
2010 Son 16 

2014 Grup aşaması 


14 HAZIRAN 

© AGrubu 

Rusya - Suudi Arabistan (Moskova, Luzhniki) 18:00 


15 HAZIRAN 

© AGrubu 

Mısır - Uruguay (Yekaterinburg) 15:00 B Grubu 

Fas - İran (Saint Petersburg) 18:00 

Portekiz - İspanya (Sochi) 21:00 


16 HAZIRAN 
© C Grubu 
Fransa - Avustralya (Kazan) 13:00 D Grubu 
Arjantin - İzlanda (Moskova, Spartak) 16:00 © C Grubu 
Peru - Danimarka (Saransk) 19:00 D Grubu 
Hırvatistan - Nijerya (Kaliningrad) 22:00 


17 HAZIRAN 

E Grubu 
Kosta Rika - Sırbistan (Samara) 15:00 © F Grubu 
Almanya - Meksika (Moskova, Luzhniki) 18:00 

E Grubu 
Brezilya - İsviçre (Rostov-on-Don) 21:00 


18 HAZIRAN 

© F Grubu 

İsveç -Güney Kore 

(Nizhny Novgorod) 15:00 

Belçika - Panama (Sochi) 18:00 Tunus - İngiltere (Volgograd) 21:00 


19 HAZIRAN 

H Grubu 
Kolombiya - Japonya (Saransk) 15:00 Polonya - Senegal (Moskova) 18:00 © AGrubu 
Rusya - Mısır (Saint Petersburg) 21:00 


20 HAZIRAN 

B Grubu 
Portekiz - Fas (Moskova, Luzhniki) 15:00 © AGrubu 
Uruguay vs Suudi Arabistan (Rostov-on-Don) 18:00 

B Grubu 
İran - İspanya (Kazan) 21:00 


21 HAZIRAN 

© C Grubu 

Danimarka - Avustralya (Samara) 15:00 

Fransa - Peru (Yekaterinburg) 18:00 GroupD 

Arjantin vs Hırvatistan 

(Nizhny Novgorod) 21:00 


LA 


22 HAZIRAN 
E Grubu 
Brezilya - Kosta Rika (Saint Petersburg) 15:00 
GroupD 
Nijerya - İzlanda (Volgograd) 18:00 E Grubu 
Sırbistan - İsviçre (Kaliningrad) 21:00 


23 HAZIRAN 

© G Grubu 

Belçika - Tunus (Moskova, Spartak) 15:00 © F Grubu 

Güney Kore - Meksika (Rostov-on-Don) 18:00 Almanya - İsveç (Sochi) 21:00 


24 HAZIRAN 
© G Grubu 
İngiltere - Panama 
(Nizhny Novgorod) 15:00 
H Grubu 
Japonya vs Senegal (Yekaterinburg) 18:00 Polonya vs Kolombiya (Kazan) 21:00 


25 HAZIRAN 
© A Grubu 
Suudi Arabistan vs Mısır (Volgograd) 17:00 Uruguay vs Rusya (Samara) 17:00 B Grubu 
İran - Portekiz (Saransk) 21:00 İspanya - Fas (Kaliningrad) 21:00 


26 HAZIRAN 
© Cc Grubu 
Avustralya - Peru (Sochi) 17:00 Danimarka - Fransa (Luzhniki) 17:00 D Grubu 
İzlanda - Hırvatistan (Rostov-on-Don) 21:00 
Nijerya - Arjantin (Saint Petersburg) 21:00 


21 HALIRAN 

© F Grubu 

Meksika - İsveç (Yekaterinburg) 17:00 

Güney Kore - Almanya (Kazan) 17:00 E Grubu 

Sırbistan - Brezilya (Moskova) 21:00 

İsviçre - Kosta Rika 

(Nizhny Novgorod) 21:00 


26 HAZIRAN 

H Grubu 
Japonya - Polonya (Volgograd) 17:00 Senegal - Kolombiya (Samara) 17:00 © G Grubu 
İngiltere - Belçika (Kaliningrad) 21:00 Panama - Tunus (Saransk) 21:00 


30 HAZİRAN 
Son 16 


17:00 © C Grubu lideri vs © D Grubu 


ikincisi (Kazan) 21:00 
© AGrubulideri “* B Grubu ikincisi (Sochi) 


1TEMMUZ 
Son 16 

B Grubu lideri © A grubu ikincisi (Moskova , Luzhniki) 17:00 

D grubu lideri © C grubu ikincisi 


GRUPLAR 


Group A 
Rusya, Suudi 
Arabistan, Mısır, 


(Nizhny Novgorod) 21:00 Uruguay 
2 TEMMUZ © GroupB 
Son 16 Portekiz, Fas, İran, 


E grubu lideri © F Grubu ikincisi İspanya 


(Samara) 17:00 


© G Grubulideri © H Grubu ikincisi Group C 

(Rostov-on-Don) 21:00 Fransa, Avustralya, Peru, Danimarka 

3 TEMMUZ 

Son 16 © GroupD 

© F Grubulideri © E grubu ikincisi Arjantin, İzlanda, 


(Saint Petersburg) 17:00 
H grubu lideri © G Grubu ikincisi (Moskova, Spartak) 21:00 


6 TEMMUZ 

Çeyrek final 1 

Son 16'da Sochi'den galip gelen takım ile Son 16'da Kazan'dan galip gelen takım 17:00 (Nizhny Novgorod) 

Çeyrek final 2 

Son 16'da Samara'dan galip gelen takım ile Son 16'da Rostov'dan galip gelen takım 21:00 (Kazan) 


TTEMMUZ 

Çeyrek final 3 

Son 16'da Petersburg'dan galip gelen takım ile Son 16'da Spartak'dan galip gelen takım 17:00 (Samara) 

Çeyrek final 4 

Son 16'da Luzhniki'den galip gelen takım ile 


Son 16'da Novgorod'dan galip gelen takım 21:00 (Sochi) P 


10 TEMMUZ 
Yarı final 1 7 
Çeyrek final 1 galibi ile çyrek final 2'nin | 

galibi (Saint Petersburg) 21:00 i 


11 TEMMUZ 


Semi-final 2 
Çeyrek final 3 ile çeyrek final ün galibi (Moskova, Luzhniki) 21:00 


Hırvatistan, Nijerya 


© GroupE 
Brezilya, İsviçre, Kosta 
Rika, Sırbistan 


O Group F 
Almanya, Meksika, 
İsveç, Güney Kore 


Group G 
Belçika, Panama, 
Tunus, İngiltere 


© GroupH 
Polonya, Senegal, 
Kolombiya, Japonya 


MAM KILAR 


11 Ocak 1987' de İngiltere, Sheffield'da 
dünyaya gelmişti. Ailesi uzun süre boyunca yoksullukla mücadele etmişti. Baba Richard, vinç şoförlüğü yaparken, anne Lisa ise bir firmada sekreter olarak çalışıyordu. 

Jamie futbol hayatına atılmadan önce pek de parlak bir akademik kariyere sahip değildi. 
Zamanının çoğunu futbol oynayarak geçiren sarışın genç, 16 yaşına geldiğinde yerel futbol takımlarında forma giymeyi umuyordu. 
Doğduğu şehrin takımı olan Sheffield Wednesday tarafından yeterince iyi olmadığı için reddedilmişti. Kendisi için hayal kırıklığı olan bu karardan sonra Jamie'nin futbolcu olma hayalleri adeta suya düşmüştü. 

Bu karardan sonra, içinde bulunduğu hayat şartları nedeniyle çalışmak zorunda olduğunu biliyordu. 2003 yılına gelindiğinde, hafta içi yoğun bir mesaiyle fabrikada işçi olarak çalışan Jamie, hafta sonları Stockbridge Park' ta top koşturmaya başlamıştı. Ne kadar suya düşen hayalleri olsa da, o her zaman içindeki futbol aşkını yaşatmaya devam etti. 

Stockbridge Park” dan haftada 30 pounddan az kazanıyordu belki ama onun için oynadığı top çok daha önem arz ediyordu. Kendisini kutsanmış hissettiği için, başka hiçbir şeyin onun için bir anlamı yoktu. 

Gençlik kariyerini, 2002 yılında sancılı Sheffield Wednesday kariyeriyle başlatan Vardy, 2003-07 yılları arasında Stocksbridge Park Steels' da ibreyi kendine döndürmüştü. 2007-10 seneleri arasındaki Steels kariyerinde ise artık tam 


90 FourFourTwo.com.tr 


YARDI 


Sizler onu, Leicester City” nin mucizeler yarattığı sezondan gayet iyi tanıyorsunuz. Leicester'ın şampiyonluğunda en büyük paylardan birine sahip olan Vardy'nin, bir fabrika işçiliğinden, Dünya Kupasına kadar uzanan yolculuğuna tanık olmak isterseniz; sizleri şöyle alalım.. 


Yazı Burak Ay 


HAFTA İÇİ YOĞUN BİR MESAİYLE FABRİKADA İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN JAMLE, HAFTA SONLARI STOCKBRİDEE PARK'TA TOP KOŞTURMAYA BAŞLAMIŞTI 


donanımlı bir santrfor olmuştu. Attığı 55 gol kendisine Halifax Town forması giydirtmişti. 
Halifax Town formasıyla 37 maçta 26 gol attı. 
Bir sezon boyunca istikrarlı çıkışını sürdürdüğü için takım oyuncuları tarafından “Yılın Oyuncusu” seçildi. 

Jamie Vardy yaşadığı bu peri masalına başarılar eklemeye devam ediyordu. Bu başarılar da onun futbol gelişimiyle doğru orantıda ilerlediği için, kariyer basamaklarını hızlı hızlı çıkmasına olanak sağladı. Ağustos 2011'de Conference Premier takımlarından Fleetwood Town'a transfer oldu ve bu takımıyla ilk sezonunda 36 maçta 31 gol atarak hem takımının ligde şampiyon olup bir üst lige yükselmesinde çok önemli bir katkısı oldu, hem de ligde gol kralı oldu. Takımı ise onu yine “Yılın Oyuncusu” ödülüyle onurlandıracaktı. 

İşte tam da bu noktadan sonra hayatının en güzel günleri başlayacaktı. Leicester City, Jamie 


Vardy'yi 17 Mayıs 2012 tarihinde 1 milyon pound karşılığında kadrosuna kattı. 3 yıllık sözleşmeye imza attıktan sonraki ilk senesi tam olarak istediği gibi geçmedi. Leicester'daki ilk sezonunda 29 maça çıktı ve 5 gol 4 asistlik performans sergiledi. Bu performansı sonucunda, Leicester taraftarları tarafından eleştirilere maruz kalması onu asla yıldırmadı. 
Çünkü teknik ekibinden Nigel Pearson ile baş antrenör Craig Shakespeare, Vardy'e destek çıktı ve güven verdi. O ise her zaman en iyi yaptığı şeyi yapması gerektiğini biliyordu; azimli ve sabırlı çalışmak. 

Her şeyi bir kenara bırakıp yeni sezona durmadan hazırlanmaya devam ediyordu. 
Çünkü Leicester, geride bıraktıkları sezonu 68 
puanla 6'nci sırada tamamlamış, ve trajik bir şekilde Play-offlarda dörtlü sistemde 3'üncü sırada yer almıştı. 

Artık Vardy ve arkadaşlarının tek bir hedefi 


vardı; Championship'te şampiyon olup Premier Lig'e yükselmek. Nitekim sezonun ilk maçı olan Middlesbrough - Leicester maçında 1 gol atan Jamie, oynayacağı oyunun sinyalini vermiş oldu. 

Maçlar devam ettikçe Jamie gol attı, gol attıkça Leicester City yükselmeye devam etti. 
Tarihler 29 Aralık 2013 ü gösterdiğinde Jamie 
Vardy 7 gol 7 asiste ulaşmış, Leicester ise 49 
puanla zirvenin sahibi olmuştu. Öyle bir zirveydi ki bu, sezon bitimine kadar 1'inci sıradan aşağı inmemişlerdi. Sezon bittiğinde takım olarak inandıkları şey yaşanıyordu. Evet, Leicester City Championship şampiyonu olmuştu. Bu şampiyonluğa ana kahramanımız olan Jamie, 
16 gol ve 10 asistle katkıda bulunmuştu. Bu 
performansı ona önceki kulüplerinde olduğu gibi, kendi takım arkadaşları tarafından “Yılın Oyuncusu” ödülünü kazandırdı. Jamie için bir rutin haline dönüşen bu başarı artık sıradan bir hale gelmişti. 

Ödüller bitmek bilmiyordu. 14 Ağustos 2014 
tarihinde kulübü, sözleşmesini 2018 yılına kadar 
uzatmak istiyordu. Jamie ise zamanında 1 
milyon pound karşılığı kendisini transfer eden Leicester'a vefasını, sözleşmesini uzatarak ortaya koymuştu. 

Bir yandan sözleşme görüşmeleri, diğer yandan uğraştığı hafıf sakatlık Vardy'nin yoğun bir yaz dönemi geçirmesine neden olmuştu. İlk 
2 Premier Lig maçını bu sakatlığından dolayı 
kaçırmıştı. 31 Ağustos 2014 tarihinde, 1-1 berabere biten Arsenal maçında kariyerindeki ilk Premier League maçına çıktı. Lakin ilk Premier League golü için bir ay daha beklemesi gerekiyordu. 

Tarihler 21 Eylül 2014 ü gösterdiğinde Leicester City takımı, King Power Stadyumu' a İngiliz devi Manchester United ile karşılaşmak için gelmişti. Maç epey hızlı başlamıştı. Dakikalar 
12 yi gösterdiğinde Manu 1-0 öne geçiyordu. 
Tam 3 dakika sonra Leicester cephesine bir şok daha yaşatan isim di Maria oluyor ve takımını 2-0 öne geçiren golü atıyordu. Muhteşem 
başlayan maç, muhteşem devam ederken 1 
dakika sonra Jamie Vardy, sağ çaprazdan ortalayarak Ulloa' ya asistini yapmıştı. İlk yarı 2-1 Manchester United üstünlüğüyle sona erdikten sonra dakikalar 56 yı gösterdiğinde Herrera takımını iki farklı üstünlüğe taşımıştı. 
Umutların tükendiği anda sahneye Jamie Vardy 
çıkmıştı. Takımına kazandırdığı penaltıyla farkı 1 
e indirten Vardy, 3 dakika sonra ufak bir dokunuşla Esteban Cambiasso' ya bir asist daha yaparak durumu berabere getirtmişti. 78. 
dakikada muhteşem bir sprint ve harika bir bitiricilik ile takımını 4-3 öne geçiren Jamie Vardy, 4 dakika sonra bir penaltı daha kazanarak Leicester ın Manchester United karşısında galip gelmesini sağlıyordu. Maç sonunda övgülerin bir çoğu bu hırs dolu adama gitmişti bile. 

Yaşadığı ve yaşattığı bu harika performans ne yazık ki devamlı olamamıştı. Sezon biterken Jamie 5 gol 10 asistlik bir performans 
sergilemiş, Leicester City ise ligi 14. Sırada 41 
puan ile bitirmişti. 

2015-2016 sezonu geldiğinde Jamie Vardy 


JAMLE VARDY EN BAŞINDAN BERİ BUNA İNANDI, İNANCININ VE ÇOK ÇALIŞMANIN MEYVESİNİ, DÜNYA KUPASI ADAY KADROSUNA 


SEÇİLEREK ALMIŞ OLDU 


pa DE ein Mai pe 


İMERA laa die harika bir çıkış yakalayarak Eylül ayı sonunda ligde 7 gole ulaştı. 21 Kasım 2015 tarihinde ise, 3-0 kazanılan Newcastle United maçında gol 
atarak, Ruud van Nistelrooy'un “Üst üste 10 
maçta da gol atma” rekorunu egale etti.28 
Kasım 2015 tarihinde ise, 1-1 biten Manchester United maçında da gol attı ve böylece, önceki hafta yakaladığı Nistelrooy'un rekorunu kırmış oldu. Vardy, Ekim ve Kasım aylarında ligde “Ayın Futbolcusu” ödülünü kazandı. 

Art arda gelen bu bireysel başarılar, aynı zamanda Leicester City” nin de başarısına katkı sağlıyordu. Vardy attıkça Leicester kazanıyor, mucizevi bir şekilde ligin üst sıralarına doğru tırmanılıyordu. Performansıyla paralel olarak Vardy” nin değeri 2.1 milyon pounddan 18.8 
milyon pounda kadar çıktı. 

Takımın teknik direktörü Claudio Ranieri'ye göre ise, kendisi “paha biçilemez” bir oyuncuydu. 2 Şubat 2016 tarihinde 2-0 kazandıkları Liverpool maçında attığı gol, Jürgen Klopp tarafından “Dünya klasında bir gol” olarak ifade edildi. Bundan dört gün sonra Leicester ile sözleşmesini 2019'a kadar uzatan Vardy, sözleşme gereği haftada 80 bin pound maaş alacaktı. Vardy, sezonu 24 golle tamamladı ve Leicester'ın tarihinde ilk defa Premier League 


mi 
- 
— ra aç kaan sa ek EE inek al 


şampiyonu olmasında çok önemli bir pay sahibi oldu. Bu 24 gol, ligde “Yılın Takımı”, Futbol Yazarları Derneği tarafından “Yılın Futbolcusu” ve ligde “Yılın Futbolcusu” ödüllerini kazandırdı. 

Milli takım kariyerine gelinecek olursa, Vardy, 
21 Mayıs 2015 tarihinde İngiltere milli takımına 
davet edildi ve milli formayı ilk kez; 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri mücadelesinde İrlanda karşısında giydi. Milli forma altındaki ilk golünü ise; 26 Mart 2016 tarihinde 3-2 kazandıkları maçta, Almanya karşısında attı. 
Vardy, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvası için milli kadroya davet edildi ve 
turnuvadaki tek golünü; 16 Haziran 2016 
tarihinde, 2-1 kazandıkları Galler maçında attı. 

Hayali bile heyecan verici değil mi? Bir fabrikada çalışıyorsunuz, sadece hafta sonları amatör bir kulüpte top koşturuyorsunuz ve Dünya Kupası nda oynama hayalinizi hiçbir zaman kaybetmiyorsunuz. Jamie Vardy en başından beri buna inandı, inancının ve çok çalışmanın meyvesini, Dünya Kupası aday kadrosuna seçilerek almış oldu. 18 Haziran 2018' de, Gareth Southgate görev verdiği takdirde hayalini gerçekleştirecek. Umarım bizler de bu başarı abidesinin o gurur dolu anlarına tanıklık edebiliriz. 


FourFourTwo.com.tr 91 


BENİM 11'İM 


Eski Mısırlı forvet Mido, sizler için en iyi 1V'ini seçti. 


FRANCESCO TOTTI 

“Roma'daki zamanımda 

5) Totti bana liderliğin sadece 

FABIEN takım arkadaşlarına bağırmaktan ibaret olmadığını gösterdi. 

BARTHEZ Çok sakindi fakat soyunma odasında 

kontrol daima ondaydı.” 


EE 


DIDIER DROGBA 
“Drogba ile Marsilya'da 


HATEM CRISTIAN beraber oynama fırsatımız oldu. Üst düzey bir forvetti. 

TRABELSI CHIVU Beraber oynadığım en iyi 9 numaraydı. 
Skora çok farklı şekillerde etki edebiliyordu. Drogba, gerçek bir liderdi. 
Takım arkadaşı olarak onda en beğendim özelliği maçlarda hem kendisi hem de takım adına mücade etmesiydi.” 


ZLATAN IBRAHIMOVIC 

“Ajax'ta iki yıl oynadığım 

Zlatan, bambaşka bir 

seviyedeydi. Bana kendime güvenerek oynamayı öğretti. 
Zlatan, her zaman gittiği takımda ya da ülkede farklı bir karakter olarak karşımıza çıktı.” 


Röportaj Marwan Saeed 


“Güçlü bir karaktere sahip harika bir taktisyen... 
Roma'da ondan çok şey öğrendim” 


